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Düşlerimizin 


Arjantin  Guevaracı  Gençlik  Hareketi  üyesi  Carolina  Torres: 


savunmasını  almalıyız 

j 


Kadınlar  olarak  5  bin  yıldır  ataerkil  sistem  ile  savaş  halini  yaşıyoruz.  Bu sistem  5  bin  yıldan  beri  sadece  özgürlüğümüzü  değil,  aynı  zamanda  düş ve  umutlarımızı  da  bizden  çalmaya  çalışmaktadır.  Ancak  düş  ve  umut  si hibi  insanlar  direnişe  geçebilir.  Ruhumuz,  zihnimiz  de  sürekli  saldırı  altındadır.  Kendimizi  bu  saldınlara  karşı  savunmak  durumundayız.  •  Sayfa  6'da 


Kürdistanlı  kadınlarla ortak  kavgamız 


Kurdıstan  dağlarında  yürütülen  mücadele  ile  tanışmamızın  üzerinden  çok zaman  geçmedi,  ama  çok  az  bir  zaman  içinde  onları  yakından  tanıdık.  Mesafe  ve  kültürel  farklılıklara  rağmen  aynı  tarih,  aynı  mücadelede  buluşarak ortak  kavgamızın  olduğunu  anlıyoruz.  Kürt  hareketinin  güçlü  örgütlülüğü  ve devrimci  inançları,  politik  ve  ideolojik  esenliği  bizi  etkiliyor.  •  Sayfa  7'de 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Çocukluktan  itibaren,  güzelliğin  kadının  hâzinesi  olduğu ğretilince  zihin  bedene  göre  biçimlenir  ve  altın  işlemeli  kafesinin  içinde  dolanarak  yalnızca  hapishanesini  sever. 


‘Maru  WoCCstonecra 


Direnen  kadınlar  bizi  harekete  çağırıyor 


Yaşamın  hakikatine erişen  kadınlar 

Kadının  direniş  tarihi,  halkı  için  kendini  düşmanın panzerine  bomba  yapan  Arin  Mirxan'larda  sürüyor. 
Onurlu  yaşamı  başkalarına  tabi  olmaya  tercih  eden  kadınlardır  bugün  tarihin  sahnesinde  direnen . . . 

0  Ruken  ARAŞ/ sayfa  14 


Direnişte  canı  pahasına  teslimiyeti  elinin  tersiyle  itenlerin  bizlere  ve  işgalciye  verdiği mesajları  iyi  okumak  gerekiyor.  Onlar  bizi  biraz da  kendimizle  yüzleştirdi.  Hakikati  bu  kadar  dillendirirken,  hakikatle  aramıza  farkında  olmadan  ördüğümüz  duvarları  gösterdiler. 

Seve,  Pakize,  Fatma,  Derya,  Berjin,  Gülistan, 


Altun,  Jiyan,  Yasemin,  Asya,  Ceylan,  Roza,  Hediye,  Miray  bebek,  Cemile,  Taybet  Ana,  Dilan, Roza,  Zozan,  Rozerin  ve  daha  adını  sayamadığımız  yüzlerce  direnişçi  kadın,  bizleri  hâlâ yüzleşemeye  ve  harekete  geçmeye  çağırıyor.  Geç  kalmış  sayılmayız,  çünkü  bu  direniş  sürüyor  ve  daha  uzun  sürecek. 


Fatma  KOÇAK 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tekoşıne 


Sevgimizin  pratik karşılığı  olmalı 

Yaşamımızı  ve  özgürlüğümüzü  Önderlikle  özdeşletirdiğimize  göre,  tecride  karşı  eylemlerimizin çok  daha  büyük  ve  sonuç  alıcı  olması  gerekir.  Avrupa  devletlerine  ve  CPT  gibi  kurumların  iki  yüzlü politikalarına  karşı  tutum  alınması  önemlidir. 

•  Evindar  ARAR  AT/ sayfa  13 


Toplumsal  hafiza yok  ediliyor 

7  bin  yıllık  geçmişi  olan  tarihi  Sur'ların  koruma 
amaçlı  imar  planları  bulunmasına  rağmen, acele  kamulaştırma  kapsamında  planda  tescilli olarak  belirlenen  cami,  kilise,  müze  ve  anıtsal  yapılar  gibi  kamuya  ait  yapıların  da  kamulaştırmaya dâhil  edildiğinin  görülmesi,  apaçık  bir  toplumsal hafızayı  en  ivedi  şekilde  yok  etme  çabasıdır. 

•  Fatma  ESMER/ sayfa  4 


Şirin 

ÜHCemfıoCî 

#  Zeynep  ERDEM /rûpel  1 1 


2 


Nevvaya  Jin 


aktüel 


Mayıs  201  6 


Gözde  uçuşan  cisimler  neye  işaret? 


Herkes  zaman  zaman  yaşamıştır,  gözünüzde  ilginç  cisimler  uçuşur.  Bunların  kaynağı  nedir? 

Bilimsel  adını  duymamış  olabilirsiniz,  ama  gözde uçuşan  şekilleri  mutlaka  görmüşsünüzdür.  Bu  uçuşan  görüntülere  tıp  dilinde  miyodizopsi  denir. 
Nokta,  ip,  yüzen  bir  kuyruk  ya  da  örümcek  ağı  şeklinde  olabilirler.  Bunlar  birer  optik  illüzyon  değildir, gerçekten  de  orada,  gözünüzün  içindedirler. 

Gözün  anatomisi 

Bu  sorunun  nedenini  anlamak  için  biraz  göz  anatomisine  bakalım.  Gözün  ön  kısmında  kornea, hemen  arkasında  ise  siyahımsı  göz  bebeği  ve  onu çevreleyen  renkli  iris  tabakası  vardır.  Bu  iki  tabaka arasında  ise  göz  sıvısı  bulunur. 

Gözün  arkasında,  ışığa  karşı  duyarlı  hücrelerden oluşan  retina  tabakası  vardır.  Retinayı  oluşturan sinir  hücreleri,  diğer  adıyla  nöronlar,  ışığı  algılayınca harekete  geçer  ve  optik  sinir  yoluyla,  gördüğünüz şeyle  ilgili  beyne  bilgi  gönderir.  Lens  ile  retina  arasında  vitreus  jeli  adı  verilen  madde  vardır. 

Yabancı  maddeler 

Vitreus,  çoğu  sudan  oluşan,  jel  kıvamında  şeffaf bir  maddedir.  Göz  sıvısından  farklı  olarak  vitreus  jeli yenilenmez.  Doğduğunuzda  sahip  olduğunuz  vitreusu  ömür  boyu  kullanırsınız.  Yani  dışarıdan  bir 


madde,  kan  ya  da  başka  bir  hücre  vitreus  jeline  girdiğinde  orada  kalır.  Bu  parçacıklar,  ışığın  gözden geçtiği  sırada  retinaya  gölge  düşmesine  neden olurlar.  İşte  gördüğümüz  uçuşan  cisimler  bunlardır. 

Yaygın  bir  sorun 

Uçuşan  cisimcikler  görmek  oldukça  yaygın  sorundur.  İngiltere'de  yapılan  bir  araştırmada,  göz  doktorları  ayda  yaklaşık  14  hastanın  bu  şikayetle geldiğini  belirtiyor.  Akıllı  telefon  uygulaması  üzerinden  603  kişiyle  yapılan  başka  bir  araştırmada  ise  bu kişilerin  yüzde  76'sı  uçuşan  cisimler  gördüklerini ifade  etmiş,  bunların  üçte  biri  ise  bunun  görmelerini  etkileyen  bir  sorun  olduğunu  bildirmişti. 

İnsanlar  bu  sorunla  yaşamayı  öğrendiği  ya  da  bu cisimcikler  bir  süre  sonra  ortadan  kalktığı  için  göz doktorları  bunu  genel  olarak  zararsız  buluyor. 

Tartışmalı  tedavi 

Bazılarında  ise  bu  sorun  daha  ciddi  boyutlarda baş  gösterdiği  için  görme  bozukluklarına  yol  açar veya  gelecekteki  sorunların  belirtisi  olabilir.  Yaşlılarda  gözde  uçuşan  cisimlerin  birden  ortaya  çıkması  vitreus  jelin  retinadan  ayrılmasının  belirtisi olabilir.  Bu  durumda  retinada  yırtılma  ve  sonunda  körlük  olabilir. 

Çoğu  insan  için  uçuşan  cisimcikler  önemli  bir sorun  teşkil  etmese  de  tedavi  konusunda  inter- 


nette  yapılan  aramalarda  yogadan,  ameliyata,  itriyum  alüminyum  garnet  (YAG)  lazerine  kadar  çeşitli yöntemler  bulunacaktır.  Bu  lazer  tekniği  oftalmoloji alanında  yaygınlık  kazanmış  olsa  da  bu  sorunun  tedavisinde  ne  kadar  etkili  olduğuna  dair  fazla  araştırma  yoktur  ve  ABD'de  yetkili  kurumlardan  henüz onay  almamıştır. 

Uçuşan  cisimlerin  görmeyi  önemli  ölçüde  etkilediği  durumlarda  vitrektomi  adı  verilen  bir  tedavi  uygulanmakta  ve  gözdeki  vitreus  jeli  yerine  tuzlu  su solüsyonu  enjekte  edilmektedir.  Fakat  vitrektomi de  retina  yırtılması  ve  katarakt  gibi  ciddi  riskler  içerdiği  için  son  çare  olarak  uygulanmaktadır.  •Bbc 


Yaşadığı  hiçbir  günü unutmayan  insanlar 


Bazı  insanlar  yaşadıkları  hemen  hemen her  günü  ayrıntılarıyla  hatırlıyor.  Yıllar süren  araştırmaların  ardından  nörologlar bunun  nasıl  mümkün  olduğunu  anlamaya  başladı. 

Çoğumuz  açısından  geçmişimiz  hafızamızda yavaş  yavaş  solan  bir  defter  gibidir.  En  önem  verdiğimiz  anılar  bile  zamanla  unutulabilir. 

Ama  Nima  Veiseh'e  sorarsanız  son  15  yılın  her gününü  hava  durumuyla,  giydiği  giysilerle,  trende 


nerede  oturduğu  bilgisiyle  hatırlayabiliyor. 

"Hafızam  video  kasetleriyle  dolu  sanki,  her günü  sabah  kalktığım  andan  akşam  yatana  kadar hatırlıyorum"  diyor. 

Nörologların  beynin  ve  hafızanın  işleyişini  anlamaları  açısından  bu  tür  insanlar  oldukça  ilgi  çekici  oluyor.  Oldukça  üstün  otobiyografik  hafıza HSAM  ilk  olarak  2000'lerin  başında  Jill  Price  adlı kadının,  nörolog  ve  hafıza  uzmanı  Jim  McGaugh'a yazdığı  e-posta  ile  gündeme  gelmişti.  Price  12  ya¬ 


şından  beri  hayatının  her  gününü  hatırladığını iddia  ediyor  ve  bu  durumu  anlaması  için  yardım istiyordu. 

Anatomi  farklı  mı? 

Nörolog  Price'ı  laboratuvarına  davet  etmiş  ve bazı  tarihler  söyleyerek  ona  o  gün  dünyada  gerçekleşen  olayları  sormuştu.  Price  hepsini  doğru bilmişti.  Price  laboratuvara  birçok  ziyarette  bulunmuştu.  Onu  hazırlıksız  yakalamak  için  bu  ziyaretlerin  tarihleri  sorulmuş,  yine  hepsini  doğru bilmişti. 

Bu  olayın  medyanın  ilgisini  çekmesi  üzerine, Veiseh  de  dahil  birkaç  düzine  insan  daha  aynı özellikleri  olduğu  iddiasıyla  Kaliforniya  Üniversitesine  başvurmuştu. 

Ancak  ilginç  olan  şuydu  ki,  bu  insanların  tamamı  sadece  kendileriyle  ilgili  olan  bilgileri  ayrıntılarıyla  hatırlıyor,  örneğin  rastgele  kelimelerden oluşmuş  bir  listeyi  hatırlama  konusunda  diğer  in-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Kedi  mırıltısının tedavi  edici  gücü 


Kedi  dostunuzun  mırıldadığı  esnada  hem  sizi hem  de  kendisini  iyileştirdiğini  biliyor  muydunuz?  Bir  kedinin  tüylerini  okşarken  belki de  stresinizin  azaldığını,  sakinleştiğinizi  hissettiğiniz  olmuştur.  Bu  aslında  bir  his  olmaktan  da  öte,  bilimsel  bir  gerçek. 

Kediler  20-140  Hz  aralığında  mırlama  titreşimleri yayarlar.  Bazı  bilim  insanları  bu  sesin  gırtlaktaki  bir titreşim  sayesinde  oluştuğunu,  bazıları  da  kedilerin göğüs  duvarındaki  kan  damarlarının  titreşimiyle  bu sesin  çıktığını  iddia  etmektedir.  Bu  konuda  araştırmalar  yapan  tüm  bilim  insanlarının  ortak  görüşü  ise "kedi  mırıltısının  tedavi  edici  gücü"dür. 

Kedilerin  mırıltısını  her  zaman  mutluluklarıyla  özdeşleştirmiştedir.  Bu  doğru  olmakla  birlikte  aslında biraz  eksiktir.  Kediler  mutsuzken  veya  canları  acırken  de  mırıldarlar.  Bir  örnek  olarak,  doğum  yapan kedilerin  doğum  anında  mırıldadığı  gözlemlenmiştir.  Bu,  onlar  için  bir  tür  terapidir.  Mırlama  titreşimleriyle  kendilerini  hem  fiziksel  hem  de  psikolojik olarak  iyileştirirler.  İşte  minik  dostlarımızın  kendilerini  iyileştirmelerine  yarayan  bu  ses,  bizleri  de daha  sağlıklı  hale  getirmektedir. 

Kedi  mırıltısı  stresi  azaltır.  Düşük  frekansta  seyreden  ve  devamlı  bir  uğultu  halinde  olan  bu  ses  işitildiğinde  beyindeki  temporal  lobun  derin  yapılarında bulunan  Hesl  Giyrusu  denen  yerde  oksijen  ve  glikoz tüketimi  artar,  vücuttaki  kan  basıncı  düşer.  Bu  durum kişide  pozitif  duyguların  oluşmasına  sebep  olur.  Mırıltı  esnasında  insan  vücudunda  kendimizi  daha mutlu  hissetmemizi  sağlayan  serotonin,  prolaktin  ve oksitosin  hormonlarının  da  arttığı  belirlenmiştir. 

Kedi  dostuyla  yaşayanların,  diğer  insanlara  göre yüzde  40  daha  az  kalp  krizi  riski  olduğu  da  kanıtlanmıştır.  Bilim  insanları  bu  durumu  mutluluk  verici,  sakinleştirici  etkiye  dayandırmaktadır.  Yani  daha  az stres,  daha  az  kalp  krizi  riski. . . 

Görülen  o  ki,  minik  dostlarımız  sevimli  olmalarının yanı  sıra  yaşamımızı  daha  mutlu  geçirmemize  de yardımcı  oluyor! 


Tarihte  bu  ay 


•1792:  Mary  VVolIstonecraft, 
Kadın  Hakları  Bildirgesi'ni ilk  kez  kaleme  aldı. 

•  1840:  Dünya  Köle  Karşıtı  Kongresinin  tek  kadın  delegesi  Lucretia  Mott,  kongre  salonundaki  bir balkonda,  perdenin  arkasında oturmak  zorunda  kaldı. 


OzanMizgîn 


•Mor  Çatı 

Kadın  Sığınağı  9  Mayıs  1990'da kuruldu. 


•1849:  Amerika'da  kadın doktorlara  ilk  kez  yasal çalışma  izni  verildi. 

•14  Mayıs  1940'da  anarşist  feminist  Emma  Goldman  Toronto'da hayatını  kaybetti. 

•1  Mayıs 

1988'de  Türkiye'deki  ilk  sosyalist feminist  dergi  Kaktüs  yayın  hayatına  başladı.  Eylül  1990'a  kadar 
12  sayı  yayınlandı. 

•  13  Mayıs  1974'de  Leyla  Qasım  ve dört  arkadaşı  Irak  rejimi  tarafından idam  edildi. 


•  11  Mayıs  1992'de  Huner-Kom'un kurucularından  Gurbet  Aydın  (Mizgîn),  Tatvan'da  yaşanan  çatışmada yaşamını  yitirdi. 


•27  Mayıs  1 995'te  Cumartesi  Anneleri,  Galatasaray  Meydam'nda oturma  eylemine  başladı. 


•31  Mayıs  2005'te  Kürt  Kadın 
Hareketi  üyeleri  Ekin  Ceren  Doğmak  (Amara)  ve  Uta  Schneiderbanger  (Nudem),  Güney 
Kürdistan'da  yaşanan  trafik  kazasında  yaşamını  yitirdi. 


sanlardan  daha  iyi  hafıza  özellikleri  göstermiyordu.  Ayrıca  onlar  da  bazen  olmamış  olayları olmuş  gibi  hatırlayabiliyordu. 

Kaliforniya  Üniversitesi'nde  yapılan  araştırmalarda,  yaşadıkları  bir  olayın  ardından  deneklerin hafızası  bir  hafta,  bir  ay  ve  bir  yıllık  süreler  ardından  yoklandığında,  diğer  insanlarda  olaya  ilişkin hafıza  bir  süre  sonra  silinmeye  başlarken  HSAM özellikleri  taşıyan  kişilerde  taze  kalmaya  devam ettiği  görüldü. 

Beyin  taramaları  bu  insanlara  özgü  fazla  bir anatomik  farklılık  göstermedi.  Analitik  düşünmeyle  ilgili  ön  loblar  ile  hafıza  kayıt  merkezi  olarak  bilinen  hipokampus  arasında  ekstra bağlantılar  vardı.  Fakat  bu  durum  nedenden  ziyade  sonuç  da  olabilirdi. 

Oysa  asıl  farklılık  genel  düşünme  biçimleri  ve alışkanlıklarında  yatıyor  gibiydi.  HSAM  özellikleri taşıyan  20  kişiyle  yapılan  çalışmalar,  bu  insanların yapılan  bir  aktiviteye  ya  da  yaşanan  bir  deneyime kendilerini  tümüyle  kaptırdığını  gösteriyordu. 

Avantaj  ve  dezavantaj 

Bu  durum,  olayı  ya  da  tecrübeyi  sonradan  hatırlamak  için  sağlam  temeller  oluştururken,  fantezi  yatkınlığı  özelliği  de  bu  anıların  sonraki dönemlerde  sık  sık  hatırlanmasını  sağlıyor,  bu  ise o  anının  hafızaya  kaydını  daha  da  güçlendiriyordu. 

Ancak  böyle  bir  özelliği  neyin  tetiklediği  henüz bilinmiyor. 

Peki  bu  bulgular  ışığında  biz  de  kendimizi  eğiterek  Veiseh  gibi  her  günü  hatırlar  hale  gelebilir miyiz?  Üniversitede  bu  amaçla  bir  uygulama programı  geliştirilmeye  çalışılıyor. 

Bir  olaydan  hemen  sonra  onu  hafızada  yeniden canlandırmanın  olaya  dair  hafızayı  güçlendirdiği, sonraki  süreçte  hatırlanmasını  kolaylaştırdığı daha  önceki  deneylerde  de  görülmüştü. 

HSAM  özelliği  taşıyan  kişiler  gördükleri  sanat eserlerini  ya  da  örneğin  öğrendikleri  tarih  bilgilerini  ayrıntılarıyla  hatırlama  becerisinden  de  yararlanmış  oluyor.  Örneğin  Veiseh  farklı  ülkelerde gezdiği  sanat  galerilerindeki  bütün  eserleri  ayrıntılarıyla  hatırlayıp  şimdi  kendi  resimlerinde  bu  bilgilerden  yararlanma  olanağı  bulmuş.  Ama  bu bilgilerin  hafızada  kalıcı  olması  için  kendileri  açısından  önem  taşıyor  olması  gerekiyor. 

Ancak  bunun  dezavantajları  da  var.  Acı  ve  pişmanlık  içeren  olaylar  da  hafızada  canlılığını  koruyabiliyor.  Veiseh  bunu  sürekli  acı  veren  "açık yaralara"  benzetiyor.  Ama  oralara  takılıp  kalmamaya  çalıştıklarını  ifade  ediyor. 

Veiseh  bu  özelliğinin  ayrıca  onu  daha  iyi  ve  hoşgörülü  yaptığını  da  söylüyor.  "Bazıları  'unut  ve affet'  der,  ama  unutmak  benim  için  bir  lüks  olduğundan  gerçekten  de  affetmeyi  öğrenmem  lazım. 
Sadece  başkalarını  değil,  kendimi  de."  •Bbc 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Özyönetim 

direnişlerinin 

bize  anlattıkları- 


Öncelikle  şunu  söylemek  gerekir,  bugün Kürdistan'da  sömürgeciliğe  karşı  daha önce  denenmemiş  yöntemlerle  bir  başkaldırı  gerçekleşiyor.  Bu  başkaldırının  sonuçlarını şimdiden  değerlendirmek  hatalı  olur.  Ortadoğu'da iki  ana  eksenin  savaşına,  21.  yüzyılın  olanakları  ile yakından  tanıklık  ediyoruz.  Eksenin  bir  tarafında, ulus  devletin  ortaya  çıkardığı  köhnemiş  değerleri  korunmayı  ve  ataerkil  devlet  geleneğinin  sürekliliğini sağlamayı  amaçlayan  egemenler  ve  savaş  aygıtlarıyla  yürüttüğü  politikaları  var.  Bunun  karşısında  ise egemen  güçlerin  toplumlara  dayattığı,  "deli  gömleği"  içine  hapsolmuş  yaşamı  artık  sürdürmeyeceklerine  dair  devrimsel  karar  ve  hamlelerini  beyan ederek  var  olma  savaşı  verenler  duruyor. 

Kuzey  Kürdistan  şehirlerinde  bugün  sürdürülen öz  yönetim  direnişlerine  geçmeden  önce,  Rojava'da  geliştirilen  özerk  kantonal  yapıya  ve  bu  yapının  bir  kazanımı  olarak  ilan  edilen  federal  sisteme değinmek  gerekiyor.  Rojava'nın  elde  ettiği  başarı, egemenler  için  "tehlike  çanları"  demek.  Rojava'da halkların  oluşturduğu  sistem,  1940'lardan  bu  yana temel  mücadele  araçlarını  (silahlı  mücadele  yürüten  örgütler  hariç)  öz  savunma  dışı  yöntemlerle egemen  devletlerin  eline  bırakan  toplumun  temel muhalif  dinamiklerine  de  yeni  bir  umut  sunmuş oldu.  Bunu,  toplumu  oluşturan  tüm  kesimler  için ayrı  ayrı  ele  almak  farklı  bir  yazının  konusu.  Ancak, Rojava'nın  kadınlara  kattığı  değerleri  ele  alacak olursak,  en  kestirme  tabirle  kadın  devriminin  sistem  içi  mücadele  araçlarının  çok  ötesinde  bir  mücadele  gerektirdiğini  tekrar  hatırlattı  diyebiliriz. 
Kadının  Ortadoğu'da  yaşamın  öznesi  olabilmesi  için öncelikli  olanın,  -  hukuk,  insan  hakları,  kadın  hakları,  iş,  ev  içi  emeğin  korunmasının  yanı  sıra  -  can güvenliği  ve  onurlu  bir  yaşam  hakkını  elde  etmek olduğunu  hatırladık. 

Eril  sistemin  en  küçük  birimi  olan  aile  içinde,  bu sistemin  maskeli  hali  olan  devlet  karşısında  ve  son olarak  eril  sistemin  en  maskesiz,  en  doğrudan  hali olarak  karşımıza  çıkan  DAİŞ  saldırıları/istilası/vahşeti 


Oizre,  Silopi,  İdil 

ve  şimdi  Şırnak’ta yani  Botan’da  kazdan  hendekler,  binbir emekle  tuğla  tuğla  örülen barikatlar  bize  uzun  süredir unuttuğumuz  bir  hakikati  hatırlattı.  Yani  sömürgeciliğe karşı  insan  olmanın  onurunun ancak  bedel,  inanç  ve  direnişle kazanılacağını...  Ye  onlar,  kapitalist  modernitenin  hakikati 
Bulaştıran  perdesini  araladı ve  beyaz  bayrak  açmayarak büyük  bir  onurla  ölümü  seçtiler.. 


Iıştı.  Adeta  fethe  gelmiş,  yüzleri  maskeli  özel  savaş orduları,  karşılarında  direnişin  en  naif  sesleri  olan Asya  Yüksel  ve  Pakize  Nayır'ı  buldular. 

Pakize  her  fırsatta  seslendiği  kamuoyuna  "İnanın, Botan  kazanırsa  insanlık  kazanacak"  diyordu.  Yine emekle  yoğurulmuş  öncülüğü  ile  Asya  Yüksel,  bir yandan  sokak  sokak  gezerek  halkın  sorunlarıyla  ilgilenirken,  diğer  bir  yandan  da  kıran  kırana  bir  direnişin  yaşandığı  kentte  yaralıları  tedavi  ediyordu. 
Tıpkı  adı  hâlâ  bilinmeyen  ve  cenazeleri  henüz  bulunamayan  onlarca  kadın  gibi... 


Her  bir  sokağında kahramanlık  hikâyesi  var 


Bu  ruhu  nasıl  anlamak  gerekir? 


Bir  kenti,  toplumun  davranış  kalıplarını,  tarihten bugüne  oluşan  bellek  ve  bu  belleğin  yaşamda  karşılığı  olan  ideolojik  zemin  belirler.  Botan  halkı,  kendi tarihini  ve  işgalci  gerçekliğini  her  zaman  belleğinde diri  tutmuştur.  "Cizre'deki  vahşet  tablosuna  rağmen ölümün  geleceğini  bile  bile  teslim  olmayan  bir  iradeyi  nasıl  okumak  ve  bu  ruhu  nasıl  anlamak  gerekiyor?"  sorusuna  verilecek  yanıtın  kaynağı  işte  bu hakikattir.  Devlet  denen  aygıtı,  bütün  kirli  ve  zalimane  yöntemlere  rağmen  yaşam  alanlarına  sokmayan  geleneği  ölümle  korkutmak  beyhude  bir  çaba olmaktan  öteye  gidemezdi. 


İşgalciye  beyaz  bayrak  açmadılar 


Cizre,  Silopi,  Hezex  (İdil)  ve  şimdi  Şırnak'ta  yani Botan'da  kazılan  hendekler,  bin  bir  emekle  tuğla 


tuğla  örülen  barikatlar,  bize  uzun  süredir  unuttuğumuz  bir  hakikati  hatırlattı:  Sömürgeciliğe  karşı  insan olmanın  onurunun  ancak  bedel,  inanç  ve  direnişle kazanılacağını...  Ve  onlar,  kapitalist  modernitenin hakikati  flulaştıran  perdesini  araladı  ve  beyaz  bayrak açmayarak  büyük  bir  onurla  ölümü  seçtiler. 

Direnmeyi  seçenler;  şehirlerin  yıkılacağını,  her türlü  uluslararası  savaş  sözleşmelerinin  yasakladığı kayıt  dışı  silahların  kullanılacağını  ve  devletin  kayıtlı öldürme  makinaları  olan  özel  harekâtçıların  en  barbar  yöntemlerle  saldıracağını  biliyorlardı. 


Cizre  ve  korkuyu  yenen  Jiyan 


Botan'ın  öz  yönetim  direnişinden  çıkarılması gereken  en  büyük  hakikat  hafızalarımızdan  silinmeye  çalışılan  "kendin  olma,  onuruna  sahip  çıkma ve  asla  teslim  olmama"  geleneğinin  güncellenmesi  oldu.  Şırnak'ta  öz  yönetim  alanlarında  ilk  yaşamını  yitirenlerden  Jiyan  Amara'nın  "Kendim olmak  için  önce  korkuyu  yendim"  sözü  tam  da  bu hakikati  ifade  ediyor. 

Bu  süreçte  yaşadığımız  en  büyük  yanılgı  ise  öz  yönetim  direnişlerini  başı  sonu  belli  bir  direnme  biçimi olarak  ele  almak  ve  sonuçları  hemen  alınacak  bir paylaşım  savaşı  olarak  görmektir.  Oysa  Silopi'de "Bitti  temizledik"  dendiği  anda  yeniden  başlayan, Şırnak,  Gever,  Nusaybin'de  hâlâ  süren  direniş,  anlık, günlük  ya  da  belli  zaman  dilimini  kapsayacak  bir olgu  değil.  "Direnmek  yaşamaktır"  sözünün  doğrulanması  olan  bu  direniş  bitmeyecek  ve  tüm  kentlerde  farklı  biçimlerde  devam  edecektir. 


Kendimizden  utandık 


Bu  yüzden  bu  direnişte  canı  pahasına  teslimiyeti elinin  tersiyle  itenlerin  bizlere  ve  işgalciye  verdiği mesajları  iyi  okumak  gerekiyor.  Onlar  bizi  biraz  da kendimizle  yüzleştirdi.  Hakikati  bu  kadar  dillendirirken,  hakikatle  aramıza  farkında  olmadan  ördüğümüz  duvarları  gösterdiler.  Seslerini  her  gün duyduğumuz,  çağrılarına  her  gün  tanık  olduğumuz, sözlerini  ve  fotoğraflarını  alıp  her  gün  sosyal  medyada  paylaştığımız  yüzlerce  insan  birer  birer  katledildi/katlediliyor.  Hepimiz  insanlığın  onur savaşlarından  birine  tanıklık  ederken,  eril  devletin vahşi  katliamlarına  da  bir  kez  daha  şahitlik  ediyoruz. 

Onlarla  aynı  çağda  yaşadığımız  için  onurlandık. 
Fakat  elimizden  gelenin  fazlasını  yapmadık.  Hakikati bütün  değil,  parçalı  gördüğümüz  için  de  kendimizden  utandık. 

Seve,  Pakize,  Fatma,  Derya,  Berjin,  Gülistan, Altun,  Jiyan,  Yasemin,  Asya,  Ceylan,  Roza,  Hediye, Miray  bebek,  Cemile,  Taybet  Ana,  Dilan,  Roza, Zozan,  Rozerin  ve  daha  adını  sayamadığımız  yüzlerce  direnişçi  kadın,  bizleri  hâlâ  yüzleşemeye  ve  harekete  geçmeye  çağırıyor.  Geç  kalmış  sayılmayız, çünkü  bu  direniş  sürüyor  ve  daha  uzun  sürecek. 


karşısında  can  güvenliği  olmayan  kadınlar,  öncelikle kendilerini  ve  yaşamlarını  korumalıydı.  "Nasıl  yapmalı?"  sorusuna  verilen  en  yalın  yanıt,  Kobane'deki kadın  mücadelesi  oldu.  İnsanca  yaşam  hakkı  tehlikeye  girdiğinde,  bu  tehlikeyi  bertaraf  etmenin  en vazgeçilmez  yolu  öz  savunmaydı  ve  bu  en  fazla  da kadınlar  için  gerekliydi. 


'Bu  hendeğin  arkasında  bir  fikir  var' 


Tüm  dünyadaki  kadınlar  için  yeni  bir  tartışma alanı  olan  öz  savunma, 

Kuzey  Kürdistan'da  ki kadınlar  için  de  zorunlu  bir  ihtiyaçtı. 

Yaşamını,  evini,  çocuğunu,  mahallesini, kentini  korumak  için örgütlenen  kadınlar, örgütlü  mücadelenin en  belirgin  olduğu yerlerde  bu  temelde bir  araya  geldiler. 

Cizîr  (Cizre),  Sûr  (Sur),  Sılopıya  (Silopi),  Farqîn  (Silvan),  Gever  (Yüksekova),  Nisebîn  (Nusaybin),  Derika Çiyaye  Mazî  (Derik),  Kerboran  (Dargeçit),  Şirnex  (Şırnak),  Gimgim  (Varto)  gibi  Kürdistan  kentlerinde  öz yönetimlere  aktif  katılan  kadınlar,  öz  savunma  temelinde  örgütlendi  ve  mahalle  savunmaları  için  ilk deneylerini  oluşturdu. 

Cizre,  tarihsel  arka  planı  olan  direniş  geleneği nedeniyle  bu  örgütlenmenin  en  kolay  hayat  bulduğu  merkezlerden  biri  oldu.  Bu  nedenledir  ki "hendek"  gibi  tek  kelimeyle  basitleştirilmeye  çalışılan  öz  savunmaya  "Bu  hendeğin  arkasında  bir fikir  var"  diye  yanıt  verdi  ve  ilk  başkaldırısını 2015'in  Eylül  ayında  gerçekleştirdi.  Botan'ın  gücünü  ve  kadınların  öncülüğünü,  direnişin  daha  ilk günlerinde  gören  AKP,  DAİŞ  yöntemlerini  Kuzey Kürdistan'a  taşıdı.  Aralık  ayında  başlayan  ikinci dalga  saldırıda  korku  dalgasını  hakim  kılmaya  ça- 


Kadın  eksenli  Botan  direngenliğine  karşı,  topluma korku  yaymaya  çalışan  eril  vahşetin  soykırım  saldırıları  aylarca  sürdü.  Botan,  bu  direniş  günleriyle  dünya  tarihine  yeni  bir  sayfa  olarak eklendi.  En  sıradan  insanların  bile  birer  kahra¬ 


manlık  hikâyesi  yazdığı  kentte,  sokak  sokak,  ev ev  direnişe  katılanlar  devletin  intikam  harekâtı ile  katledildiler.  Devlet  öncelikle  evini  terk  etmeyen sivilleri  hedef  aldı  ve  birçok  insan  kapısının  önünde, bahçesinde,  avlusunda  vuruldu. 

Öz  yönetim  alanlarını  korku  iklimi  ile  teslim  almaya  çalışan  Saray'ın  savaş  güçleri,  kendilerine  verilen  sınırsız  yetki  ile  ilham  aldıkları  DAİŞ  çeteleri  gibi kentte  canlı  olan  ne  varsa  yok  etmeye  giriştiler. 

Cizre  Halk  Meclisi  Eş  Başkanı  Asya  Yüksel,  tam  da bu  günlerde  kamuoyuna  seslenirken,  "Siz  Cizre'yi tanımıyorsunuz,  asla  diz  çöktürmeyeceksiniz"  diyordu.  'Birinci,  ikinci,  üçüncü  vahşet  bodrumları' olarak  tarihe  geçen  bodrumlarda,  en  barbar,  en  çirkin  savaşlarda  dahi  görülmeyen  bir  şekilde  çoğu  yaralı  ve  aralarında  50'den  fazla  kadının  bulunduğu 
200  kişi  yakılarak  ve  kurşuna  dizilerek  katledildi. 


7  bin  yıllık  geçmişi  olan 


tarihi  Sur  ların  koruma  amaçlı 


imar  planları  bulunmasına  rağmen 


Amed/Sur 


ve  croc 


acele  kamulaştırma  kapsamında 


planda  tescilli  olarak  belirlenen  camı. 


kilise,  müze  ve  anıtsal  yapılar  gibi kamulaştırmaya  dâhil  edildiğinin  görülmesi apaçık  bir  toplumsal  hafızayı en  ivedi  şekilde  yok  etme  çabasıdır. 


Nevvaya  Jin 
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Zorunlu  göç  ya  da  zorla  yerinden  edilmeler, insanlık  tarihi  boyunca  insanları  köklerinden  kopararak  sosyo-ekonomik,  kültürel ve  psikolojik  yönlerden  yıkıma  uğratıp  benliğini yok  etmeye  yönelik  soykırım  politikaları  olarak süre  gelmiştir. 

BAAS  rejimi,  Rojava  Kürdistanın'da  demografik yapıyı  değiştirmek  amacıyla  1973  ile  1974  yılları arasında  'Türkiye  sınırları'  paralelindeki  bazı  bölgelerde  Arap  köyleri  oluşturdu.  Amaç  bölgeyi  Araplaştırmak  ve  Kürt  nüfusunu  eritmekti.  Bu  politika çerçevesinde  köy  ve  belde  adları  Araplaştırıldı. 
Kürtçe  dili,  isimleri  ve  yayınları  yasaklandı.  Arapça 


yildirimrojda@hotmail.com 


bilmeyen  Kürtlerin  oy  kullanması  engellendi,  Kürtlerin  başka  bölgelere  mecburi  iskan  edilmesi,  Kürt köylerinin  boşaltılması  ve  Bakur'dan  gelen  Kürtlerin geri  gönderilmesi  hedeflendi.  BAAS  rejiminin,  Kürtlerin  demografik  yapısını  bozmayı  ve  yok  etmeyi amaçlayan  bu  planı,  tıpkı  1925'te  Türk  devletinin uyguladığı  Şark  Islahat  Planı'nın  aynısıydı. 

Arap  kemeri  planı,  Türkiye-Suriye  sınırı  boyunca 
300  km  uzunluğunda,  15  km  genişliğinde  bir  alanda 
uygulanmıştır.  Bu  sınır  doğrultusunda  140  bin  Kürt zorla  yerinden  göçertilmiş,  topraklarından  koparılmış,  bu  köylere  Araplar  yerleştirilmiş  ve  köylerin isimleri  değiştirilerek  Arapça  isimler  konul- 


Bana  bakarsanız 

kendinizi  görürsünüz 


Rojda  Yıldırım 


Charles  Manşon  seri  bir  katildi.  Yakalandıktan  sonra  cinayetleri  neden  işlediği  sorulduğunda  “Ben  kimseyi öldürmedim,  kimseyi  öldürtmedim,  bıçaklarıyla üzerinize  gelen  çocuklar,  onlar  sizin  çocuklarınız, onlara  ben  öğretmedim.  Siz  öğrettiniz”  diye  cevaplar.  Ardından  kendisine  dönük  yapılan  yoğun tartışmalardan  sonra  tarihe  geçecek  şu  sözleri  sarf eder:  “Bana  yukarıdan  bakarsanız  aptalın  tekini görürsünüz.  Bana  aşağıdan  bakarsanız  tanrıyı  görürsünüz.  Bana  tam  karşıdan  bakarsanız,  kendinizi  görürsünüz.” 

Charles  Manşon  sözleriyle  dikkatimizi  farklı bir  olguya  çekmeye  çalışır.  Şiddetin  bireysel  ve toplumsal  yönleri  arasındaki  bağ  burada  bir  kez daha  önem  kazanır.  Bu  bağlamda  düşünülecek olursa  Türkiye  gerçekliği  binlerce  örneğiyle  şiddetin  her  iki  boyutunu  birlikte  görmemizi  dayatır.  Öyle  ki  şiddet  sarmalında  olan  Türkiye’de yaşanan  gündemlerin  ve  olayların  yoğunluğu başka  ülkede  yaşansa  onlarca  araştırmanın  konusu  olur,  bu  “çıldırma”  halinin  kendisi  her  açıdan  sorunsallaştırılırdı.  Her  gün  şiddetin yaşamlarımız  üzerinde  yarattığı  tahribatın  bin  bir yüzüyle  karşılaşıyoruz. 

Daha  dün,  toplumun  bir  kesiminde  infiale  yol açan  Ensar  vakfı  davası  benzer  örneklerde  görülmemiş  bir  hızla  sonuçlandı.  Devasa  yasadışı  bir eğitim  tertibatı  es  geçildi.  Öyle  bir  hızla  yapıldı  ki iktidarın  bu  kurumlar  üzerinden  gerçekleştirdiği toplum  mühendisliği  boyutu  görünmez  kılınmaya çalışıldı.  Malum  öğreticiye  verilen  508  yıllık  cezayla  dava  kapatılmak  istendi.  Fazlasıyla  teşhir olan  Ensar  vakasında  “kamu  vicdanının”  rahatlamaya  ihtiyacı  vardı.  Görünürde  olan  da  buydu. 

Dava  öncesi  Karamanda  vakıf  tabelası  devasa bir  bayrakla  örtüldü.  Ne  de  olsa  kamu  “bayrak, vatan,  millet”  üçlemesiyle  yıllarca  gönüllü  bir  kölelik  durumu  yaşamış,  şimdilerde  ise  köleliğin  güzellemesini  yapacak  olgunluğa  gelmişti.  Hatta birçok  kez  aynı  “kamu  vicdanı”  milliyetçi  reflekslerle  tıpkı  Pozantı  cezaevinde  yaşanan  çocuk  tecavüzleri  karşısında  susmak  bir  yana,  taraf  olarak durmuştu. 

Yıllar  önce  aynı  “kamu”  ve  onun  düzenini  sağlayanlar  “son  Ermeni”  sıfatıyla  da  anılan  Hrant Dink’in  katledilmesi  sonrası  aynı  bayrağın  örtüsü altına  girmiş,  futbol  maçlarında  katilin  beresini takarak  aynı  cinayeti  defalarca  toplu  işleme  zevkini  doyasıya  yaşamışlardı.  Bir  katilin  toplumsallaşması  ya  da  toplumun  zihinsel  bir  katile dönüşmesi  böyle  gerçekleşmişti.  Rakel  Dink  o zor  ve  acılı  dönemde  yaptığı  konuşmada  büyük bir  bilgelikle  “bir  bebekten  katil  yaratan”  sistemi sorumlu  tutarak  asıl  soruna  parmak  basmıştı. 

Suphi  Altındöken,  hani  geçen  Şubat  ayında yine  “toplum  vicdanını”  ayağı  kaldıran  Özgecan Aslan  cinayetinin  faili.  Olayın  yıl  dönümüne 


denk  gelen  günlerde  cezaevinde  başka biri  tarafından  öldürüldü.  Medyaya  düşen  “katil öldürüldü”  haberleri  karşısında  “hak  etti”  diyenler  belki  de  kısa  bir  zaman  aralığında  yanı  başındaki  eşine  şiddet  uyguluyordu.  Ya  da  “aslan oğlum,  kızlara  neler  de  yaparmış”  deyip  başka Özgecan  olaylarının  kapısını  aralıyordu.  “İyi olmuş”  diyenler  bir  an  vicdanlarını  rahatlatıp  sokağa  döküldükten  sonra  şiddet  kültürünün  her çeşidini  üreten  bir  pozisyona  düşüyordu. 

Çünkü  kimse  tecavüzcü  olarak  doğmuyordu. 
Ama  bir  şekilde  toplumsal  cinsiye  t  çilik  rolleriyle bu  egemen  erkeklik  kültürü  aşılanıyordu.  Geleneksel  ve  cinsiyetçi  bir  yaşam  anlayışının  sürekli kutsandığı  bir  toplumda  bu  rolleri  reddetmek  de bir  tercihti.  Elbette  ki  erkeklikle  kuşanan,  bunun sağladığı  “güç”  ve  konforu  sorgulamak,  reddetmek gibi  bir  seçenek  de  vardı.  Ancak  birey  doğduğu andan  itibaren  bir  kimlik  inşası  süreciyle  karşı  karşıyadır  ve  bunun  inşasını  toplum  içerisinde  gerçekleştirir.  Toplumdan  edindiği  roller  bu  kimliğin parçalarıdır  ve  toplum  tarafından  kabul-ret  ölçüleri  bu  davranışlarla  belirlenir.  Toplumun  ve  sistemin  genel  karakteri  kişinin  kimliğini  oluşturur. 
Buradan  bakınca  çuvaldızın  nereye  batırılması  gerektiği  daha  net  açığa  çıkmaktadır. 

Cinsiyetçiliğin  sıradanlaşıp  milliyetçilikle  kutsandığı  bir  toplum  kesitinde  gündelik  yaşamın kendisinin  bir  travma  laboratuvarına  dönüşmesi kaçınılmazdır.  Günümüzde  yaşamın  kendisi  an be  an  erkeklik  olgusunu  üreten  bir  hal  almıştır. 

Son  vakalarda  da  görüldüğü  gibi  begemonik erkeklik  bir  üst  perdeden  konuşarak  çıtayı  daha yükseklere  çıkarmıştır.  Tıpkı  “namusunu  temizleyen”  erkek  gibi,  “namusunu  temizleyen  toplum” kesitleri  oluşmuş  ve  “namuslu”  olmak  için  bir  namussuza  ihtiyaç  duyulmaya  başlanmıştır.  Kendindeki  bozulmayı  örtbas  etmek  için  ya  da yüzleşmemek  adına  bir  namussuza  ihtiyaç  duyma zorunluluğu,  düşünmeyen,  sorgulamayan  toplumlara  özgü  cinsiyetçi  bir  alışılmışlık  halidir. 

“Erkek  adam”  olmanın  ağır  maliyetini  toplum bir  kez  daha  bir  katile  fatura  ederek  “ibreti  alem” etmenin  hafifliğiyle  üzerine  düşeni  yapmıştır. 
Sosyal  medyada  konu  üzerine  açılan  başlıklara  yapılan  yorumların  vahameti  ayrı  bir  yazının  konusu  olacak  kadar  kapsamlıdır.  “Milli  olmanın kendisinin  buram  buram  cinsiyetçilik  koktuğu bu  toplum  yapısında,  her  hane  bu  toplumsal  çürümeyle  yüz  yüzedir. 

En  değerli  varlıklarımız  çocuklarımız,  cinsiyetçiliğin  sıradanlaşmasından  ve  gündelik  üretiminden  korunmadıkça,  mağdur  ve  maktul  olma potansiyellerinin  dışına  çıkma  iradeleri  de  zayıflayacaktır.  Cinsiyetin  özgürleşmesi  toplumu  da özgürleş  tire  çektir.  Bu  ancak  sorgulayan,  soru soran,  kendi  gerçekliğiyle  yüzleşen  ve  hesap  soran toplumla  mümkündür.  Aksisi  köleleşmektir. 


muştur.  Ermeni  ve  Asuri/Süryaniler  de  bu  planın hazırlandığı  1963  yılı  ardından  Avrupa,  Amerika,  Ermenistan,  Halep  ve  Beyrut  gibi  kentlere  göç  etmek zorunda  kalmışlardır.  Arap  kemeri  politikasının  bir sonucu  olarak  Ermeni,  Süryani  ve  Kürt  nüfusu  azalmış,  Arap  nüfusu  hızla  artış  göstermiştir. 

Bugün  Rojava  Kürdistan'ında  halkın  "yeniden doğuş  ve  gerçekleşen  bir  hayal"  olarak  ifade  ettiği Demokratik  Özerklik  sistem  ile,  Suriye  halklarına  ayrılığı  ve  düşmanlığı  dayatanlara  karşı  demokratik, eşit  ve  özgür  bir  yaşam  inşa  edilerek  yanıt  verilmiştir.  Yürütülen  tüm  bu  soykırım  politikalarına  rağmen  Rojava  Devrimi  ile  halklar  kendi  komünlerini, tarım  merkezlerini,  sağlık  birimlerini,  eğitim  vb yaşam  alanlarını  ilmek  ilmek  örerek  meclislerini  oluşturmuş  ve  kendi  kültürlerini  hayata  geçirerek  var  olma  mücadelesini kanıtlamışlardır. 

"Özel  güvenlik"  mi yaşama  müdahale  mi? 

Öte  yandan  Cumhuriyetin  ilk  yıllarında Kuzey  Kürdistan'da  Kürtlerin  ulusal  hak  istemli  mücadelesini  engellemenin  bir  yöntemi  olarak  uygulamaya  konulan  İskan  Politikaları 
ile  on  binlerce  Kürt  ailenin  sürgün  edilmesi,  1988 
Halepçe  katliamından  sonra  yüz  binlerce Kürt'ün  İran  ve  Türkiye'deki  Kürt bölgelerine  zorunlu  göçü,  Kürtlerin  bu  yüz  yıllık  trajedisinin  göstergesidir.  90'lı  yıllarda  Türk devletinin  Kürdistan  coğrafyasında  uyguladığı  zorunlu  göç  ettirme  politikası  ile  binlerce  köy boşaltılmış  ve  milyonlarca  insan 
Kürdistan  ve  Batı  metropollerine göç  etmek  zorunda  bırakılmıştır. 

Bu  süreçte  uygulanan  işkenceler,  toplu katliamlar,  kayıplar,  tecavüzler,  koruculuk  dayatmaları  ve  gıda  ambargoları  sosyal,  psikolojik,  kültürel, ekonomik  çok  yönlü  bir  yıkımın  yaşanmasına  yol açmıştır.  Kürt  halkına  uygulanan  bu  yıkım  politikasından  başta  Kürtler  olmak  üzere,  Kürdistan  coğrafyasında  yaşayan  Süryaniler,  Ezîdîler  gibi  azınlıklar da  ciddi  biçimde  etkilenmiştir. 

Kürt  Halk  Önderi  A.  Öcalan  tarafından  başlatılan barış  süreci  ile  birlikte  90'  lı  yıllarda  zorla  yerinden edilenler,  kendi  köylerini  yeniden  inşa  etmeye  başlamışlardır.  Özgün  kültürel  değerleri  doğrultusunda kadim  topraklarda  yeniden  üretim  yapmak,  yeni  bir yaşam  kurmak,  demokratik,  ekolojik  ve  kültürel soykırıma  karşı  yeni  bir  yaşamı  kurmaya  çalışmışlardır.  Ne  var  ki  bu  dönüş  süreci,  AKP  hükümetinin 
7  Haziran  seçimlerini  kaybetmesi  ile  durmuş,  geri 
dönüş  yolları  kapanmıştır.  Çatışmalı  sürecin  yeniden  başlamasıyla  birlikte  birçok  bölge  "özel  güvenlik  alanı"  olarak  ilan  edilmiş  ve  sokağa  çıkma yasaklarıyla  birlikte  Kürdistan'da  yaşayan  halkların doğrudan  yaşam  alanlarına  müdahale  edilmiştir. 
Sözde  "güvenlik"  adı  altında  gerçekleştirilen  müdahaleler,  yaşam  hakkı  ihlalleri  başta  olmak  üzere  barınmadan  sağlığa  kadar  birçok  hak  ihlalini  de beraberinde  getirmiştir.  Bu  süre  zarfında  yüz  binlerce  insan  yasaklar  nedeniyle  yer  değiştirmek  zorunda  kalmış,  zorunlu  olarak  göç  etmiştir.  Buna rağmen  çoğu  insan  göç  ettikleri  yerlere  kalıcı  olarak yerleşmemiş,  yasakların  kalkmasıyla  beraber 


yaşam  alanlarına  geri  dönmüştür/geri  dönüş  koşullarını  zorlamaktadır. 

Bu  neyin  acelesi? 

Geri  dönen  insanlartemel  insani  ihtiyaçları  olan; barınma,  sağlık,  eğitim  ve  gıda  gibi  gereksinimlerini karşılayamamakla  beraber  birçok  sorunla  da  baş etmek  zorunda  bırakılmıştır.  Fakat  yaşanan  tüm  bu sıkıntılara  rağmen,  90'lı  yılların  aksine  dayanışma ve  birliktelik  duyguları  büyümüş  ve  halk  kendi yaşam  alanlarını  terk  etmeme  konusunda  ısrarcı  olmuştur. 

Amed/Sur'da  yaşayan  halk  kendi  yaşam  alanlarına  dönmeyi  beklerken,  Bakanlar  Kurulu'nun  21 
Mart  2016  tarihinde  aldığı  karar  ile  55  bin  nüfusun yaşam  sürdüğü  Sur  ilçesinde  acele  kamulaştırma kararı  alınmıştır.  Koruma  kurulunca  onaylanmış  bulunan  ve  7  bin  yıllık  geçmişi  olan  tarihi  Sur'ların  koruma  amaçlı  imar  planları  bulunmasına  rağmen, acele  kamulaştırma  kapsamında  planda  tescilli  olarak  belirlenen  cami,  kilise,  müze  ve  anıtsal  yapılar gibi  kamuya  ait  yapıların  da  kamulaştırmaya  dâhil edildiğinin  görülmesi,  apaçık  birtoplumsal  hafızayı en  ivedi  şekilde  yok  etme  çabasıdır.  "Yüksek  kamu yararı"  bahane  edilerek  yapılan  kamulaştırmalar söz  konusu  alanlardaki  halkın  ihtiyaçlarını  yok  saymakta,  taleplerini  göz  ardı  etmekte,  bu  insanları göçe  zorlamakta  ve  kültürel  alanlarından  uzaklaştırmaktadır.  "Riskli  alan"  ilanları,  kamulaştırma  süreçleri  ve  beraberindeki  kentsel dönüşüm  politikalarının  "kentleri  soylulaştırma"  hamleleri  olduğunu,  bu  projelerin  söz konusu  alanlarda  yaşayan  Kürtleri  kültürel alanlarından  kopararak  yoksullukla  baş  başa  bıraktığı  ve  ucuz  iş gücü  olarak  kendine  mahkum  etmeye  çalıştığı  benzer  politikalar üzerinden  de  bilinmektedir. 

Sur  halkı  kabul  etmeyecektir 

Sur'da,  çoğunlukla  90'lı  yıllarda  yaşanan  zorunlu göç  dalgasıyla  yerlerinden  edilen  aileler  yaşamaktadır.  Daha  önce  de  rant  amaçlı  yapılan  kamulaştırma  ile  çok  sayıda  aile  göç  etmek  zorunda kalmıştır.  Gittikleri  yerlerde  ekonomik  sıkıntılar  ve sosyal  uyum  problemleriyle  karşı  karşıya  kalarak birçoğu  eski  yaşam  alanlarına  benzer  ekonomik  ve kültürel  özellikler  taşıyan  alanlara  yerleşmişlerdir. 
Bakanlar  Kurulu'nca  alınan  son  kamulaştırma  kararıyla  birlikte  Sur  halkı  üçüncü  bir  zorunlu  göç  tehdidiyle  karşı  karşıya  kalmıştır.  "Kamulaştırma"  adı altında  yürütülen  tüm  bu  politikalar,  aslında  bu  bölgede  işlenen  insanlık  suçlarının  izlerini  silmenin,  tarihi  yok  etmenin  ve  bu  alanları  ranta  çevirmenin politikalarıdır.  Bu  yıkım  ile  birlikte  yeni  bir  göç  dalgasının  hedeflendiği  aşikardır. 

Kürdistan'ın  diğer  illerinde  olduğu  gibi;  Acele  Kamulaştırma-Mülksüzleştirme  adı  altında  Sur'da  yaşayan  halkın  tarihi  ve  toplumsal  değerleriyle  hiç alakası  olmayan  TOKİ  planlarını  Sur  halkı  kabul  etmeyecektir.  İnsan-mekan  bağlamında  ve  tarihsel kökenleri  üzerinden  var  olma  sebebiyle  yaşam alanlarına,  kültürlerine,  tarihlerine  yapılan  bu  işgale karşı  Sur  halkı  direnecek,  bu  yeni  bir  göç  dayatmasına  karşı  duracak  ve  mücadele  edecektir. 

*Amed  GÖÇ-DER  Başkanı 
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•  Dersim  UĞUR  KAYMAZ 


Önce  durdum  anlamaya  çalıştım  olanı  biteni,  anlamak  mümkün  müydü  acaba? 
Sonra  önümde  duran  tüm  sözlükleri, 
Türkçe,  Kürtçe,  Arapça  ve  diğer  dillerde  karıştırdım, yaşadıklarımızı  tanımlayacak  bir  sözcük  bulabilir miyim  diye.  Binlerce  yıldır  yaşanan  vahşeti  tanımlayan  birçok  sözcük  ile  karşılaştım.  Vahşet,  barbarlık,  hovîtî,  ancehiye,  alvvachya,  brutallity...  Bunlar sadece  birkaç  dilde  bulduklarım  daha  da  fazlası  sıralanabilir  elbet.  Ama  bu  sözcüklerin  hiçbiri  bu  yüzyılda  yaşananları  tanımlamaya  yetmiyor. 
Diktatörlük,  faşizm,  monarşi  vb.  hiçbir  sözde  yönetim  rejimi,  bugün  birçok  devletli  gücün  yaratmış  olduğu  kültür,  ahlak,  tarih,  bilinç  ve  insan  öğütme, yok  etmeye  dayalı  olan  bu  sistemi  tanımlamaya karşılık  gelmiyor. 

İçinden  geçtiğimiz  sözde  bilim-aydınlanma  yüzyılının  farklı  bir  tanımı  olmalıdır  diye  düşünüyorum.  Bizler  belki  şu  anda  yaşananlar  karşısında sarsıldığımız  için  bir  tanım  yapamıyoruz  ama  inanıyorum  ki  gelecek  yüzyılın  çocukları  bu  vahşet ötesi  sistemi  tanımlayıp  çözümleyebilecek,  formüle  edebilecek  ve  daha  yaşanılır  bir  dünyayı  yaratabileceklerdir.  Ama  şu  da  bir  gerçek;  gelecek yüzyılın  çocukları  ve  özelde  de  Ortadoğu  topraklarının  çocukları  yüreklerinde,  zihinlerinde  hep  bugünlere  ait  bir  iz  taşıyacaklar. 

Akıl  ve  vicdan  sınırlarımızın  zorlandığı  bir  yüzyılda yaşıyoruz.  Her  gün,  her  an  adeta  iliklerimize  kadar sarsılıyoruz.  Bazen  bedenimizde  dolaşan  kan  yaşananlar  karşısında  donuyor  kalıyor  ama  buna  rağmen  bizler  yaşamaya  devam  edebiliyoruz.  Peki  bu nasıl  oluyor?  Bu  soruyu  kendime  binlerce,  milyonlarca  defa  sordum.  Sonra  anladım  ki,  bizleri  ayakta tutan  umutlarımız  ve  umut  için  savaşanlarımız  var. 
O  yüzden  ayaktayız,  o  yüzden  hep  direngen  hep mücadele  içindeyiz. 

Örneğin  Dehak  gibi  bir  zalim  vardı,  ama  Kawa gibi  halkı  için  direnen  bir  kahraman  da  vardı.  Şimdi de  kapitalizm  ve  faşizm  ile  şahlanmış  bir  modernite  gerçekliği  ve  o  gerçekliğin  yarattığı  zalimler  var ama  onun  karşısında  da  demokratik  uygarlık  direnişi  ve  bu  direnişin  yarattığı  kahramanlar  da  var. 
Bugün  dünya  tam  bir  kaosu  yaşıyor  ama  Ortadoğu  toprakları  kaosun  ötesinde  bir  cehennemi yaşıyor.  Her  gün,  her  an  ölümler,  yıkımlar  var  bu topraklarda.  Zihne,  yüreğe,  vicdana  yönelen tecavüz  girişimleri  yaşanıyor.  Hedef  yalnızca insan  bedeni  değil,  böyle  olsa  bir  anda  yok edebilirler  tüm  bölgeyi,  ama  onlar  hedeflerini  çok  bilinçli  seçmektedirler.  Bu  toprağın  insanlarının  en  çok  nerede  ve  nasıl kırılmaya  yaşacağını  bilerek  yöneliyorlar. 

Dini,  inancı,  vicdanı,  ahlakı,  kültürü  ve bunların  tüm  bileşkesi  olan  kadını hedef  alıyorlar.  Çünkü  kadın  artık  bir cins  olmanın  çok  ötesine  geçmiştir, kadın  artık  demokratik  uygarlığın  temsili,  sembolüdür.  Halkların  birlikteliğini sağlayacak  en  temel  güçtür.  O  yüzden düşürülmesi  gerekilen  en  temel  teh-  ( dittir.  Bu  yüzden  kadını,  kadın  üzerinden  toplumu  yok  etme yöntemlerinde  sınır  tanınmamaktadır.  Bir  yandan  kapitalist  modernitenin  yüzü  gibi  gösterilen  ve  altında erkek  zihniyetinin  barındığı  maskelimakyajlı  kadınla  kandırılmaya  çalışılan  toplum,  bir  yandan feodalizmin  namus  olgusunda  sıkıştırılan  kadının  bedenine  yönelimlerle  çökertilmeye  çalışılan  bir toplum,  diğer  yandan  ise  direnen her  daim  mücadele  içinde  olan  kadının  zihnine,  yüreğine  saldırılarak 


esir  alınmaya  çalışılan  bir  toplum.  Belki  ilk  iki  tanımlamadaki  toplumlar  yenilgiye  uğrayabilir  ama kadın  eksenli  yaşamı,  zihniyeti  kendisine  esas  almış ve  yüreğini  kadın  yüreği  ile  birleştirmiş  toplumun yenilgiye  uğraması  mümkün  değildir. 

Bugün  Kürdistan'da  yaşananlar  bunu  en  anlamı şekilde  ortaya  koymaktadır.  Kürdistan  Özgürlük  Hareketi  kırk  yılı  aşan  mücadele  tarihinde  kendisine her  daim  kadın  eksenli  yaşamı  esas  aldı.  Mücadelesini  kadın  özgürlüğü  temelinde  geliştirdi.  Örgütlendi,  partileşti,  ordulaştı...  İdeolojik  alandan  sosyal alana,  askeri  alandan  siyasi  alana  müthiş  birgelişme yaşayarak,  muazzam  adımlar  attı.  Kürdistan'da  verilen  özgürlük  mücadelesinin  kıvılcımları  dünyanın birçok  yerinde  ateşe  dönüştü.  Ama  en  çok  da  Ortadoğu  topraklarında.  Özellikle  Rojava  devrimi  ile  ka- 


. 

Bizler  hangi  dilden,  dinden,  ırktan,  ülkeden  olursak  olalım  öncelikle  insanız  ve insanların  tek  bir  yurdu  var  o  da  dünya. 

Sanırım  bu  hakikat  şu  anda  sadece  çocuklar  için  geçerli,  bu  hakikate  sıkı  sıkı  sarılanlar  ve  buna  inanarak yaşayanlar  yalnızca  çocuklar.  Belki de  kadın  ve  çocuk  arasındaki  en müthiş  bağ  bu  olsa  gerek.  Kadınlar,  çocukların  hayal  ettiği  daha  özgür  bir  yaşamı  yaratmanın  temsilcisi  ve  öncü gücü.  Belki  de  bu  yüzden  çocukların  bedenlerine,  zihinlerine  ve  yüreklerine tıpkı  kadınlarınki  gibi  saldırıyorlardı.  Çocukların  zihninde  iyiye,  doğruya  ve  güzele  dair  bir  şeyler  yok  olmaya  başlarsa o  zaman  gelecek  diye  bir  şey  kalmaz. 

İşte  Cudî  ve  Elîn'in  fotoğrafları  tam  da bu  hakikati  gösteriyordu. 

Yer  Rojava. 

Tıl  Abyad'a  bağlı  küçük  bir  köy. 

Bu  köyde  Kürt,  Türkmen  ve  Arap  halkları  iç  içe  yaşıyor.  Ne  Elîn  ne  de  Cudî  yıllarca  oyun  oynamak  istedikleri  çocukları  seçerken  Türkmen,  Arap,  Kürt ayrımına  girmiyor.  Belki  büyüklerin  dünyasındaki bazı  fısıltılar  kulaklarında  kötüye  dair  bir  şeyleri  duymalarına  neden  oluyor  ama  çocuk  yüreklerinin  direngenliği  bunu  bertaraf  ediyor.  Ama  bu  direngenlik onları  DAİŞ  ucubesinin  vahşetinden  koruyamıyor. 
Küçücük  bedenleri  karabasan  misali  çullanan  iri  yarı gövdelerin  altında  kalıyor,  gözlerindeki  gülümsemeyi  kanlı  bir  perde  kaplıyor,  o  perdenin  arkasında çirkin,  çığırtkan  bir  kahkaha  beliriyor.  Baştan  aşağı çirkinlik,  baştan  aşağı  vahşet.  Hayır,  rüyalarına kabus  olan  bu  şeyin  insan  olmayla  hiçbir  alakası yoktu.  Annesi  daha  dün  anlatmıştı  Cudî'ye  insan  olmanın  güzelliğini.  Elîn  yeni  yeni  anlıyordu  iyinin  ve kötünün  nerde  durduğunu.  Peki,  öyleyse  bu  üzerlerine  çullanan  ve  vücut  bütünlüğüne  dahi  taham¬ 


mülü  olmayanlar  da  kimdi?  Onlarla  aynı  havayı  soluyor,  aynı  kalbi  taşıyor  olamazlardı.  Nasıl  mahlukatlardı  bunlar? 

Eminim  ki  Elîn  ve  Cudî  gözlerini  son  defa  kapatırken  dahi  gülümsüyorlardı.  Çünkü  gördüğüm  fotoğrafta  her  iki  çocuğun  gözlerinde  ölümün  ve korkunun  yok  edemeyeceği  bir  gülümseme  vardı. 
Vicdan  sahibi  olanları  utandıran,  ar  sahibi  olanları sarsan  bir  gülümseme. 

Tıpkı  Cîzre'de,  Sur'da,  Silopî'de  Helîn,  İbrahim, Abdullah,  Reşîd,  Axîn,  Rozerîn  ve  adlarını  sayamadığım  ve  adlarını  unutamadığım,  bir,  yüz,  bin  ile  ifadelendirilen  ülkemin  yitik  çocuklarının  yarım  kalan gülümsemeleri  gibi.  Kürt  kadın  savaşçıları  nasıl  ki yüzyılın  cellatlarından,  Elîn  ve  Cudî'nin  intikamını  aldıysa,  diğer  çocuklarımızın  intikamını  da  alacaklardır.  Belki  geleceğimiz  olan  çocuklara  yeteri  kadar sahip  çıkamadık,  onları  koruyamadık  ama  gökyüzünün  çocuklarına  olan  borcumuzu  ödemek  için  de olsa  mücadelemizi  sürdürecek  ve  yeryüzünü  çocukların  gülen  yüzlerine  miras  bırakacağız. 


dinin  devrimlerdeki  potansiyel  gücü  açığa  çıktı. 
Amansız  giriştikleri  mücadelede  birçok  başarıya imza  atan  YPJ'li  kadınlar  QSD'nin  geçtiğimiz  aylarda gerçekleştirdiği,  Elîn  ve  Cudî  İntikam  Hamlesinde de  en  aktif  şekilde  yerlerini  aldılar. 

İki  yürek  parçası:  Elin  ve  Cudî 


İşgal  ve  talana  karşı büyüyen  direniş 


Sosyal  medyada  bu  iki  güzel  kız  çocuğun  resmini gördüğüm  zaman  his  dünyam  bir  kere  daha  alt  üst olmuştu.  O  anda  bir,  on,  yüz,  bin  çocuğun  fotoğrafı geçmeye  başladı  gözlerimin  önünden.  Sadece  bu toprakların  değil,  bizlere  binlerce  kilometre  uzak olan  ülkelerin  çocukları  da  geçti  açmaya  zorlandığım gözlerimin  önünden.  Nijerya'nın,  Hindistan'ın,  Afganistan'ın,  İrlanda'nın,  İspanya'nın,  Halepçe'nin, Şengal'in,  Sur'un,  Cizre'nin,  Türkmen  Hamam'ın yani  yeryüzünün  ve  gökyüzünün  tüm  çocukları... 
İşte  o  anda  durdum  ve  anlamaya  çalıştım  olanı  biteni  anlamak  mümkün  müydü  acaba? 


apitalist  sistemin  son  40  yılı, slında  büyük bir  kriz  ve  kaos  gerçeldiğini  ifade ediyor.  20.  yüzyılın  iJdnci  yarısından itibaren  kapitalist  sermaye  güçleri,  dünya coğrafyasında  kendi  hakimiyetlerini  tam  sağlamak  için  yeni  politikalar  ve  düşünce  biçimlerini geliştirmeyi  hedeflediler.  1960lı  yıllar  hem  ulusal mücadeleler,  hem  sınıfsal  hareketler,  hem  de  feminist  hareketler  açısından  önemli  çıJaşlara,  dönüşümlere  ve  sorgulamalara  tanıldık  etti.  1968 
hareketi  olarak  ifade  edilen  bu  süreç,  vahşi  kapitalizm  karşısında  büyük  bir  zihniyet  değişim  ve devrimini  de  ifade  ediyordu. 

Sermaye  güçleri  bu  süreçte  kâr  oranlarını  yükseltmek,  harekete  geçen  uluslar,  sınıflar,  halJdar ve  kadınlar  karşısında  ‘neoliberal  (buna  yeni  liberalizm  ya  da  yeni  sömürgecilik  de  diyebiliriz) politikalar’ı  devreye  koymaya  başladılar.  Bu  düşüncenin  köJderi  1947ye  dayanır.  Başta  gelen  akıl adamları  Friedrich  Von  Hayek,  Milton  Friedman,  Ludvig  Von  Mises  vb’leridir.  Bunlar 
1947  ele  İsviçre’de  bir  neoliberal  doktrin  yayınlarlar.  Bunlar  ‘ekonomiyi  (daha  doğrusu  parasermaye-  kâr  alanını)  adeta  bir  din  gibi  ele  alırlar. 
Para,  devlet  gibi  tanrılaştırılır  ve  bunun  teorisi oluşturulur.  ÖnceJd  dönemde  “dokunulmaz-tapınılacak  derecede  kutsallaştırılan  devlet”  sisteminde  reformlar-iyileştirmeler  yapmayı amaçlarlar.  Çünkü  kapitalizmin  krizlerini  bu  şe-İdlde  aşmayı  amaçlarlar.  Sermayeye,  para  akışına özgürlük  isterler.  Devletin  herşeye  müdahale  etmemesi  istenir.  Kısaca  “her  şey  kapitalist  çevrelerin  kâr  hedefleri  için  sermaye  güçlerinin kullanım-yönetim  ve  denetimine  sunulmalıdır. 
Para  ve  sermaye  güçleri  özgürce  talanlarını  yapmalılar”  demek  oluyor.  Bu  düşüncenin  pratikleşme  süreci  1970’lerin  sonu  ve  1980  ve  ‘90’larda iktidarlarca  yaygınca  uygulanmaya  başlar. 
ABD’de  Reagan,  Ingiltere’de  Teacher,  TürJdye’de Özal  bunun  siyasal  iktidar  temsilcileri  olurlar. 

Neoliberalizm  sadece  siyasal  olarak  iktidarlara gelmez,  savaş  üzerinden  de  işgallerini  yürütür. 
Doğal  kaynaldarın  egemenliğe  alınmasından, kadın  ve  erkeJderin  ucuz  işgücü  olarak  “işçileştirilme  ve  işsizleştirilmelerine”  kadar,  etnik  toplulukların  topraklarından  sürgün  edilmelerinden baraj -HES  adı  altında  doğa  katliamına  kadar işgal-talan-sömürü  devreye  konur.  Ortadoğu’ya müdahale  boyutunda  Afganistan  ve  Irak’a  müda¬ 


hale,  son  olarak  Suriye  sorunu  bu  temelde  devreye  konulmuştur. 

TürJdye’de  ve  Ortadoğu’daJd  Arap  devletleri  ile Batılı  sermaye  güçleri  ve  devletleri  son  10  yıldır “neoliberalizm  politikaları  ve  muhafazakar-faşist sistem”  arasında  bir  ittifak  geliştirdiler.  AKP  faşizminin  temsili  bu  ittifakı  ifade  ediyor.  Arap-Fars  gericiliğinin  kapitalist  devlet  ve  sermayesi  ile görüşme-ilişJd-çatışma  ya  da  ittifak  gerçeği  buna dayanır. 

AKP,  Batıyla  Kürt  düşmanlığı  karşılığında neoliberal  politikalar  temelinde  ilişki-ittifak  ve pazarlık  içindedir.  Türk  devletinin  son  10  aydır Bakur’da  Kürt  halkına  uyguladığı  vahşet  karşısında  Batının  sessizliği  buna  dayanıyor.  Yine  Almanya  devletinin  Kürt  insanlarına  dönük saldırganlığı  ve  Erdoğan’a  verdiği  destek  buna  dayanıyor. 

Neoliberalizm  direkt  ve  öncelikli  olarak  kadını vuruyor.  Erdoğan’ın  “en  az  3  çocuk  yapın”  demesinin  bu  boyutu  da  vardır.  Kadından  ziyade  aile’ olgusunu  öne  çıkarmaları,  bir  kadının  tek  başına değil  de  ya  babasının  evinde  ya  da  evlenirse  sosyal güvencelere  sahip  olmasına  dönük  düzenlemeler buna  bağlıdır.  “ 

Neoliberal  politikalarla  AKP  faşizminin  ittifaJanı,  yenilenen  ‘Şark  Islahat  politikasında  görmekteyiz.  Buna  göre  bu  topraJdardaJd  herkes  “ya baş  eğecek  ya  da  baş  verecektir.”  DAIŞ’in  sloganıdır  bu.  Kapitalizmin  neoliberal  politikası  da başeğdirmeye  ve  teslim  almaya  dayanır.  Bu  güçler,  AKP-Erdoğan  ve  DAİŞ  ne  kadar  da  ortak  hedefe  sahipler  değil  mi  ?  Batılı  devletlerin  AKP  ve Erdoğan’dan  vazgeçmemesi  bu  konudaJd  anlaşmalarındandır.  Bu  politikaya  göre;  “Kürtler  ya neoliberalizme  ve  faşizme  baş  eğecek,  teslim  olacaJdar  ve  topraklarına,  ruhlarına,  anelelerine  el konulacaktır.  Ya  da  baş  verecekler.”  Tabii  halkımızın  buna  verdiği  cevap  tarihi  oldu:  Başeğmeyiz,  zalimlerin  başını  ezeriz... 

İşte  Rojava  devrimi,  Şengal’de  yükselen  öz  yönetim  ve  direniş  gerçeJdiği,  yine  Bakur’da  yaratılan  insanlık  direnişi  Kürdistan’ı  da  aşan, insanlığın  bu  talan  ve  soykırımına  karşı  sergilediği  bir  duruştur.  Cizre  bunun  abidesidir.  Sadece AKP-Erdoğan  faşizmine  karşı  değil,  vahşi  neoliberalizme  ve  sömürgeciliğe  vurulan  büyük  darbedir. 

O  yüzden  “Batılı  devletler  niye  bu  katliama karşı  sessizler”  derseniz,  işe  bir  de  buradan  balan derim... 
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savunmasını  almalıyız' 


Kadınlar  olarak  5  bin  yıldır  ataerkil  sistem  ile  savaş  halini  yaşıyoruz.  Bu  sistem  5  bin  yıldan  beri  sadece  özgürlüğümüzü  değil,  aynı  zamanda  düş  ve umutlarımızı  da  bizden  çalmaya  çalışmaktadır.  Ancak  düş  ve  umut  sahibi  insanlar  direnişe  geçebilir.  Ruhumuz,  zihnimiz  de  sürekli  saldırı  altındadır.  Kendimizi  bu  saldırılara  karşı  savunmak  durumundayız. 


2.  Dünya  Kadınları  Konferansı  13-18  Mart 
2016  tarihlerinde,  dünyanın  en  yüksek  dağı 
olan  Everest'in  de  bulunduğu  Nepal'ın  başkenti  Katmandu'da  gerçekleştirildi.  "Kadınlar  dünyanın  en  yüksek  dağlarına  tırmanıyor"  sloganıyla düzenlenen  konferansa  40'ı  aşkın  ülkeyi  temsilen toplam  1300  kadın  katılım  sağladı.  Kürt  Kadın  Özgürlük  Hareketi'ni  temsilen  8  kişilik  bir  heyetin  yanı sıra,  birçok  Kürt  kadını  da  bireysel  olarak  konferansa katılım  sağladı.  Böyle  olunca  Nepal'daki  Kürt  kadınlarının  sayısı  15'i  aştı.  Ancak  Kürt  kadınları  sadece katılımcı  değil,  aynı  zamanda  düzenleyici  olup  konferans  divanında  yerini  aldı.  Zira  konferansın  4  kişilik Ortadoğu  Bölge  Koordinasyonu'nda  Kürt  Kadın  Hareketinden  iki  temsil  bulunuyor. 

6  günlük  konferans  ilk  gün  kitlesel  bir  yürüyüş  ile 
start  aldı.  Kürt  kadınlarının  yöresel  kıyafetleri,  bayrakları  ve  "Kürdistan  dağlarından  dünyanın  en  yüksek  dağlarına:  Özgür  yaşam  için  radikal  kadın mücadelesini  yükseltelim"  yazılı  pankart  ile  yer  aldığı yürüyüşe  2  binden  fazla  kadın  katılım  sağladı.  Ardından  ise  konuşmalar  ve  kültürel  etkinliklerden  oluşan açılış  gerçekleştirildi.  Konferansın  ikinci  ve  üçüncü gününde  yürütülen  10  ayrı  atölye  çalışmasında dünya  kadınlarının  durumu  farklı  açılardan  ele  alındı. 
10  atölyenin  3'ünde  Kürt  Kadın  Hareketi  temsilcileri 
konuşmacı  olarak  kendi  mücadele  deneyim  ve  perspektiflerini  paylaştı.  Ardından  iki  gün  boyunca  40  ülkenin  delegeleri  Genel  Kurul  toplantısında  dünya kadınlarının  durumunu,  mücadele  formlarını  ve perspektiflerini  genişçe  tartışıp  önemli  kararlar  aldılar.  2.  Dünya  Kadınları  Konferansı  6.  gününde  bütün katılımcılara  açık  Genel  Kurul  toplantısı  ile  sona  erdi. 

Kadına  saldırılarda  ciddi  artış 

Konferansta  yürütülen  tartışmalara  bakıldığında  en  çok  öne  çıkan  tespit,  ataerkil  ka- 


Kürdistan  dağlan gittikçe  daha fazla  farklı  kadın  hareketlerini  kendisine doğru  çekiyor.  Giderek daha  fazla  kadın  örgütü ve  birey  Kürt  kadınlarının  deneyimlerinden öğrenip,  eğitim  görmek istiyorlar.  Yani  birçok kadın  örgütü  tarafından 
Kürt  Kadın  Hareketine böylesi  bir  öncülük misyonu  biçiliyor. 


pitalist  sistemin  kadınlarına  yönelik  saldırılarının dünya  çapında  hem  nitel  hem  de  nicel  açıdan  ciddi artış  gösterdiğidir.  Bu  artışı  her  yerde  hissetmek mümkündür.  Bölgeden  bölgeye  saldırıların  biçiminde  farklılıklar  olmakla  birlikte  evrensel  bir  trend ile  karşı  karşıyayız.  Kimi  yerde  saldırılar  daha  açık  ve kaba  iken,  başka  yerlerde  daha  örtük  saldırılar  söz konusudur.  Örneğin  başta  Kürdistan  olmak  üzere  Ortadoğu'da  DAİŞ  ve  Nijerya'da  Boko  Haram  gibi  grupların  gerçekleştirdiği  kadın  kırımları  en  kaba,  vahşi ve  dolaysız  saldırıları  teşkil  ediyor.  Hatta  kadınlara karşı  yürütülen  sistematik  bir  savaştan  söz  etmek  de mümkündür.  Hindistan'dan  gelen  delegeler  ülkelerinde  günlük  olarak  ortalama  5  kadının  katledildiğini, sadece  geçen  yıl  içinde  60  bin  kadına  tecavüz  edildiğini,  işsizlik  nedeniyle  şehirlere  yoğun  göç  yaşandığını,  bunun  sonucu  olarak  hem  fuhuş  hem  de  ev içi  şiddette  yoğun  bir  artışın  yaşandığını  anlattılar. 
Almanya  ve  Hollanda'dan  gelen  kadınlar,  mücadele ile  elde  edilen  kadın  haklarının  giderek  daha  fazla  kısıtlandığını  ve  işçi  kadınların  yoğun  bir  şekilde,  güvencesiz  çalışma  koşullarının  hakim  olduğu  düşük ücretli  sektöre  itildiğini  kaydettiler. 

Yerel-evrensel  bağının  önemi 

Bunun  gibi  yerel  örneklerin  evrensel  düzeyde  ele alınıp,  yerel  olaylar  ile  evrensel  eğilimler  arasında bağların  kurulması  oldukça  önemlidir.  Bu  olmadan dünya  kadınlarının  durumunu  ideolojik  açıdan  değerlendirmek  zorlaşıyor.  Çünkü  sadece  kendi  ülkemizde  yaşananlara  odaklandığımızda,  olay  ve olguları  daha  çok  politik  bir  açıdan  değerlendirmeye başlarız.  Yaşananları  daha  çok  hükümet  ve  devletlerin  politikalarının  sonucu  olarak  ele  alırız.  Elbette ki  bir  ülkedeki  kadınla¬ 


rın  durumu  ile  orada  uygulanan  ve  esas  alınan  politikalar  arasında  doğrudan  bir  bağ  vardır.  Ancak  bu yerel  politikalar  çoğu  zaman  ideolojik  bir  arka  plana sahip  evrensel  eğilimlerin  yansıması  olur.  Dolayısıyla kadınların  kendi  durumları  ile  ilgili  kapsamlı  bir  bilinç düzeyine  erişebilmesi  için  hem  politik  hem  de  ideolojik  perspektif  geliştirmeleri  şarttır. 

Dünya  Kadınları  Konferansı  gibi  uluslararası  buluşmalar  bu  açıdan  önemli  bir  rol  oynuyor.  Çünkü dünyanın  oldukça  farklı  bölgelerinden  kadınların  bir araya  geldiği  bu  tarz  buluşmalarda  geliştirilen  paylaşımlar  sonucu  olay  ve  olgulara  daha  geniş  bakabiliyoruz.  Kendi  küçük  resmimizi  çok  daha  büyük  bir resme  ekleyip  durumumuzu  çok  daha  kapsamlı  bir şekilde  analiz  edebiliyoruz.  Bu  oldukça  önemlidir, çünkü  evrensel  bir  sistem  gerçeği  ile  karşı  karşıyayız. 
Her  ne  kadar  kendi  yerellerimizde  mücadele  etsek de,  ataerkil  düzeni  bir  dünya  sistemi  olarak  ele  alıp mücadelemizi  geliştirmeliyiz. 

Düşlerimizi  ve  umutlarımızı savunmalıyız 

Ataerkil  sistemin  dünyanın  her  yerinde  kadınlara karşı  saldırılarını  arttırdığına  dair  tespitimize  dönelim şimdi.  Bu  tespitle  ne  yapmalıyız?  Konferansta  yapılan  atölye  çalışmalarında  Kürt  kadın  hareketi  temsilcileri,  özellikle  de  Rojava'dan  YPJ  adına  katılan temsilci  kadınların  öz  savunması  hakkında  önemli değerlendirmeler  yaptı.  Öz  savunmadan  bahsedildiğinde  genel  fiziki  öz  savunma  anlaşılır.  Ancak  kadının  öz  savunması  gerçekten  de  sadece  fiziki saldırılara  karşı  konulması  ile  sınırlı  mıdır?  Ve  öz  savunma  sadece  pasif  midir? 

Kadınlar  olarak  5  bin  yıldır  ataerkil  sistem  ile savaş  halini  yaşıyoruz.  Bu  savaşı  biz  değil,  kadının köleleştirilmesi,  bastırılması,  inkar  edilmesi,  sömürülmesine  dayanan  sistem  başlattı.  Bu  sistem  5  bin yıldan  beri  sadece  özgürlüğümüzü  değil,  aynı  zamanda  düş  ve  umutlarımızı  da  bizden  çalmaya  çalışmaktadır.  Çünkü  direniş  ancak  böyle  kırılabilir. 
Ancak  düş  ve  umut  sahibi  insanlar  direnişe  geçebilir.  Ataerkil  saldırılar  sadece  bedenlerimiz,  yaşamlarımız  ve  haklarımız  ile  sınırlı  kalmıyor. 
Ruhumuz,  zihnimiz  de  sürekli  saldırı  altındadır. 
Kendimizi  bu  saldırılara  karşı  savunmak  duru- 
1  mundayız.  Ve  bununla  birlikte  düşlerimiz,  umutlarımızı,  isteklerimizi,  perspektiflerimizi, 
1  ütopyalarımızı  da  savunmalıyız. 

Kadın  Kurtuluş  İdeolojisine yoğun  ilgi 

Bunun  içinse  aktif  savunma  geliştirmeliyiz. 
Sadece  pasif  bir  şekilde  saldırılara  karşı  savunma  almakla  sınırlı  kalamayız.  Aktif  bir  şekilde  düşlerimizi,  umutlarımızı,  hedeflerimizi uygulamaya  koymalıyız.  Bu  düşlerin  gerçekleşeceği  zemini  döşemeliyiz.  Aktif  inşa  çalışmayürütmeliyiz.  Dolayısıyla  çözüm formülümüz  inşa  ve  savunma  olmalıdır.  Ancak bu  şekilde  ataerkil  düzenin  çeşitli  saldırılarına karşı  etkili  bir  mücadele  verebiliriz. 


Kürt  Kadın  Özgürlük  Hareketi  işte  bu  bağlamda 
2.  Dünya  Kadınları  Konferansı  üzerinde  belirleyici bir  etkide  bulundu.  Pratik  ve  ideolojik  deneyimleri, örgütlenme  düzeyi  ve  perspektifleri  sadece  yoğun bir  ilgi  uyandırmakla  sınırlı  kalmayıp,  dünya  kadınları  açısından  örnek  düzeyinde  kabul  edildi  aynı  zamanda.  Özellikle  de  güçlü  bir  kadın  örgütlemesinin kadın  kurtuluş  ideolojisine  dayanmak  zorunda  olduğu  yöndeki  vurgu  sonucu  2018  yılında  Kürt  kadınları  öncülüğünde  bir  uluslararası  kadın  kurtuluş ideolojisi  çalıştayının  gerçekleştirilmesi  kararlaştırıldı.  Bu  karar  oldukça  önemli  zira  dünyanın  birçok yerinde  kadınlar  önemli  pratik  mücadeleler  vermekle  birlikte,  kendi  pratiklerini  teorikleştirip  ideolojik  açıdan  değerlendirme  konusunda  eksik kalabiliyor. 

Konferansın  sonuç  bildirgesinde,  Kürdistan'daki mücadelenin  desteklenmesinin  önemine  vurgu  yapıldı:  "Çünkü  bu  sadece  kadınların  sömürülmesi  ve bastırılmasına  karşı  yürütülen  bir  mücadele  olmayıp, aynı  zamanda  özgürlük  ve  demokrasi  için  dünya  çapında  yürütülen  mücadelenin  ve  kadın  özgürlüğünün  gerçekleşmesinin  odak  noktasıdır.  (...)  Rojava  ve Kürdistan  bu  temelde  militan  kadınların  neler  yapabileceğinin  parlak  bir  örneği  ve  ataerkil  yapılara  karşı mücadele  için  bir  model  oldu."  Nepal'da  hazır  bulunan  Kürt  kadın  hareketi  temsilcileri,  orada  da  bu  rolü yerine  getirip,  Kürt  kadınlarının  deneyim  ve  kazanımlarını  dünya  kadınlarına  aktarmaya  çalıştılar. 
Özellikle  de  eşbaşkanlık  modeli  ve  kadınların  siyasete  eşit  katılım  ilkesi  yoğun  ilgi  ile  karşılandı.  Hayranlıkla  sürekli  bunun  nasıl  başarıldığı  soruldu. 

Kürt  kadınlarının sorumlulukları  artıyor 

Dünya  Kadınları  Konferansı  gibi  platformlar  Kürt Kadın  Özgürlük  Hareketi  açısından  giderek  daha fazla  evrenselleşmenin  zeminine  dönüşüyor.  Kürt Kadın  Hareketi  kazanım,  deneyim  ve  hedeflerini dünya  kadınlarıyla  paylaştıkça  ve  dünya  kadınlarının da  bu  deneyimlerinden  faydalanmasına  olanak  sağladıkça,  sadece  kadın  kurtuluş  ideolojisinin  değil, aynı  zamanda  hareketin  kendisinin  evrensel  karakteri  güçleniyor.  Kürt  Kadın  Özgürlük  Hareketi  bu  çerçevede  özellikle  son  yıllarda,  kadın  öncülüğünde DAİŞ'e  karşı  geliştirilen  direniş  ve  demokratik  özerk yapıların  inşa  mücadelesi  ile  birlikte  yeni  bir  aşamaya  ulaştı.  Elbette  ki  mücadele  yürüttüğü  ve  kendi yapılarını  inşa  ettiği  mekan  Kürdistan'dır.  Ancak  yerel zemindeki  mücadelesi  ile  ideolojisinin  evrensel  karakteri  arasındaki  bağ  giderek  daha  da  güçlenmiştir. 
Kürdistan  dağları  gittikçe  daha  fazla  farklı  kadın  hareketlerini  kendisine  doğru  çekiyor.  Giderek  daha fazla  kadın  örgütü  ve  birey  Kürt  kadınlarının  deneyimlerinden  öğrenip,  eğitim  görmek  istiyorlar.  Yani birçok  kadın  örgütü  tarafından  Kürt  Kadın  Hareketi'ne  böylesi  bir  öncülük  misyonu  biçiliyor. 

Kürt  Kadın  Özgürlük  Hareketi  elbette  ki  birçok  iç ve  dış  sorun  ile  karşı  karşıya  kalabiliyor.  Mükemmel değildir.  Ancak  dünya  kadınlarının  durumunu  göz önüne  getirdiğimizde  rahatlıkla  diyebiliriz  ki;  Kürt Kadın  Özgürlük  Hareketi  ideolojik,  örgütsel,  siyasal ve  toplumsal  açıdan  günümüzdeki  en  güçlü  kadın hareketidir.  Ve  bu  gerçek  sadece  gurur  kaynağı  olmayıp,  Kürt  Kadın  Hareketi'nin  omuzlarına  yeni  ve daha  kapsamlı  sorumluluklaryüklüyor.  Bu  sorumluluğun  hem  Kürt  kadınları  hem  de  dünya  kadınları için  ne  anlama  geldiğini  ele  almak  oldukça  önemlidir. 


Kürt  Kadın  Özgürlük 
Hareketi  ideolojik, örgütsel,  siyasal  ye  toplumsal  açıdan  günümüzdeki  en  güçlü  kadın hareketidir.  Ye  bu  gerçek sadece  gurur  kaynağı  olmayıp,  Kürt  Kadın  Hareketinin  omuzlarına  yeni ye  daha  kapsamlı  sorumluluklar  yüklüyor. 
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Nevvaya  Jin 


Kurdıstanlı  kadınlarla ortak  kavgamız  var 


ğk  rjantin  Guevaracı  Gençlik  Hareketi 

/  /A  (Juventud  Guevarista  De  Argentina), özellikle  2000'den  sonra  yaşanan  siyasal  ve  toplumsal  sürecin  sonucu  olarak oluştu.  Bu  süreç  içinde  yaşanan  en  önemli  olay belki  de  Aralık  2001'de  büyük  kitlelerin  devletin  burjuva  demokrasisine  karşı  onur  bayrağını yükselterek  sokaklara  döküldüğü  isyandı. 
Özelde  Arjantin ,  genel  olarak  da  Latin  Amerika halklarının  tarihsel  mücadele  geleneğini  yeni bir  direnişe  akıtma  ihtiyacından  doğan  Guevaracı  Gençlik  hareketi binlerce  gencin  alternatif  arayışının  sonucudur.  Hareketin  amacı , Che  Guevara'nm  öğretisi  doğrultusunda  her türlü  iktidara  karşı  eleştirel  kitlelere  tarihsel  direniş  kimliğinin  yeniden  kazandırılmasıdır. 
Hedef  sosyalizme  dayanan  yeni  bir  toplumun inşa  edilmesidir. 

Arjantin  Guevaracı  Gençlik  Hareketi  üyesi Carolina  Torres,  gençliğin  bu  ideallerinin  yanı sıra  feminist  mücadeleyi  kadınların  temel  sorunları  ve  çözüm  yollarını ,  Kürdistan  kadın  hareketi  ile  buluşma  zeminlerini  ve  " dağların kadınlarını "  nasıl  gördüklerini  gazetemiz  Nevvaya  Jin'a  değerlendirdi... 

Arjantin'de  kadın  hareketleri  nasıl  örgütleniyor? 

Arjantin'de  kadın  hareketi  birçok  yöntem içinde  örgütlülüğünü  sağlıyor.  Bazı  gruplar kendilerini  özellikle  feminist  sloganlar  aracılığıyla  ifade  ederken,  diğerleri  ise  politik  organizasyonlar  ve  partiler  içinde  bulunan komisyonlar  veya  alanlarda  örgütlüyor. 

Kadınların  örgütlülüğü,  8  Mart  Dünya  Kadınlar  Günü  ve  25  Kasım  Kadına  Yönelik  Şiddete  Karşı  Uluslarası  Mücadele  Günü  gibi önemli  tarihlerde  koordinasyon  ve  tartışmaların  yapıldığı  alanlarda  yükseliyor. 

Arjantin'de  her  yıl  gerçekleşen  Ulusal  Kadın Toplantısında  binlerce  kadın,  organizasyon  ve sendika  bir  araya  gelip  kadınların  maruz  kaldığı politikaları  ve  sorunları  tartışıyor.  En  son  gerçekleşen  toplantıda  Arjantin  ve  Latin  Amerika'dan  70  bine  yakın  kadın  yoldaşımız biraraya  geldi,  fakat  feminist  hareket  için  birleşik  mücadele  planı  oluşturamadık  henüz. 

Kadınların  evrensel  olarak  yaşadığı  sorunları  nasıl  tarif  edersiniz? 

Kadınların  geniş  kapsamlı  sorunu  sistemin ve  kapitalizmin  dayattığı  çoklu  baskıya  bağlıdır.  Bizler  inanıyoruz  ki  her  ülkenin  kültürel sorunlarının  ötesinde,  kadınlar  uluslarası  anlamda  ezilmekle  birlikte  istismar  ediliyor,  bu yüzden  kadınların  ve  cinsel  azınlıkların  mücadelesine  öncellik  etmek  sol  görüşlü  partilerin  de  borcudur. 

Feminist  mücadelenin  ana  sorunu  ise  bugünkü  otonomistlerin  veya  radikallerin  sıkça kadın  mücadelesini  sosyalizm  mücadelesinden  uzak  görmesidir.  Hangisinin  daha önemli  olduğunun  (sosyalizm  ya  da  kadının kurtuluşu)  tartışıldığı  görüşmelerde  zaman kayıbıyla  birlikte  koordinasyon  alanlarında ve  cinsel  azınlıkların  mücadelesinde  de  duraksama  yaşanılıyor. 

Bu  duruma  ilişkin  bir  çıkış  yolu  henüz  bulmuş  değiliz,  fakat  feminist  hareketin  ve  sosyalizm  için  mücadele  eden  organizasyonların içinde  yürütülen  tartışmaları  ve  koordinasyon alanlarını  güçlendirmek  temel  bir  ihtiyaçtır. 
Tartışmaların  haricinde,  sokaktaki  mücadeleyi birleştirecek  olan  kıtamızda  hakların  kazanılmasına  ilişkin  ilerlemeler  de  elde  etmektir. 


Kürdistan  dağlarında yürütülen  mücadele  ile tanışmamızın  üzerinden çok  zaman  geçmedi,  ama çok  az  bir  zaman  içinde onları  yakından  tanıdık. 
Mesafe  ve  kültürel  farklılıklara  rağmen  aynı tarih,  aynı  mücadelede buluşarak  ortak kavgamızın  olduğunu anlıyoruz.  Kürt  hareketının  guçlu  örgütlülüğü ve  devrimci  inançları, politik  ve  ideolojik es  enliği  bizi  etkiliyor. 


Peki,  kadınların  yaşadığı  bu  sorunlara  ilişkin  çözüm  yolları  nasıl  geliştirilmeli? 

Belirttiğim  gibi,  maruz  kaldıkları  iki  kat  baskı ve  özgürlük  eksikliği  kadınların  ana  sorunlarıdır.  Ayrıca  kadına  yönelik  şiddet  Latin  Amerika'da  çok  ciddi  bir  sorundur,  yüksek  sayıda kadın  cinayeti  ile  birlikte  çocukluktan  beri  dayatılan  şiddet;  devlet  kurumlarının,  ailenin  ve toplumun  içinden  kadınlara  doğru  yöneliyor. 

Kadınların  kendi  bedenlerine  ilişkin  hak  sahibi  olmaması,  her  yıl  çok  sayıda  kadın  hayatının  son  bulmasına  neden  olan  ciddi  bir sorundur.  Bu  sorun  özellikle  yoksul  sınıftaki  kadınların  cinsel  ve  üreme  haklarının  eksikliğine ve  kürtajın  yasadışı  olmasına  bağlıdır. 

Mahallelerde,  çalışma  alanlarında  ve  öğrenci  merkezlerinde  kadınların  gerçekleştirdiği çalışmalar,  mücadele  etmeyi  ve  örgütlenmeyi kadın  hayatına  yerleştirerek  kadınları  daha  iyi bir  geleceğe  ilerletiyor.  Kadınları  bilinçlendirme  amaçlı  eğitim  atölyeleri  ve  tartışmalar yürütülüyor  ve  bu  faaliyetler  en  fazla  zarar gören  kadınları  dönüştürerek,  hakları  için  mücadele  yürütmelerine  şans  veriyor. 

Böylelikle  ilk  sorguladığımız  şeylerin  başında otoriter  sistemin  kadına  dayattığı  topumsal  rol bulunuyor  ve  kadını  değersizleştiren,  ev  kadınlığını  yükleyen,  kullanım  objesi  ve  erkeğin  malı haline  getiren  ataerkile  ve  kapitalist  hegemonyaya  karşı  mücadele  etmeye  gayret  ediyoruz. 

Ortadoğu'da  ivme  kazanan  Kürdistanlı  kadınların  mücadelesini  nasıl  görüyor  sunuz? 
Kürt  kadınlarının  dağlarda,  toplumda  ve  çeşitli  organizasyonlardaki  mücadelesi  sîzlere nasıl  ulaştı? 

Kürt  kadınlarının  direnişi  tüm  dünya  kadınlarının  gözleri  önünde  sergilenmiştir.  Kürt  kadınları  bir  devrim  sürecinin  öncüleri  olarak toplumun  kapitalizm  ile  empoze  edilen  yapısını  dönüştürüyor.  Özellikle  Ortadoğu'da  yeni değerler  ile  yeni  bir  hayat  inşa  edilince,  tıpkı burada  dediğimiz  gibi  kadınlar  "gidişatı  kendi 


lehine  çeviriyor." 

Kürt  kadınlarının  mücadelesi  bizlere  uzaktan gelen  bir  özgürlük  ve  devrim  haykırışı  olarak ulaştı.  Kürdistan  dağlarında  yürütülen  mücadele  ile  tanışmamızın  üzerinden  çok  zaman geçmedi,  ama  çok  az  bir  zaman  içinde  onları yakından  tanıdık.  Mesafe  ve  kültürel  farklılıklara  rağmen  aynı  tarih,  aynı  mücadelede  buluşarak  ortak  kavgamızın  olduğunu  anlıyoruz. 

Kürdistan'ın  sesini  Latin  Amerika'daki  hareketin  gerçekleştirdiği  çalışmalara  ulaştırdık. 
Kürt  hareketinin  güçlü  örgütlülüğü  ve  devrimci inançları,  politik  ve  ideolojik  esenliği  bizi  etkiliyor.  Kürt  halkı  için  savaşanların  büyük  kahramanlıklar  gerçekleştirmiş  olduğunu  gördük. 

Peki,  Kürt  kadın  mücadelesinden  esinlendiğiniz,  model  ve  yöntem  olarak  benimsediğiniz  boyutlar  var  mı? 

Bize  göre  Kürt  kadınlarının  mücadelesi,  devrim  mücadelesinin  gerekli  olduğuna  dahil  dünyanın  tüm  kadınlarına  hitap  edebilecek  ve örnek  olabilecek  bir  mücadeledir.  Ortadoğu'nun  kapalı  gibi  yansıyan  toplumlarında  Kürt kadınlarının  dikkat  çeken  bir  mücadele  ile uluslararası  alana  ulaşıyor  olması  daha  fazla  sıradışı  ve  etkileyici.  Kuşkusuz,  "toplumu  özgürleştirmek  için  kadını  özgürleştir"  sözü kulaklarımıza  derinden  işlemiştirve  bu  yüzden onların  mücadelesi,  direnişi  ve  örgütlülüğü Latin  Amerika'da  yaşayan  örgütlü  kadınlar  için büyük  bir  ümit  ve  ilham  kaynağıdır. 

Model  olarak  ise;  özerk  yönetimi,  halkların kendi  kendini  yönetmesini,  konfederalizm paradigmasını  çok  sık  tartışıyoruz.  Ama  bu modellerin  şimdi  Kürdistan'da  uygulanıyor olması  ve  sistemleşmesi  bizim  projelerimiz için  de  zenginleştirici  oluyor.  Çünkü  bu  modellerin  hepsinde  kadın  bir  şekilde  var.  Kadınları  her  alanda  ve  her  kuruluşta  görmek mümkün.  Bu  da  bizim  için  umut  yaratıyor. 
Demek  ki  yapılabilir. 

#  Katkılarından  dolayı 
Hevidar  Edessa'ya  teşekkürler... 


Bir  bakışta  aşk  değil bir  bakışta  ölüm 


h; 


'iç  bir  bakış  beni  hayatımda  böylesine 
L  etkilememişti.  Bu  kadar  direkt,  bu kadar  içime  işleyen,  bu  kadar  sarsan,  utandıran, düşündüren,  öfkelendiren,  yüreğimi  sızlatan,  isyana  sürükleyen,  korkutan,  acıtan,  kahreden,  boğazımı  düğümleyip,  gözlerimi  dolduran  bakışlarla  hiç  karşılaşmadım. 

Yaşamımız  boyunca  farklı  zamanlarda  bakışlarıyla  bizleri  etkileyen  ve  duygulandıran  insanlar  olmuştur.  Bu bazen  bir  bebeğin  gülen  gözleri,  bazen  canı  acıyan  bir çocuğun  dolu  dolu  gözleridir.  Bazen  evladını  kaybeden bir  ananın  bakışları  derinden  yaralamıştır  bizi,  bazen yoksulluğun  gözleri. 

Tehditkar  ve  nefret  dolu  bakışlar,  sevgi  ve  aşk  dolu  bakışlar,  merhametli,  şefkatli,  neşeli,  üzgün  ve  de  mutlu  bakışlar.  Hepsinin  yarattığı  duygular  başka  başkadır.  Her bakış  içerdiği  duyguları  karşıya  da  yansıtır  çoğunlukla. 
Bu  yüzden  sevgi  dolu  bakışlar  yüreğimizi  ısıtır,  üzülenle üzülür,  dertlilerle  dertleniriz.  Karşımızda  ağlayan  insanlara  duyarsız  kalmaz  gözyaşlarımızı  beraber  akıtırız. 

Gülen  insanların  yaydığı  pozitif  enerjiye  kapılır,  gülüşlerimizi  buluştururuz.  Mutluluk  gibi  bulaşıcı  bir duygu  daha  yoktur.  Beraber  mutlu  olmanın  verdiği doyum  duygusu  insanın  başına  gelebilecek  en  güzel olaydır. 

Bir  de  aşk  vardır.  Yakan,  sarsan  ve  de  çarpan.  Denilir ki;  ilk  bakışlar  vurulur  birbirine,  ilk  bakışta  aşık  olunur ve  aşıldar  bir  başka  bakar  birbirine.  Aşkla  bakan,  aşkla çalışır,  aşJda  çalışan  aşJda  yaratır.  Aşkın  gözü  kör  değildir. 
Aşık  olanın  bambaşka  bakması,  herkesten  farklı  görmesidir  sevdiğini.  Bu  yüzden  unutulmaz  ilk  aşklar. 

Yıl  2016.  Tüm  bakışlar  anlamını  yitirmiş.  Ne  aşıldarın birbirinin  yüreğine  işleyen  bakışları,  ne  açlık  ve  yoksulluğun  gözleri...  Ne  acı  dolu  ne  de  neşe  dolu  bakışlarda  bir anlam  var.  Dünyanın  her  yeri  çocuk  gözleri  ile  dolu.  Her yerden  bizlere  bakıyorlar.  Bu  gözlerde  ne  tek  bir  anlam var,  ne  de  yüzlerce...  O  kadar  çok  anlamı  barındırıyor  ki bu  gözler,  ne  ayrıştırmak  ne  de  seçebilmek  mümkün  bu anlamları.  Ağlıyorlar,  göz  yaşları  kan  içinde...  Gözleri dünya  kadar  büyümüş,  salt  göz  olmuş  çocuklar. 

Yakamızda  elleri,  minicik  elleri.  Öyle  minik  ki  tecavüze  uğrarken  kendini  koruyamayacak  kadar  minik, ama  yakamıza  yapıştığında  kocaman  çocuk  elleri.  Pazarlarda  satılan,  din  tacirlerine  peşkeş  çekilen,  körpecik  bedeniyle  çalışmak  zorunda  bırakılan  köle  çocuklar,  evleri başlarına  yıkılmış,  ailesini  kaybetmiş  çocuklar  ve  de  cansız  bedenleri  sahillere  vuran  çocuklar.  “Çocuk  kadın  demeden  gereği  yapılacak...”  dendiğinde,  kurşunlanan çocuklar.  Babasına  helal  edilen,  çocuk  yaşta  evlenmesi caiz  görülen  çocuklar.  Topluca  tecavüz  edilen,  topluca satılan  ve  topluca  katledilen  çocuklar  ve  bu  çoculdarın gözleriyle  boğduğu  yüce’  insanlık.  Bakamayacağız  artık bu  çocukların  ne  gözlerine  ne  de  yüzlerine.  Onlarsa dimdik  bakıyorlar,  kocaman  bakıyorlar,  ölü  bakıyorlar hepimize  ve  herkese,  tüm  dünyaya. 

Bir  el  uzanmıştı  sokağa  doğru,  zengin  bir  caddenin zengin  bir  mağazasının  önünde.  Minik  bir  el,  kirli,  zayıf ve  kara.  Ne  dileniyordu  ki,  elemek  mi  ?  Para  mı,  yoksa  yitirdiği  yaşamını  mı?  Gözlerim  takılı  kaldı  bu  minicik ele,  belki  de  cesaretim  yoktu  gözlerine  bakmaya.  Elimde ki  bozuk  parayı  bıraktım  avucuna.  Diğer  eliyle  gözyaşını silerken  farkettim  karşısında  ayakta  başka  bir  çocuk  olduğunu.  Dertleşirken  ağlıyorlardı  usul  usul.  Tam  o  anda gözgöze  geldik  onunla.  O  kocaman  ve  ıslak  gözlerle. 
“Sen  bana  para  veriyorsun  ve  vicdanının  rahat  gidiyorsun  evine”  dercesine  mi  bakmıştı  acaba  ya  da  bana  mı öyle  gelmişti.  Takılı  kaldım  bu  coğrafyası  gibi  acılı,  kanlı, gözyaşı  dolu  ve  geleceği  karanlık  gözlere.  Herşey  vardı bu  gözlerde,  herşey.  Yolduk,  savaş,  açlık,  felaket,  yitip gitme,  sahipsizlik,  taciz,  tecavüz,  dayak,  aşağılanma,  kölelik  ve  herşeyini  kaybetmenin  dayanılmaz  acısı.  Bu kadar  çok  şeyi  bir  çift  göz  nasıl  anlatabilir  diyeceksiniz belki,  ama  o  bir  çift  çocuk  gözünün  anlattığını  kelimelerle  anlatabilmenin  imkansız  olduğunu  kesinlikle  belirtebilirim.  O  bir  çift  göz  önce  gözlerime,  sonra yüreğime  sonra  da  aklıma  işleyiverdi.  Yürüyüp  giderken o  zengin  şehrin  zengin  caddesinde  benimle  gelen  o  geçmişini  ve  geleceğini  yitirmiş  çocuğun  göz  göz  olmuş  bedeniydi.  Adını  sormadım,  o  herkese  göre  sadece  burda olmaması  gereken  bir  sözümona  “mülteci”  idi...  Yaşanılan  insanlık  felaketini  yumuşatmak  için  masum  bir  kelime  seçilmiş  gibi,  “Mülteci.”  Oysa  onun  adı  “insanlık” olmalıydı.  Kaybeden  insanlık,  yok  olan  insanlık,  ağlayan kahrolan  ve  acı  çeken  insanlık.  Ben  o  gözlerde  umudu, inancı  ve  güveni  görmedim.  Ben  o  bakışlara  umut  ve güven  veremedim.  “Sana  söz  olsun  çocuk,  yaşamın  bana emanet”  diyemedim.  “Elimden  tut,  kalk  gidelim  sevgili insanlık”  diyemedim.  Bir  gözleri  kaldı  bende,  bir  de  aklımda  şu  iki  cümle; 

Bir  bakışta  aşık  olunur  da  bir  bakışta  ölünmez  mi? 

Öldürür  çocuk  gözleri, 

Eğer  ölmüşse  gözleri. 

İnsanlık  sizin  gözlerinizde,  sizin  bedenlerinizde  ve sizin  gerçekliğinizde  ölüyor  ey  çocuk  ve  dirilecekse  yeniden,  sizlere  olan  borcunu  ödemeden  dirilmemeli.  Ölecekse  daha  fazla  çoculdar,  yitip  gideceklerse  kan  revan, umut  nedir,  barış  nedir  bilmeyeceklerse  eğer,  yok  olmalı dinler  ve  yakılmak  bayraklar. 
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İktidarın  sermaye  demek  olduğunu  unutmayalım 


Günümüzde  bilim  denince  ilk  akla  gelen ne  kadar  para  getirir  sorusudur.  Hâlbuki toplumun  bilimden  beklediği,  temel  kaygılarına  yanıttır.  Maddi  ve  manevi  kaygıları  bilimi, bütünlüğü  içinde  tanrısallığın  mesleği  saymış  ve  öyle kabul  görmüştür.  Akademi  ve  üniversitenin  yozlaşması  bu  koşullarla  bağlantılıdır.  Bilimsel  kriz  bu  koşullardan  kaynaklanmaktadır.  Bilmenin  tarihi, uygarlık  tarihiyle  bağlantılı  olarak  dönüşüm  geçirerek  genel  bunalımından  da  aynı  ölçülerde  nasibini almaktan  kurtulamamıştır.  Çözüm  aracı  olayım  derken,  kendisi  en  önemli  sorun  aracı  haline  gelmiştir. 
Sonuç;  bilimsel  parçalanma,  dağılma  ve  kaostur. 

Farklı  doğalar,  diğer  bir  söylemle  birinci,  ikinci, üçüncü  doğalar  sorunu  kavranmayı  gerektirir.  İnsan toplumu  dışındaki  tüm  doğa  Birinci  Doğa  biçiminde  ayrımlanmaktadır.  Kendi  içinde  çelişkili  bir kavramdır.  Öncelikle  canlı-cansız,  bitki-hayvan, hatta  fizik-kimya,  bir  adım  ötede  görünür-görünmez  madde,  enerji-madde  ayrımları  gibi  sonsuz  çeşitlilikte  ayrımların  geliştirilebileceği  düşünülebilir. 
Kaldı  ki  her  ayrımın  da  kendine  göre  bir  toplumun- dan  bahsedebiliriz.  Doğalar  sorununa  daha  yakından  baktığımızda  özne-nesne  ayrımının  derin etkisini  taşıdığını  görürüz.  Sağlıklı  bir  ayrım  olmadığı,  en  azından  koşullu  olarak  bu  ayrımlara  gitme¬ nin  gereği  vurgulanabilir. 

ikinci  Doğa  olarak  insan  toplumu  şüphesiz  özneleri  olan  çok  önemli  bir  doğasal  gelişme  aşamasıdır. 
Ayrı  bir  doğa  yerine  farklı  bir  doğa  aşaması  olarak nitelendirilmesi  daha  anlamlıdır. 

Toplum  doğasının  en  önemli  ayırt  edici  karakteristiği  zihni  kapasitenin  yüksekliği,  esnekliği  ve  kendini  inşa  edici  gücüdür.  Birinci  Doğada  da  şüphesiz 


zihin,  esneklik  ve  kendini  inşa  gücü  vardır.  Fakat toplum  doğasına  göre  çok  ağır,  katı  ve  yavaş  işlerliğe sahiptir.  Toplum  doğasını  bir  hat  olarak  teorikleştirmek  büyük  önem  taşır.  Her  ne  kadar  ilk  sosyologlar  bu  hususa  birincil  önceliği  vermişlerse  de, günümüze  doğru  geldikçe  parça,  yapı  analizleri daha  öne  geçmiştir.  Tıpkı  diğer  doğa  analizlerinde gözlemlendiği  gibi.  Ayrıca  toplumun  doğasını  altüst  yapılar,  ekonomik-politik-iktidar  bölümlenmesi, ilkel-komünal,  kölecilik,  feodalizm,  kapitalizm  ve sosyalizm-komünizm  gibi  tabaka  ve  aşamalara  bölmek  ancak  çok  dikkatli  bir  “FARKLILIK”  yaklaşımı  temelinde  anlamlı  sonuçlar  doğurabilir. 
Bütüncül  teorik  yaklaşımın  yerini  hiçbir  katman  ve parça,  yapı  analizi  tutmaz.  Denilebilir  ki,  bu  konuda hiçbir  filozof  ve  sosyolog,  Eflatun,  Aristo’nun  bütüncül  yaklaşımını  aşamamıştır.  Hatta  Ortadoğu  ve genelde  Doğu  kökenli  bütüncül  bilge  ve  peygamber yorumları,  kapitalist  modernite  filozof  ve  sosyologlarına  göre  daha  öğretici  ve  toplumsaldır.  Daha  ileri, gelişkin  bir  yaklaşım  değerini  ifade  ederler.  Bunda da  en  önemli  rolü  sermaye  ve  iktidar  birikim  aygıtlarının  oynadığını  önemle  vurgulamıştır. 

İnsan  toplumu  üzerinde  yeniden  ve  derin  teorik yaklaşım  metoduna  şiddetle  ihtiyaç  vardır.  Sayıların  kalabalığına  boğulmuş  sosyolojik  yöntemlerin gerçeği  açığa  çıkarmaktan  ziyade  perdelediğini önemle  kavramak  gerekir.  Mevcut  sosyolojilerin mitolojilerden  daha  fazla  gerçeği  kapattıklarını söylemem  mübalağa  olarak  görülmemelidir.  Hatta mitolojideki  gerçeği  hissediş,  kapitalist  modernite sosyolojilerindeki  anlama  göre  son  derece  insani  ve hakikate  daha  yakındır. 

Toplumsal  bilim  şüphesiz  önemlidir.  Ama  mevcut  haline  bilim  demek  zordur.  Ortada  duran  sos¬ 


yolojik  söylemler  resmi  moderniteyi  meşrulaştırmaktan  öteye  bir  anlamı  pek  ifade  edememektedir. 
Bu  konuda  köklü  bir  bilimsel  devrime  ve  yöntemsel çıkışa  ihtiyaç  vardır. 

Üçüncü  Doğa  ile  anlamlandırılmak  istenen  aşama ancak  bu  bilimsel  ve  yöntemsel  devrimle  mümkün olabilir.  Kavram  olarak  Üçüncü  Doğa,  Birinci  ve ikinci  Doğanın  yeniden  üst  bir  aşamada  uyumunu ifade  eder.  Toplumsal  doğanın  Birinci  Doğa  ile  üst düzeyde  bir  sentezi,  devrimci  teorik  paradigma kadar  köklü  pratik  devrim  gerektirir.  Özellikle  merkezi  uygarlık  sisteminin  günümüzdeki  aşaması  olan kapitalist  dünya-sisteminin,  yani  modernitesinin aşılması  belirleyicidir.  Bunun  için  demokratik  uygarlık  inşalarının  asgari  düzeyde  gelişimi,  daha  ayırt edici  hususlar  olarak  ekolojik  ve  feminist  toplum  karakterinde  gelişme,  demokratik  siyaset  sanatının  işlevselleşmesi,  demokratik  sivil  toplum  inşaları, başarıyla  atılması  gereken  adımlardır. 

Üçüncü  Doğa  yeni  bir  cennet  veya  ütopya  vaadi değildir.  Doğalar  üzerinde  insanın  artan  bilinç  gücünün  büyük  uyuma  farkını  koruyarak  KATILI¬MINI  sağlayabilmesidir.  Sadece  bir  özleyiş,  amaç, ütopyalar  vaadi  değil,  güncel  pratik  anlamı  olan  iyi ve  güzel  yaşam  sanatıdır.  Biyolojizmden  bahsetmiyorum.  Bu  yaklaşımın  tehlikesini  biliyorum.  Sermaye  ve  iktidar  birikimlerinin  “Allahlık”  cennet ütopyalarından  da  bahsetmiyorum.  Bu  yaklaşımın da  derinden  neyi  ifade  ettiğini  ve  tehlikeli,  yıkıcı amaçlarını  kestirebiliyorum.  Materyalizmin  vulger komünizm  cennet  vaadi  de  ilkel  ve  işlevsel  olmadığı,  bir  nevi  liberalizmin  uç  varyantı  olduğunu  da belirtebilirim.  Zaten  her  tür  liberalizm  vaatlerinin cehennem  koktuğu,  güncel  yaşam  deneyimlerimizden  anlaşılmaktadır. 


Üçüncü  Doğanın gerçekleşmesi  uzun  bir 
“süre’yi  gerektirir.  Birinci  ve  ikinci  Doğanın  üst  bir  aşamada  farklılıklar  temelinde  eşitlik ve  özgürlüğün  ifade  ve  gerçekleşme  rejimi  olarak  demokratik  sistem  içinde  ekolojik,  feminen  toplum özelliklerinin  gelişmesiyle  mümkündür.  İnsanın tolum  doğası  bu  aşamanın  sağlanması  dinamiklerini taşımaktadır.  Üzerinde  yoğunlaşılması  gereken  farklı doğalar  meselesine  bu  yöntemle  yaklaşmak  daha  anlamlı  teorik  ve  pratik  gerçekleştirimlere  götürebilir. 

Önemli  bir  yöntem  sorunu  son  dönemde  evrensellik-görecilik  bağlamında  tartışılmaktadır.  Anlamın  evrenselliği  ve  tikelliği  biçiminde  yorumlanması  da  aynı içeriği  ifade  etmektedir.  Dikkatle  çözümlenmesi  gereken  bir  yöntem  sorunuyla  karşı  karşıyayız.  Öznenesne  ayrımının  vardığı  yeni  aşama  olarak  da  bu sorunu  tanımlayabiliriz.  Sermaye  ve  iktidar  aygıtlarındaki  katı  yaklaşımlara  çoğunlukla  “kanun”  denilmesi, bu  tip  yöntem  sorunlarının  temelindeki  maddi  koşullardır.  Kanunik  yaklaşıma  “evrensellik”  yaftası  vurulması,  ideolojik  meşrulaştırma  araçlığıyla  yakından bağlantılıdır.  “Kanun  demiri  keser”  deyimi  buradan gelir.  Bir  iktidarsal  imalat  olduğunu  iyi  anlamak  gerekir.  İktidarın  sermaye  demek  olduğunu  unutmayalım. 
İktidar  hükümranlığı  demek  “kanun”  demektir  aynı zamanda.  Kanun  ise,  “evrensel”  olduğu  ölçüde  güçlüdür  ve  karşı  çıkılması  imkânsızlaştırılmaktadır.  İnsan imgesinden  tanrı  inşacılığı  böyle  başlamaktadır.  İktidar  sahibi  insan  açık  ifade  edemediği  diktasını  tanrısallaştırarak  böylelikle  dâhiyane  bir  meşrulaştırma aracı  yaratarak  daha  rahat  sürdürülebileceğini  tasarlamaktadır.  Tüm  evrenselliklerin  kökeni  de  bu  tür  çabaların  tümüyle  olmasa  da  önemli  oranda  kaynaklık teşkil  ettiğini  iyi  anlamak  gerekir. 


Sonraki  romanları  Siranuş  ve  Araksiya  ya  da  Mürebbiye'de,  kadın  sorununa  dair  daha  problemleri, daha  kapsamlı  bir  biçimde  ele  aldı. 

Düsap'ın  romanlarında,  daha  çok  İstanbul'un kentli  yaşamının  örneklerini  buluruz.  Kişiler,  ortaüst  sınıfa  mensup  kişilerdir.  Onun  romanlarındaki kentli  kişiler,  kimi  eleştireler  almasına  neden  olmuştur.  Dönemin  edebiyat  eleştirmeni  Arpiar  Arpiaryan,  Ermeni  kadınının  davasını  savunmak isteyenlerin,  onlarla  birlikte  yaşamasını  söyler.  Burada  işaret  edilen,  ülkenin  diğer  yerlerinden  yaşayan,  özellikle  kırsal  kesimde  yaşayan  Ermeni kadınlarıdır.  Kadın  haklarını  savunmak  için  deneyimin  içinden  konuşmak  gerektiğini  işaret  eden Arpiaryan'ın,  bir  kadına  bunu  söylemesi  enteresan  olmuştur.  Bu  kentlilik  hali,  belki  romanların okuyucu  sayısını  daraltmış  olabilir.  Fakat  romanların  ne  kadar  etkili  olduğu  tartışılmaz  bir  gerçektir.  Bunun  örneklerinden  birini,  Zabel  Yesayan'ın otobiyografisinde  görürüz.  Yesayan,  arkadaşlarıyla beraber  Düsap'ın  romanlarını  okuduklarından  söz eder.  Bu  romanlarda,  kadın  sorununa  dair  çözümler  aradıklarını  belirtir. 

İster  kentli  olsun  ister  kırsal  bölgede  yaşasın,  Ermeni  kadınlarının  yaşadığı  birtakım  ortak  problem vardı.  Bunlar  görücü  usulü  ile  evlenme,  ekonomik eşitsizlikler  ve  aile  baskısıydı.  Düsap  romanlarında, bu  konuların  üzerinde  durmaktaydı.  Onun  gerçekleştirdiği  en  önemli  etkiyse,  erkeklerin  hâkim  olduğu  Ermeni  Edebiyatı'na  etkili  bir  kadın  sesi getirmesiydi.  Kadın  sorunlarını  görünür  kıldı.  Ve kadın  sorunlarını,  kadınların  tartışmasını  sağladı. 
Diğer  önemli  bir  etkisi  ise  yazar  olmak  isteyen  Ermeni  kadınlara  cesaret  vermesi  ve  yardım  etmesi oldu.  Sibil,  kendisi  ile  görüştükten  sonra  onun  etkisinde  kalmıştı.  Kendisinin  ikinci  bir Sırpuhi  Düsap  olmak  istediğini söylemişti.  Zabel  Yesayan  ise  görüşmelerinden  şu  sahneyi  bizlere aktarır: 

"Bayan  Düsap,  edebiyat  dünyasına  atılmaya  aday  olduğumu duyduğunda,  bu  yolda  kadınları defne  yapraklı  taçların  değil,  dikenlerin  beklediği  konusunda beni  uyardı.  Bizim  gerçekliğimizde,  bir  kadının  ortaya  çıkıp kendisine  bir  yer  edinmek  istemesine  tahammül  edilmediğini, bunu  aşabilmek  için,  vasatın  çok üzerine  çıkmak  gerektiğini  söyledi.  Ve  ekledi:  Bir  erkek  vasat  bir yazar  olabilir  ama  bir  kadın  asla!" 


Elif  Benan  TÜFEKÇİ  /  Gaiadergi 


Bir  kadının  yazar  olması,  toplumda 

ne  zaman  onaylandı?  Onaylanmasına gerek  var  mıydı?  Bu  bambaşka  bir  konu! 
Fakat  Sırpuhi  Düsap,  döneminin  pek  çok  kadın  yazarının  örnek  aldığı  bir  isimdi.  İmparatorluk  İstanbulu'nda,  Ermeni  bir  kadın  olarak  eserler  üretti. 
Bunun  yanı  sıra,  kadın  hakları  -eğitim  hakkı  başta olmak  üzere-  için  mücadele  etti.  Sırpuhi  Düsap'ı tekrar  hatırlamak  ve  hakkını  bugün  de  teslim etmek  gerekiyor.  Bir  kadının  sesinin  çıkmasının,  pek çok  kadının  sesinin  görünür  kılınmasına  vesile  olduğunu  da  unutmadan... 

19'uncu  ve  20'nci  yüzyıl,  Ermeni  kadın  yazarların adından  söz  ettirdiği  bir  dönemdi.  O  günün  koşulları  içerisinde,  bir  kadının  yazı  yazması  ve  bunun makbul  kabul  edilmesi  son  derece  zordu.  Aynı durum,  Osmanlı  İmparatorluğu'nda  yaşayan  Ermeni  Cemaati  için  de  geçerliydi.  O  dönemde,  Ermeni  çevrelerinde  de  kadının  yazıyor  olması,  ona ahlaksızlık  damgasının  vurulmasına  neden  oluyordu.  Hatta  bu  dönem  Sibil'in  (Zabel  Asadur)  yazdığı  oyun,  kadın  yazarların  toplumda  nasıl algılandığına  dair  iyi  bir  örnek  sunar.  Hars  (Gelin) adlı  oyunda,  roman  yazarı  olan  gelin,  kayınvalidesi tarafından  sürekli  eleştirilir.  Çünkü  kaynana,  gelinin yazdıklarının  hayalini  kurduğunu  ve  bunları  evlilik dışı  bir  ilişki  yaşayarak  hayata  geçireceğini  düşünür. 

Yazmak  isteyen  kadınlar,  yazmanın  erkek  işi  olduğunu  düşünen,  yazan  kadının  ahlak  dışı  bir  eylemde  bulunduğunu  varsayan  toplumda,  Sırpuhi Düsap  gibi  yazan  ve  çeşitli  faaliyetler  yürüten  kız kardeşlerini  örnek  aldırlar.  Özellikle  1880  yılın¬ dan,  1920  başına  kadarki  dönemde  üreten  Ermeni  kadınlar,  yazarlık  dışında  faaliyetlerde  de bulunmuşlardır.  Hem  Rus  hem  de  Osmanlı  toplumundaki  toplumsal  haksızlıklara  ve  ekonomik zorluklara  karşı  çalışmalar  yürütmüşlerdir.  Bu  dönemde  özellikle  hayır  örgütleri  ve  Ermeni  çocuklar  için  okullar  açılmıştır.  Kadınların  arasında, siyasi  parti  üyesi  olanlar  da  vardır. 


20'nci  yüzyıl  başında  yazmak  isteyen  kadınlar, 


kendilerine  bir model  aradılar.  İlk akla  gelen  isimlerden biri  Sırpuhi  Düsap  oluyordu.  Düsap,  kendi  döneminin  önde  gelen  kadın yazarlarındandı.  Bu  sebeple,  pek  çok  kadını  hem yazılarıyla  hem  de  fikirleriyle  etkiledi. 

Sırpuhi  Düsap,  1841  yılında  İstanbul'da  doğdu. 
Varlıklı  bir  ailenin  çocuğuydu.  Ailesi,  Ortaköy'de  yaşıyordu.  Babasını,  bir  yaşındayken  kaybetmişti.  Bu sebeple,  yetiştirilmesinde  annesinin  etkisi  büyüktü. 
Annesi  Nazlı  Vahan  ise  kadınların  eğitim  hakkının önemli  bir  savunucusuydu.  Bu  alanda önemli  çalışmalar  da  yürütmekteydi. 

1859  yılında  "Surp  Hıripsimyonts 
Kız  Okulu"nu,  1864'te  ise  "Fukaraperver  Kadınlar  Cemiyeti"ni kurdu.  Küçük  yaştan  itibaren annesinin  çalışmalarının içinde  olan  Sırpuhi  Düsap da,  benzeri  faaliyetlere devam  etti. 


hayır  kurumlarında  çalışmaya  başladı. 

1889  yılında,  sağlık  problemleri  nedeniyle  Paris'e 
gitmek  zorunda  kaldı.  1891'de  İstanbul'a  döndük¬ ten  sonra,  kızı  Dorin'i  kaybetti.  Dorin,  on  sekiz  yaşında  vefat  etmişti.  Kızının  ölümünden  sonra  bir daha  roman  yazmadı.  Lâkin  günlük  tutuyordu  ve evindeki  toplantılara  devam  ediyordu. 

Düsap,  "Kadının  Kurtuluşu  Sorunu"  üzerine  çalıştı.  Bununla  alakalı  üç  makale  yazdı.  "Kadınların Eğitimi",  "Kadınların  Çalışma  İlkesi"  ve  "Kadınların Çalışmamasına  Dair  Birkaç  Söz"  adlı  yazılar  oldukça tartışıldı.  Makalelerin  konusu,  kadınların  eğitimi  ve çalışma  hayatlarına  dairdi.  Bu  temaları,  romanlarında  da  bol  bol  işledi. 

Mayda  romanı,  ilk  romanıydı  ve  1883  yılında  yayınlandı.  Romanda,  kadının  erkeğe  ekonomik  bağımlılığı  tartışılıyordu.  Bu  bağımlılığın,  hem psikolojik  hem  de  toplumsal  etkileri  üzerinde durdu.  Bu  düzenin  değişmesine  dair,  çeşitli  çözümler  sundu.  Roman,  erkeğin  doğal  bir  üstünlüğü  olduğu  yanılsamasına  karşı  çıkıyordu.  Kadınlara  layık görülen,  ikinci  olma  konumundan  ise  derhal  kurtulunması  gerektiğini  savunuyordu.  Kadınların  akılcı ve  entelektüel  tarafları  kabul  edilmeliydi.  Ayrıca  bu yetenekleri  kullanacakları,  istihdam  olanakları  sağlanmalıydı. 

Mayda  bir  Ermeni  kadını  tarafından yazılan  ilk  roman  olma  özelliğini taşır.  Feminist  içeriği  sebebiyle, dikkatleri  üzerine  topladı.  Kimi çevrelerden  övgüler  alırken, kimi  çevrelerden  de  ciddi  yergiler  aldı.  Eleştirenlerin  başında ise  KrikorZohrab  gelmekteydi. 


1869  yılında  Fransız  müzisyen  Paul  Düssap  ile  evlendi.  Sonraki  yıllarda  ise kocasıyla  beraber,  Ermeni ve  Fransız  aydınları  ağırladıkları  düzenli  toplantılar gerçekleştirdi.  Kendi  çocuklarının  eğitimine  de  son  derece önem  verdi.  1879  yılında  "Okulsever  Ermeni  Kadınlar 


Cemiyeti"nin  aktif  bir  üyesi  oldu,  sonrasında  da  başkanlık  yapmaya  başladı.  Bu cemiyetin  amacı,  İstanbul  dışında  bulunan  Ermeni Kız  okullarında  öğretmenlik  yapacak  kadınlar  yetiştirmekti.  Sırpuhi  Düsap,  son  romanı  olan  "Araksiya ya  da  Mürebbiye'"yi  (1877)  yayınladıktan  sonra, özellikle  eğitimle  ilgili  faaliyetler  yürüten,  çeşitli 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rim  û  parsitiye  nakim.  Bedena  min  tev  ji  ber  ledane  bûye birîn.  Ma  em  gelek  dixwazin  bigerin  û  parsitiye  bikin.  Na  welahî  billahi  em  naxwazin  bigerin  û  ez  ji  ber  ve  jî  ji  xwe  gelek aciz  dibim.  Gelek  caran  ez  li  derve  dimînim  û  tiye  min,  min giredide.  Tu  riya  min  ji  ve  peda  nîne." 

S.C  ya  12  salî  jî  diyar  kir  ku  saeten  sere  sibihe  li  ber  roniya  trafiqe  li  peşiya  vvesaîtan  parsitiye  dike  û  dovre  qala bûyeren  ku  jiyan  kiriye  dike.  Zaroka  bi  nave  S.C  ya  ku  çilen li  ser  qetî  û  şimike  ku  tene  tiliye  linge  we  digire  li  nava kolanan  de  di  nav  sermaye  de  ser  betone  diğere.  S.C  dest nîşan  kir  ku  ew  gava  birçî  dibe  ji  dikane  biskevvît  û  kola 
distîne  û  wiha  xwe  pe  terdike.  S.C.  dibeje  ku  roje  tene  50 
-100  lîra  kom  dike  û  wiha  berdevvam  kir:  "Ez  pere  ku  kom dikim  evarî  didim  ape  xwe.  Ez  tevahî  pereye  ku  berhevdikim  didim  ape  xwe  le  ligel  ve  dibeje  'Kanî  pere  çima hindikin  te  çi  kiriye  ji  pereeyan.  Eğer  tu  pera  hindik  bîne ez  e  te  rekim  Helebe'.  Carna  jî  gefen  wek  'Eğer  tu  pera neyîne  ez  e  te  ji  bo  bomba  zîndî  bidim  DAÎŞ'  e/  Ez  naxwazim  bimrim  ji  ber  ku  gelek  miroven  me  mirin.  Ez  naxwazim  wek  wan  bimirim.  Ji  ber  ve  neçarim  li  gorî  gotinen ape  xwe  tevbigerim." 

'Xwezî  min  reyek  xelasbûne  bidîta' 

S.C.  bi  van  gotinan  dawî  li  axaftina  xwe  tîne:  "Carna  wesayîten  ku  li  ber  me  disekinin  'fuhûşe'  peşniyar  dikin.  Peşî pere  didan  dovre  deste  min  digirtin  û  di  gotin  'Were  li vvesayîte  sivvar  bibe  em  e  pere  gelek  bidin  te'.  Gava  ku min  ve  yeke  nedipejrand,  pereyen  ku  dane  min  cardin distandin.  Pişt  re  dijûn  dikirin  û  diçûn.  Xwezî  min  reyek xilasbûne  bidîta  û  min  ev  kar  nekiriba.  Ev  heya  kengî  de wiha  berdevvam  bike  nizanim."  #Vîldan  Atmaca/ Jinha 


n  li  her  dere  raste  heman  pekanînan  ten 


'Em  rastî  tacîza  zayendî û  haqaretân  mâran  tân' 


Jina  bi  nave  H.C.(31)  salî  ku  ji ber  şere  Suriye  neçar  maye  be navçeya  Erdîşa  Wane  li  kolanan  diğere  û  parsîtiye  dike. 
H.C.  vviha  qala  tişten  ku jiyan  dike  kir:  "Em  berî hertiştî  mirov  in.  Wek  her mirov  em  jî  şerm  dikin  û heste  şermkirine  bi  me  re  jî heye.  Tevahî  meren  ku  me  ji vvan  alîkarî  xwestiye,  em  tacîz  kirine.  Ji  ber  ve  gelek  caran  ez ji  xwe  aciz  dibim.  Hevjine  min  jiyana  xweji  dest  da  û  ez  neçar mam  ku  li  ba  tiye  xwe  bijîm.  Gelek  caran  ji  ber  min  parsitî nekir  rastî  şîdete  hatim.  Bi  daxwaza  xwe  li  van  kolanan  nage- 


Welatiyen  ku  ji  ber  şert  û  mercen  şeren  giran, neçar  dimînin  koçî  vvelaten  din  bikin,  di  serî  de jin  û  zarok  tekoşîna  jiyanek  zehmet  didin.  Zîhniyeta  desthilatdariye  ku  jin  kiriye  maxdûre  şer,  li  her  qade  ku jin  diçine  rastî  tundî  û  erîşen  meran  ten.  Jinen  Suriye  en  ku neçar  mane  ji  ber  şer  koç  bikin,  ji  aliye  meran  ve  vvek  firsendek  ten  bi  kar  anîn  û  keda  vvan  te  dagirkirin.  Li  kolanen  navçeya  Erdîşa  Wane,  jin  û  zaroken  ku  bi  çilen  qetî  diğerin  û parsetiye  dikin,  cardin  bingeha  zîhniyeta  desthilatdariye radixe  berçave  me.  Ligel  ku  Yekîtiya  Evvrûpaye  ji  bo penaberan  piştgiriya  aborî  dide,  devvlet  çave  xwe ji  parsitiya  penaberan  û  çûyîna  vvan  a  ber  bi  fuhûşe  ve  digire.  Zîhniyeta  'mer  dagir  dike  devvlet  jî  çav  digre'  bi  xwe  re  avadike. 


‘Nikarin  vîna  gele  Kurd  dil  bigirin’ 


Li  navçeya  Sûra  Amede  ligel  ku  daxuyaniyen ku  operasyon  bi  davvî  bûye  hat  dayîn  jî  qedexeya  derketine  a  4  heyve  devvam  dike, hînajîdidome  û  Sûr  te  xirab  kirin.  Li  hember  biryara tstîmlaqa  lezgîn' jin  peşengiya  berxwedana  parastina  Sûre  dikin.  Hin  jin  dikevin  peşiya  kepçeyan  û destûr  nadin  ku  xaniyen  vvan  ben  xirab  kirin,  hin  ji vvan  jî  bi  şev  û  roj  nöbete  digirin.  Jin  li  hembere  polîtîkayen  koçkirine  kon  vedidin  û  hesten  xwe  bi  helbesten  li  ser  Sûre  tînin  ziman. 

'Jinân  Amadâ  vâ  râ  nede polîtîkayen  AKP'e' 

Sabîha  dide  diyar  kirin  ku  evv  naxwaze  kolanen ku  zaroktiya  vve  le  boriye  ben  xirab  kirin  û  vviha  got: "Ez  ji  Amede  me,  naxwazim  vvare  xwe  terk  bikim. 
Naxwazim  cihen  ku  zaroktî  û  civvantiye  min  le  boriye  be  xirab  kirin.  Ji  ber  ve  jîji  vir  bang  li  tevahî  gele Kurd  dikim;  Ji  kerema  xwe  xwedî  li  Amede  derkevin.  Devvleta  AKP'e  ve  nekaren  cihe  Sûre  ye  ku  di dile  me  de  ye,  xirab  bikin.  Eme  vvek  jinen  Amede re  nedin  van  polîtîkayen  qirej  yen  AKP'  e.  Zaroken biçûk  en  vir  vve  bi  evîndariya  Sûre  re  mezin  bibin. 
Li  cihe  ku  ev  zarok  mezin  bibin  ma  qey  de  vvare  xwe terk  bikin?  Bajare  ku  xwedî  nimen  dîroka  hezaran sal  e,  çevvan  çave  vvan  dibire  hilvveşînin?  Devvleta çete  a  AKP'e  û  hevreyen  vî  li  Sûre  I i  pey  rante  ne. 
Ma  ji  Amede  çi  dixwazin?  Gele  Amede  egîde,  xerxvvaze  û  her  kesî  re  dile  xwe  vedike.  Ma  qey  gava hatin  vir  me  çayek  nedaye  vvan?  Yan  jî  me  evv  bi dostaniya  xwe  û  bi  rûkenî  peşvvazî  nekirin?" 

'Ji  derve  tân  û  dest  datînin ser  vvare  me' 

Sabîha  dixwaza  her  kes  xwedî  li  Sûre  derkeve kir  û  gotinen  xwe  vviha  domand:  "Her  ku  deriye me  te  ledan  zaroken  me  en  esmer  û  xweşik  derî vedikin  û  mevan  bi  dilek  mezin  hemez  dikin.  Eğer hesten  nefrete  bi  mera  hebaye  ma  qey  zaroken me  de  vviha  nezbibana  gelo?  Bila  Amede  xirab nekin  vveran  nekin.  Çima  roja  me  li  Amede  tarî dikin.  Roja  ku  li  rojhilat  hilte,  qey  dixwazin  bibin rojava.  Mirovek  ji  cihek  din  te  çevvan  dest  datîne ser  vvare  me.  Em  niştecih  û  xwediye  virin.  Çevvan ji  derve  ten  û  dest  datînin  ser  vvare  me.  Bila  ji xwedaye  xwe  bitirsin." 

'Kevirân  Sûre  bîranînân  min  ân jiyanâdidejiyandin' 

Daye  Hûsna  jî  vvek  jina  bi  nave  Sabîha  bi  herse  û dibeje  ku  eme  re  nedin  me  li  ser  axa  me  bidin  koç kirin.  Daye  Hûsna  Fîdan  a  (66)  salî,  piştî  ku  bihîst  li Sûre  xanî  ten  xirab  kirin,  çû  ber  deriye  xaniye  xwe, bi  şev  û  roj  dest  bi  girtina  nobeta  mala  xwe  kir. 
Hûsna  qala  giredana  xwe  a  ligel  Sûre  kir  û  vviha  got: "Dibe  ku  tu  kes  li  male  nebe,  ez  li  vir  bi  tene  dijîm. 
Keviren  Sûre  bîranînen  min  en  jiyane  dide  jiyandin." 


Hûsna  Fîdan  a  ku  li  taxa  Lalebey  jiyan  dike diyar  kir  ku  vvan  tu  caran  bavver  nedikir  ku  Sûr vviha  be  xirab  kirin.  Hûsna  da  zanîn  ku  evv  ji  bo parastina  xaniye  xwe  ye  Sûre  bi  şev  û  roj  nöbete digire.  Hûsna  da  zanîn  ku  evv  e  destûr  nedin  ku malen  vvan  ben  xirab  kirin  û  vviha  got:  "50'î  sale ez  li  Sûre  dijîm.  Li  vir  mezinbûm,  zevvicîm  û  zaroken  min  çebûn.  Eğer  Sûr  xirab  bikin  te  vvateya ku  ez  e  be  nasname  û  vvelat  bimînim.  Sûr  ji  bo min  vvelat,  nasname  û  jiyane  îfade  dike.  5  Zaroken  min  hene  û  niha  tev  li  Stenbole  dijîn.  Li  Sûre ez  ne  bi  tena  xwe  me,  tevî  bîranînen  xwe  yen  jiyane  dijîm.  Eğer  xaniye  min  xirab  bikin  ez  e  li  kolanan  bimînim,  le  lazime  baş  bizanibin  ku  eze  ji vir  naçim  ciheke  din." 

'Ez  di  nobeta  parastina axa  xwe  de  me' 


'Min  li  hembere  polîtîkayen koçberiye  a  devvİetâ  kon  veda' 

Fatma  Dinler,  destnîşan  kir  ku  ji  ber  5  zaroken vve  biçûk  hene,  evv  neçar  maye  ji  Sure  derkeve  û vviha  pedeçû:  "Li  her  deriye  mala  me  pevçûn hebûn.  Ji  ber  ve  gel  bere  xwe  dan  navçeya  Rezan e.  Piştî  qedexe  li  Sure  rabû  gel  carek  din  bere  xwe da  Sur  e.  Le  cihek  ku  ez  biçime  nîne,  ji  ber  ve  jî min  li  hember  polîtîkayen  devvleta  AKP'e  a  koçkirine  kon  veda  û  niha  jî  jiyana  xwe  vviha  berdevvam  dikim.  Xwediye  xaniyan  piştî  erîş  û  koçberî çebûn  û  şûnde  jî  kireya  malan  bûha  kirin.  Ji  ber ku  em  di  vvare  aborî  de  zehmetiyan  dikşînin, neçar  man  kon  vedin  û  vviha  bijîn.  Her  devere Amede  bûye  beton  û  di  konan  de  jiyan  kirin  hindek  be  jî  me  ji  avahiyen  beton  dûr  dixîne." 


'Bila  kes  axa  xwe  terk  neke û  neçe  bajarân  Tirkan' 

Fatma  Dinler,  di  davviye  de  bale  dikşîne  ser erîşen  devvlete  yen  bi  avvayek  hovane  didomin û  vviha  davvî  li  gotinen  xwe  anî:  "Kurd  di  salen 90'an  de  hatin  koçberkirin  û  di  2016'an  de  jî heman  tişt  berdevvam  dike.  Di  salen  90'an  de gele  Kurd  koçî  metrepolen  Tirkiye  kiribûn.  îro devvlet  bi  çav  tirsandine  û  qatlîaman  dîsan  dixwaze  me  ji  vvare  me  bide  koç  kirin.  Em  gele  kurd ne  Kürden  bere  ne.  Eme  tu  caran  dest  ji  axa  xwe bernedin  û  bera  xwe  nedin  metrepolen  Tirkiye. 
Em  axa  xwe  terknakin  û  naçin  bajaren  Tirkan. 
Em  e  li  van  erden  vala  kon  vedin  û  vvek  her  çare ku  me  berxwe  da  niha  jî  eme  berxwe  bidin  û berxwedana  jiyane  bidomînin.  Tu  kes  nikare Kurdan  ji  axa  vvan  derxe."  #Çawkani:  Jinha 


Daye  Hûsna  diyar  kir  ku  ji  ber  temene  xwe  ye mezin  nikare  tevbigere  û  vviha  pede  çû:  "  Ez  bi  cîranan  re  jiyana  xwe  parvedikim  û  em  bi  hevre  rûdinin  sohbet  dikin.  Ma  ez  dikarim  ve  jiyane  li  derek din  bibînim?  Tirsa  min  evv  e  ku  devvlet  mala  min  jî bistîne.  Eğer  ez  ne  li  vir  li  derek  din  bim,  eze  nekaribim  bijîm.  Ezdemekeji  ber  erîşen  hezen  devvlete ji  xaniyen  xwe  dûr  ketim.  Piştî  ku  taxen  Sure  hatin bombebaran  kirin,  bûka  min  hat  ez  ji  Sure  demiştim.  Gava  bûka  min  ez  li  vir  demiştim  hezen  devvlete  deriye  mala  min  şikandin.  Min  dîsa  jî  Sûr  terk nekir.  Min  dîsan  hertişt  di  serî  de  avakir.  Ger dînsa  jî  vvere  xirakirin  ez  e  carek  din  çebikim. 
Gava  ku  gotin  ve  Sure  xirabikin  min  dest  bi  girtina  nöbete  li  ber  deriye  mala  xwe  kir." 


'Ezâ  dest  ji  axa  bav û  kalân  xwe  bemedim7 


Piştî  li  heremen  Kurdistane  reveberiya cevvherîhatîlan  kirin,  erîşen  hezen  devvlete zedetir  bûn.  Di  encame  erîşen  hezen  devvlete  de  li  Farqîn,  Sur,  Silopî,  Cizîr,  Hezex  û Nisebîne  male  vvelatiyan  hatin  xirab  kirin  û şevvitandin.  Yek  ji  navçeyen  ku  gel  neçar  ma ji  ber  erîşen  giran  cih  û  vvare  xwe  terk  bikin jî  navçeya  Sure  ye.  Gelek  vvelatî  ji  ber  erîş û  qedexeya  ser  Sure  derbasî  navçeya  Rezana  Amede  bûn.  Piştî  ku  hezen  devvlete  li navçeya  Rezana  Amede  di  14'e  Adare  de qedexeya  derketina  kolanan  îlan  kir,  gelek vvelatî  bi  zehmetiyen  mezin  re  rû  bi  rû man.  Fatma  Dinler  a  44  saşî  ya  ku  ji  Sure  ji ber  polîtîkaye  devvlete  neçar  dimîne  koç bike  diyar  kir  ku  evv  e  tu  caran  neçin  bajare Tirka  û  vviha  berdevvam  kir:  "Ez  ji  Sure hatim  Rezane,  le  ji  ber  ku  li  Rezan  jî  qedexeya  derketina  derve  hat  îlan  kirin,  ez  neçar man  li  ser  riya  Emeniye  kon  vedim.  Min  li  nav erde  vala  a  TOKÎ  ye  de  kone  xwe  danî.  Le  eze dest  ji  axa  bav  û  kalen  xwe  bernedim." 


^  .  v 
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Nevvaya  Jin 


Jinen  di  nav  rûpelen  dîroke  de 


hatine  jibır  kirin 


Sûsika  Simo 


Sûsika  simo  wek  yekemin  dengbeja  Kurd  a  li sovyeta  bere  te  nasîn.  Sûsika  simo  di  sala  1925'an de  li  günde  mîrekeda  (navçaya  ax  barane)  hatiye dine.  Demeke  mala  wan  koçber  dibin  û  diçin gumrî  e  (lenînakana  bere).  Li  we  dere  diçe  dibistane  û  beşa  doxtiriye  xilas  dike.  Çend  salan  di  nexweşxaneye  de  dixebite,  le  pişti  demeke  xwe  bi temamîji  kare  nexweşxane  dide  aliyeke  û  dest  bi dengbejiye  dike.  Ev  hevvldana  we  jî  badilhewa nebû.  Di  nav  gel  de  wek  'gula  govenda'  dihat nasîn.  Di  demeke  kin  de  çend  komen  stranbejî  û govende  saz  dike.  Ne  tene  li  Ermenîstane,  her wiha  li  paytexta  Gurcistane  jî derket  peş  û  li  gelek deveran  dihat  nasîn.  Gelek  caran  sazbende  mer e  bi  nav  û  deng  Egîde  Cimo  û  Karapete  Xaço  jî tevlî koma  we  bûne.  Gelek  kilamen  Sûsika  Simo  di  radyoya  Erîvane  de  hîna  jî  hene  û  ten  vveşandin.  Hin ji  kilamen  Sûsika  Simo  wiha  ne:  "Zilfane",  "Sîn"" "Le  le,  lo  min  vî  peyayî",  Lavvike  min  çû  bixwîne", "Hey  can,  hey  can,  hey  cane." 

Sûsika  Simo  di  sala  1946'an  de  derketiye  ser dike  û  stran  gotine.  Bi  Kûlya  Neftalyan  re  dixebitî û  ne  tene  li  Ermenîstane  li  serasere  vvelate  Sovyete  digeriya  û  stran  digotin.  Her  wiha  Sûsika Simo  bi  Kûlya  Neftalyane  ku  Ermenîbû  dizevvice. 
Sûsika  Simo  bi  strana  xwe  a  bi  nave  'lo  lo  miho' di  nav  Kürden  Kafkasyaye  de  bi  nav  û  deng  bû.  Di sala  1945'an  de  ev  stran  got  û  bi  denge  xwe  ye zelal  bû  kilambejek  nemir  di  nav  gele  Kurd  de. 

Sûsika  Simo  bi  reya  dengbejiye  peşiya  stranbejî û  kare  hunerî  di  nav  jinen  Kurd  yen  Sovyete  de vedikir  û  hez  dida  wan.  Sûsika  Simo  di  sala 1977'an  de  dema  hîn  52  şaliye  diçe  ser  dilovaniya xwe  û  li  Gumriye  hat  defin  kirin. 


•Lekolîn/  Lilyan  Çiya 


Îngîlîz  C.J.  Edmonds  e  ku  li  Helebceye  we  jina  bi nav  û  deng  nas  dike  û  je  re  dibeje;  "şahbanoya be  tac  a  Kurdistane." 

Bave  Adile,  Mihemed  Bege  Silemanî  jî  yek  ji vvezîren  qebîleya  mezin  a  mîren  Kurd  li  Erdelane bûye.  Dema  mîrtî  behez  dibe  û  mîrtî  bi  vvalîtiye we  te  guhertin,  bave  we  li  Tehrane  bi  cih  dibe. 
Li  vir  malbata  we  weke  civatek  torîn,  bi  esil  a Îranî  te  nasîn.  Di  heman  deme  de  li  Kurdistane du  navende  wan  a  heze  hene;  Şarîzûr  û  Erdelan. 
Di  nav  begzadeyen  eşîra  Caf  de  li  Şarîzûre Osman  Paşa  wek  qeymeqam  erk  dare.  Adile Xanim  bi  wî  re  dizewice. 

Dema  ku  hevsere  we  di  sala  1909'an  de  dimire, Adile  a  ku  edî  we  wek  "Adile  Xanim"  be  nasîn, şûna  wî  digire.  Heta  sala  1924'an  ku  di  we  sale de  Adile  Xanim  diçe  ser  dilovaniya  xwe,  wek  qeymeqame  Şarîzûre  erk  digire  ser  xwe  û  di  heman deme  de  serfermandara  eşîra  Caf  e.  Fermandare Îngîlîz  C.J. Edmonds  û  Ely  Bannister  Soane  gelek pesne  desthilatdariya  we  jina  bi  hez  didin  û  dibejin;  'Ew  jineke  pispor  û  zîrek  e/  Adile  Xanim yek  ji  wan  jinane  ku  di  dîroka  Kurd  û  rojhelata navîn  de  mînak  e.  Le  mixabin  di  derbare  jiyan  û serpehatiya  we  de  jî  pirr  kem  tişt  hatiye  nivîsin. 

Edîle  Xanim  jinekjîr  e  û  di  pevajoya  ku  hîn  hev- ser  û  xezûre  we  di  ber  kare  reveberiya  eşîre  de berpirsin  jî  xwedî  roleke  sereke  radibe.  Di  sala 1909'an  de,  piştî  wefata  hevsere  xwe,  reveberiya eşîre  digire  dest  û  bireve  dibe.  Her  wiha  gelek caran  beştarî  nav  civaten  girîng  dibe.  Bi  dîploma- ten  biyanî  re  hevdîtinan  pek  tîne  û  bi  hin  rojna- 


bi  heyran,  Delal  Lo,  Delale  Male,  Dile  min  loy  loy, Domam  û  Pismam,  Filîte  Quto,  Hedo  Rabe,  Küre Xelqeyno  delal,  Le  le  yeman  (Domame),  Şere Cezo  û  Salihbege,  Yar  Gevvre.  Ligor  hin  peşbeniyan  îran  Xanime  heya  31  saliya  xwe  zedetirî  100 
stran  bi  xwe  çekirine. 

Keçek  û  du  lavven  we  çedibin.  Seîd  dixwaze hewîbîneîran  Xanime,îran  Xanim  dest  ji  wî  û  zaroken  xwe  berdide  û  gund  diterikîne.  Demeke  li cem  bave  xwe  dimîne  û  paşe  bi  Dadaş  Nasirî  re 
dizevvice.  Paşe  jî  li  Tehrane  bi  cîh  dibe.  Pîştî  3 
salan  şûnde  diçe  bajare  Dilmaqane  û  li  vir  jî  15 
salan  dimîne.  Paşe  bi  Dadaş  Nasirî  re  diçe  VVirme. 
Li  wir  dikaneke  digiren  û  li  ber  dikane  disekinin. 
Di  wan  salan  de  ji  ber  tirsa  rejîme,  bi  avvayek  eşkere  nebe  jî  veşartî  kare  xwe  ye  dengbejiye  berdewam  dike.  Hinek  banden  xwe  dişîne  Tirkiye  û li  wir  dide  vveşandin.  Herçend  neye  zanîn  jî  ka çavvan  miriye;  di  10  Tebaxa  2001'an  de  hat  gotin ku  xwe  darde  kiriye.  Ligor  rapora  nexweşxaneya VVirme,  te  gotin  ku  bûyer  xwekuştine.  Lebele ligor  kesen  ku  we  baş  nas  dikin  jî  we  xwe  nekuştiye  û  ev  ne  bûyereke  xwekuştine  ye. 


Bere  ku  ez  dest  bi  çîrok  an  jî  serpehatiya wan  jinan  bikim,  ez  dixwazim  ve  yeke  bibejim  ku  di  derbare  jiyan  û  tekoşîna  wan jinan  de  pirr  kem  tişt  an  jî  belgeyen  nivîskî  hene. 
Gelek  ji  wan  jinan  di  nav  serhildan  an  jî  ji  civaka xwe  re  peşengtî  kirine,  yan  jî  bi  hunera  xwe  bi dehan  berhem  li  peyxwe  hîştine.  Le  mixabin  pirr kem  behsa  wan  te  kirin.  Di  gelek  cihan  de  qet  ji wan  naye  behs  kirin  û  tene  nave  wan  te  bîranîn. 
Le  wek  ji  van  nivîsen  heyî  jî  te  xuyan,  her  yek  ji wan  xwedî  hez,  bavverî  û  tekoşîne  bûye.  Ev  jin  jî wek  gelek  jinen  din  yen  Kurd  di  nav  rûpelen  dîroke  de  hatine  berze  kirin. 


JanâXanim 


Jane  Xanim  şervaneke  vvelatparez  e.  Ji  günde Qeremeş  a  ser  Gimgima  Mûşe  ye.  Piştî  mirina hevsere  xwe,  tevî  6  lavven  xwe  di  Serhildana  Şex Seîd  de  cih  digire.  Herçend  li  ser  jiyana  we  pirr kem  agahî  hebin  jî  di  gelek  cihan  de  nave  we  derbas  dibe.  Jineke  devvlemend  bûye.  Xwedî  keriyek  pez  û  vvarekî  (zozaneke)  bûye.  Bi  nave  "VVare Jane"  zozanek  we  hebû  ye. 

Ligor  îdîayan,  6  lavven  vve  di  serhildana  Şex  Seîd de  cih  digirin  û  jiyana  xwe  ji  dest  didin.  Ne  tene lavven  vve  her  vviha  evv  bixwe  jî  di  nav  serhildane de  cih  digire  û  xwedî  erk  û  berpirsyarî  tevdigere. 
Jane  Xanim  piştî  tekçûyîne  ji  aliye  leşkeren  Hemîdiye  dîl  te  girtin.  Piştî  ku  Jane  Xanim  ji  aliye  kesek bi  nave  Feto  ku  yek  ji  fermandaren  alaya  Hemîdiye ye,  te  girtin,  dest  didanin  ser hemû  mal  û  milke  vve  û  Feto dixwaze  bi  Jane  Xanime  re  bizewice.  Jane  xanim  ve  yeka  han napejirîne  û  Feto  dikuje.  Piştî ku  Jane  Xanim  Feto  dikuje  û şûnde  vve  digirin  û  tavejin zîndane.  Le  leşkeren  lîvvaya 
Tirk  tene  bi  girtina  vve  jina cengavver  namînin  û  vve  di zîndane  de  dikujin. 

Fatma  Xan 

Li  nezî  Revvanduze jiyan  kiriye.  Piştî  mirina hevsere  xwe,  birevebiriya komek  ku  ji  heşt  gundan  pek  te dike.  Hemû  pirsgireken  giredayî devvlete  Fatma  Xan  çareser  dike  û  di helbijartinen  meclîse  de,  gele  gund  ji  bo  ku evv  li  ser  nave  wan  rey  bide,  biredikin  û  hemû erkan  didin  we. 


I 


Adile  Xanim 


Adile  Xanim  di  destpeka  sedsala  20'an  de serfermandara  eşîra  Caf  bû.  Fermandare 


meyan  re  hevpeyvînen  we  çebûne.  Li  her  dere  bi heybet  û  vverektiya  xwe  derketiye  peş. 

Adîle  xanim  bi  tena  sere  xwe  15  salan  Helepçe bireve  biriye.  Ji  dema  ku  reveberiya  Helepçe  di deste  we  de  bû,  şert  û  mercen  jiyanî  serirast dibin,  ji  hela  çandî  de  peşketin  ten  jîn  û  di  revvşa aborî  de  guherînen  erînî  çedibin. 

Edîle  Xanim  di  sala  1924'an  de  di  65  saliya  xwe de  vvefat  kir  û  gora  we  nezî  Helepçeye  di  goristana  Ebu  Ubeyd  de  ye. 


Esma 


Esma,  yan  jî  Esma  Xatûn  hedîsvana  Kurd  e. 
Qîza  Ehmede  Küre  Husene  Hekarîye. 

Di  sala  1315'an  hatiye  dinyaye,  pervverdeya olî  li  cem  Ehmed  bîn  îdris  el-Hamawî  û  Fadil Remezanî  dibîne.  Le  mixabin  derveye  wan agahiyen  bi  sînor,  tu  tişt  di  der  heqe  we  de nehatiye  tomar  kirin. 


Mama  Pura  Helîme  û  Qaha  Nergâz 


Li  herema  Pişder  du  jinen  Kurd  en  bi  nav  û  deng ku  hîna  jî  gel  hurmetek  mezin  li  hembere  vvan raber  dike,  jiyane.  Ev  her  du  jin  piştî  vvefata  hevsere  xwe,  erk  û  berpirsyariya  hemû  eşîre  digirin ser  xwe  û  eşîre  bireve  dibin.  Ev  her  du  jinen  heja; yek  Mama  Pura  Helîme  a  ji  eşîra  Kafûruşî  û  ya  din jî  Qaha  Nergeza  ji  eşîra  Şivan  e.  Di  heman  deme de  ev  her  du  jin  bi  salan  li  dijî  serdestiya  Osmaniyan  tekoşîneke  behempa  dane  meşandin.  Yek  ji jina  ku  li  dijî  servveriya  Osmaniyan  şer  kiriye  jî Mama  Perşeng  a  ji  eşîra  Milan  e.  Di  nav  eşîren Kurdan  de  xwedî  rol  bûne  û  ji  civak  û  eşîra  xwe re  rebertî  kirine,  le  pirr  zede  tiştek  di  derbare vvan  de  nehatiye  nivîsîn  û  tene  nave  vvan  te  bibîranîn.  Ji  vvan  çend  jinen  ku  ji  eşîra  xwe  re  seroktî  kirine  û  rol  lîstine,  le  mixabin  di  derheqe vvan  de  pirr  kem  tişt  ten  zanîn;  Perîhan  Xanim, Şemse  Xanim  û  Nehrilî  Meryem  Xanim  e. 


îran  Xanim 


îran  Xanim  di  navbera  salen  1950- 
1951'an  de  jiyaye.îranxan  jina  dengbej ji  günde înkesû  a  herema  bradost  li  rojhelate  Kurdistane  ye.  Nave  we  ye rastîîran  Mucerd  e.  Jiber  kar  û  bare xwe  ye  hunerî  nasnava  îran  Kanime  bikar  aniye.  Malbata  we cotkar  bû.  Nave  bave  we  Ebdulrehman  û  nave  dayika  we  Peribişan  e.  Zaroktî  û  civvantiya xwe  li  gund  derbas  dike. 
Li  cem  malbaten  devvlemend  tene  ji  bo  pere nane  xwe  derxîne,  dixebite.  Piştî  ku  zevvicî, bi  m  e  re  xwe  Seîd  re  li günde  Somanavva  bi  cîh dibe.  Piştî  ku  zevvicî  şûnde  jî  dest  ji  kare  xwe yen  hunerî  berneda  û  bi  denge  xwe  ye  xweş stranen  xwe  gihandin  herkeseke. 

Di  sala  1969'an  de  di  radyoya  Wirme,  Tehrane  û  Kirmanşane  bi  zimane  Kurdî  zaravaye Kurmancî  dest  bi  stran  gotine  dike  û  her  hefteye  nîv  saet-  carnan  jî  du  saetan  dest  bi  weşane  dike.  îran  Xanim  ji  ber  ku  li  wir  dihat naskirin,  bi  daxwaza  hin  dengbejen  mîna Hamid  Yusifî,  Mistafa  Elîzade,  İbrahim  Nûrozî  di  sala  1971'an  de  di  Radyoya  VVirme Beşa  Kurdî  de  bi  avvayekî  fermî  dest  bi dengbejiye  dike.  Yekemîn  dengbeja  jine  ku li  Rojhilate  Kurdistane  stran  bi  zaravaye Kurmancî  gotîye  û  berhev  kirîye.  Nave  we hemû  sînor  derbas  kirine  û  li  hemû  vvelat belav  bûye. 

Ji  1971'an  heya  1979'an  ku  di  ve  dîroke de  Ayetûllah  Xumeynî  bû  serok,  mehe  du caran  ji  bo  qeyda  stranan  diçû  radyo  ye. 
Hin  stranen  ku  we  gotîye  vviha  ne:  Arifo lawo,  Bajo  Emre  Min,  Bave  Lalo,  Delal  Ez 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Jina  ku  bi  hunera 

— 

xwe  dibe  denge t&oşîne 


ZEYNEP  ERDEM 


Jina  berxweder  Şîrîn  Elemholî 


•  Zahide  EHMED/Jinha 

Li  kolanen  Kobane  ku  her  sere  gaveke denge  tekoşîne  le  bilind  dibû,  jinek ciwan  di  dest  de  çek  û  li  aliyeke  şer  dike û  li  aliye  din  jî  bi  denge  xwe  ye  dilnewaz  dibe coş  û  şahiya  dile  her  rehevaleke  xwe.  Ev  jina ciwan  her  wiha  bi  denge  xwe  ye  zelal  eşen  Kobane  jî  dilorîne  û  dibe  denge  tekoşîna  be hempa  a  berxwedana  Koban  e. 

Ev  jina  ciwan  a  bi  nave  Viyan  Peyman  ku  edî we  wek  jina  dibe  denge  tekoşîne  be  nasîn,  her wiha  we  bi  lehengiya  xwe  a  di  nav  tekoşîne  de  jî her  tim  be  bîranîn.  Şervana  YPJ  e  û  dengbej Viyan  Peyman  ne  tene  şervan  bû,  di  heman deme  de  hunermendek  heja  bû  û  bi  kilamen  ku digot,  eş  û  qehremantiya  li  Kobane  hatibû  jîn  jî bi  avvayeke  here  zelal  tanî  ziman.  Viyan  Peyman ku  di  6  Nîsana  2015'an  de  di  encama  şereke  dijwar  a  bi  çeteyen  DAIŞ  e  re  jiyana  xwe  ji  dest dide,  bi  kilamen  ku  digot  hewl  dida  tişten  ku  li Kobane  hatibûn  jîyan  kirin  û  şopen  rûxandine bigihîne  tevahiya  cîhan  e.  Mirov  dikare  bibeje  ku Viyan  karî  ve  yeke  bike  û  bû  denge  birînin  Koban e.  Eme  jiyan  û  serpehatiya  Viyan  Peyman  jina  ku bi  dengbejiya  xwe  dihat  nasîn,  ji  rehevala  we  a tekoşîne  û  di  heman  deme  de  hevala  we  a  zaroktiye  Sorxwîn  Kobane  guhdarî  bikin  û  bi  we xwendevanen  heja  re  parve  bikin. 

'Her  straneke  wâ  di kolanân  Kobanâ  de  olan  dida' 

Sorxwîn  qala  ruhe  tekoşîner  ye  Viyan  dike  û dibeje:  "Viyan  xwedî  ruhek  wisan  bû  ku  be  tekoşîn  ne  pekan  bû  bisekine.  Xwedî  ruhek  berxvveder  bû.  Viyan  rehevalek  bû  ku  bi  hunera  xwe di  nav  refen  tekoşîne  de  cih  digirt.  Hunera  we  di xizmeta  tekoşîna  azadixwaz  de  bû.  Pirr  rehet  dikarî  bibe  denge  keserkuliyen  gele  xwe,  dikarî  her keliya  tekoşîne  di  nav  hest  û  helbesten  xwe  de berde.  Viyan  ku  hunera  xwe  bi  tekoşîna  xwe  re gihandibû  hev,  her  straneke  we  di  kolanen  Kobane  de  deng  vedida." 


'Li  hemberâ  sekna  Viyan hemû  peyv  stû  xwar  in' 

Viyan  ji  bo  hevalen  xwe  ji  çeteyen  DAIŞ  e  bipareze  şehîd  ket.  Weke  hunermendiya  xwe,  bi  rehevaltî  û  şervantiya  xwe  jî  di  dile  her  rehevaleke xwe  de  xwedî  ciheke  cüda  bû.  Ji  bo  bilev  kirina Viyan  hemû  peyv  kem  û  nîvco  dimînin.  Tu  rezik nikarin  rastiya  hüner  û  şoreşgeriya  Viyan  bînin ziman.  Li  hembere  sekna  Viyan  hemû  peyv  stû xwar  dimînin.  Ji  bo  Viyan  ez  çi  bînim  ziman  bila bînim  ziman  dîsan  jî  ve  hin  tişt  kem  û  nebes  bimînin.  Viyan  xwedî  heyecan  û  coşek  mezin  bû.  Bi denge  xwe  ye  xweşik  û  zelal  karî  tekoşîna  Kobane bi  tevahiya  cîhane  bide  nasîn  û  bigihîne  her  keseke.  Li  kantona  Kobane  li  dijî  çeteyen  DAIŞ  e  me şereke  pirr  dijevvar  dida  meşandin.  Di  nav  ewqas zor  û  tehlûkeyan  de  Viyane  tu  caran  ne  hîşt  ku morale  rehevalen  we  xirab  bibe  û  bi  stranen  ku digot,  dibû  çavkaniya  moral  û  heze  ji  wan  re. 

'Viyan  çavkaniya  bextewariyâ  bû' 

Sorxwîn  bale  dikşîne  ser  sekin  û  baweriya  we  a di  nav  jiyane  de  û  dide  diyar  kirin  ku  Viyan  kelî  bi kelî  bi  feraset  û  felsefeya  rebere  gele  Kurd  Ebdullah  Ocelan  jiyan  dikir  û  wiha  pede  diçe:  "  Viyan  li dijî  dijmin  sekneke  berxweder  raber  kir.  Hemû şervan  li  derdora  Viyan  kom  dibûn,  hezin  û  keyxvveşiyen  xwe  bi  we  re  parwe  dikirin.  Tu  kes,  heta tu  heval  ne  gengaz  bû  ku  li  gel  Viyan  nebextewar ba,  ji  ber  ku  Viyan  çavkaniya  bextewariye  bû." 

Sorxwîn  Kobane  bi  van  gotinan  dawî  li  axaftinen  xwe  tîne:  "Hem  bi  çeka  xwe  û  hem  jî  bi  denge xwe  li  dijî  dijmin  şer  dikir.  Se  rojan,  be  rawest  û gav  bi  gav  li  kolanen  Kobane  geriya.  Di  her  gera we  de  keserek  din  diherikî  di  nav  kilaman  de  û  di her  kilameke  de  serpehatiya  geleke.  Şehadeta  reheval  Viyan  Peyman  ne  tene  li  ser  me  li  ser  hemû gele  Kurd  û  bi  taybetî  jî  li  ser  gele  me  ye  li  Kobane bandorek  mezin  da  çekirin.  Em  îro  bi  ruhe  reheval Viyan  li  dijî  çeteyan  tedikoşin.  Em  wek  jin  bi  ruhe tekoşîna  Viyan,  Gulan,  Silav  û  Arînan  tedikoşin  û eme  ve  tekoşîne  bilind  bikin." 


9  e  gulan  e  roja  şehadeta  Şirin  Elemholî  û 
se  hevalen  we  ye.  Şîrîn  di  sala  1984’an de  li  bajare  Rojhelate  Kurdistan  Mako günde  Demkişlake  ji  dayik  buye.  Di  sala 2008’an  de  ji  aliye  pasdaren  rejîma  Iran  e  ve  hate girtin  û  bi  îşkenceyen  dij  mirovî  re  ru  biru  ma. 
Bi  mahkemeyeke  şikli  û  çen  deqan  de  hükme 
îdame  le  hate  birin.  Şîrîn  di  9  e  gulana  sala  2010 
an  de  bi  Ferzad  Kemanger,  Ferhad  Wekîlî  û  Elî Heyderiyan  re  hete  îdamkirin.  Piştî  Feyla Qasim  jina  Kurd  a  duyemine  ku  ji  aliye  dagirkeren  Kurdistane  ve  te  îdamkirin. 

Şehadeta  Şîrîn  Elemholî  û  hevalen  we  di  serî de  li  Rojhelate  Kurdistan,  li  herçar  beşen  Kurdistane  her  çiqas  bube  sedeme  xemgîniyeke mezin  jî,  berxwedan  û  sekna  wan  ya  li  dijî  teslîmbun  û  îxanete,  xeta  £berxwedan  jiyane’  şopandin  û  xelekeke  din  ya  jiyana  bi  rumet  dan avaldrin.Ji  ber  ku  bi  taybet  hezen  rejîma  Irane  li ser  wan  teslimiyet  ferz  dikirin  ku  di  şexse  van her  çar  lehengan  de  dixwestin  îradeya  azad  ya  civaka  Kurd  teslim  bigrin.  Ji  ber  ku  civaka  Kurd bi  hezaren  sala  li  dijî  teslimiyet  û  qirkirine  li  ber xwe  daye.  Bi  taybet  di  sedsala  20’an  de  bi  derke- 


tina  Tevgera  Azadiya  Kurdistan  e  re  dagirkeran li  çar  beşen  Kurdistan  e  xwestin  di  zindanan  de îradeya  Kürden  azad  bişkînin  û  di  şexsen  wande civaka  Kurd  teslim  bigrin,  bînin  ser  çokan. 

Mazlum  Doğan  di  sala  1980’î  de  li  dijî  zilma dewleta  Tirk  got;  Teslimiyet  îxanete,  berxwedan jiyane.  Ji  we  roje  û  heyanî  roja  meya  îro,  ev  çand weke  kevneşopiyeke  hatiye  runiştandin.  Berxwedan  û  xeta  bi  şehadeta  Mazlum  Doğan  re  hate avakirin  ruh  da  civaka  Kurd.  Ji  we  roje  û  heta  niha civaka  Kurd  li  ser  ve  bingehe  û  çande  dimeşe. 

Be  guman  tişta  ku  hîşt  tekoşera  Kurd  Şîrîn Elemholî  li  dijî  faşîzma  rejîma  Irane  heza  berxwedane  nîşan  bide  jî  ev  çand  bu.Ji  ber  ku  Şîrîn bi  îşkenceyen  gelek  giran  re  ru  biru  dimine.  Diwazin  ew  di  televîzyonan  de  bi  axive,  hebuna xwe,  nasnameya  xwe  û  çanda  xwe  înkar  bike.  Le ew  ve  yeke  red  dike.  Ji  xwere  jina  Kurd  Leyla Qasim  ku  li  dijî  rejîma  Baais  ya  Seddam  serî  netewand  mînak  digre  û  rehevalen  xwe  Mazlum Doganan  dişopîne. 

Careke  din  hevîyen  dij  minen  gele  Kurd  bi berxwedana  xwe  tek  dibe  û  gaveke  din  jinen Kurd  û  gele  Kurd  nezî  azadiye  dike.  Pîştî  şehadeta  Şîrîn  Elemholî  berxwedan  li  her  çar  beşen Kurdistane  he  geştir  dibe.  Li  Rojhelt  e  Kurdiatan  jinen  Kurd  xwe  bi  rexistin  dikin,  dibin xwedî  arteş  û  pergala  konfederal  ava  dikin.  Bi dehan  jin  li  ser  şopa  Şîrin  bere  xwe  didin  çiyayen azad  û  xwedî  li  mirasa  we  derdikevin.  Di  nava ve  tekoşîn  û  berxwedane  de  ti  caran  çaven  wan ji  dijmin  en  wan  natirse.  Ew  jî  weke  Şîrîn  be  tirs li  dijî  dijmine  mirovahiye  disekinin. 

Şoreşa  Rojava,  berxwedana  qaden  xweser  li Bakure  Kurdistan  e  û  berxwedana  li  Şengale  ku bi  dehan  şehîdan  li  ber  xwe  da  û  he  jî  bi  biryardariyeke  mezin  li  dijî  faşîzme  li  berxwe  didin xwe  dispere  ve  mîrase. 

Şîrîn  û  hevalen  xwe  bi  sürüden  berxewdane berbi  sedare  ve  meşyan.  Bi  biryardariyeke  mezin li  dijî  zilma  rejîma  Irane  sekinîn  û  teslîm  nebun. 
Ji  ber  ku  wan  dizanîbu  ala  berxwedane  ya  ku wan  hilda  we  li  erde  nekeve.  We  heyanî  serkeftine  rehevalen  wan  we  ale  hilde. 

Ew  al  niha  li  sere  çiyaye  Şaho,  li  çiyaye  Şengale,  li  Kobane,  Qamişlo,  Şexmexsud,  li  kolanen Nisebîn,  Şirnex  û  Gevere  bilin  dibe.  Ew  al  di deste  xwendevanen  li  dibistanen  bi  nave  Ferzad Kemanger  vebune,  perwerde  dibinin  de  hatiye hildan.  YPJ,  YJŞ,  HPJ  û  YJA-  Star  Şirin  û  hevalen  we  li  lutkeyen  çiyayen  ku  dijmine  gele  Kurd bi  ti  awayî  nikare  xwe  bighine  silav  dikin,  dibin mivanen  Şirin  di  taritiya  zidane  de,  bene  se  dare diqetînin. 
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Feydeyen  Kîwî 

Ligor  hin  lekolînen  zanistî  ku  hatine  kirin,  kîwî bitaybetî  ji  bo  zaroken  di  serdema  peşketine dene,  pirr  baş  e.  Ji  bo  zaroken  temene  wan  di  navbera  6-7  an  de  ne  û  pirsgireka  wan  a  behndanûstandine  heye,  gelek  baş  e.  Dîsan  ji  bo  zaroken  ku pirsgireken  wan  yen  wek  behn  tengî,  xitimandina poz,  kuxika  kronîk  û  kuxika  şeve,  kîwî  pirr  bi  tesîr e.  Ligor  lekolînin  hatine  kirin,  zaroken  ku  biqasî  te xwestin  kîwî  bikaranîbin  di  wan  de  xitimandina poz  %27,  yen  binijin  %41,  behn  tengî  %32,  kuxika şev  %27  û  kuxika  kronîk  jî  %25  kem  dibe.  Kîwî  ji ber  flavonoiten  di  nav  xwe  de  dihevîne,  xwedî bandoreke  wiha  a  bi  hez  e.  Ev  made,  bitaybetî xwedî  foksiyonek  vvisane  ku  ziraren  di  hucreyan de  pek  hatiye,  betesîr  dike  û  bandora  we  dişkene. 

Ger  em  behsa  feydeyen  kîwî  bikin: 

•  Madeya  bi  nave  pektîn  a  di  nav  kîwî  de  jî xwedî  taybetmendiyeke  mucizevî  ye.  Yek  ji  taybetmendiya  here  peş  a  ve  madeye  jî  toksînen  di  laş de  paqij  dike.  Dîsan  pektîn  ji  bo  daxistina  kolestrolejî  baş  e.  Bi  reya  pektîn  kolesterola  xirab  te  daxistin  û  ya  xuye  we  xeş  jî  bilind  dike. 

•  Kîvvîji  bertaybetmendiya  xwe  pergala  jebexşiye 


jin  û  jiyan 


nexweşiyan  ketine  dadixîne asta  here  jer. 

•  Hin  madeyen  di  nav  kîwî  de  antîmutajenîk  in û  yekji  taybetmendiya  ve  jî  re  li  peşketina  pençeşere  digire. 

•  Kîwî,  ji  bo  nexweşiyen  wek  behndanûstandine pirr  baş  e.  Bitaybetî  jîji  bo  nexweşiyen  behn  tengî û  kuxîne  gelek  baş  e  û  xwedî  bandoreke  zedeye. 

•  Kîwî,  avahiya  rehiken  di  laş  de  bi  hez  dike. 

•  Kîwî  tesîra  xwe  a  zelal  kirina  xwîne  heye.  Ji  ber ve  tesîra  heyî,  kîwî  dihehe  ku  rûna  di  xwîn  de  dakeve. 

Kîwî  ji  bo  gelek  nexweşiyan  baş  e  û  peşî  li  derketina  gelek  nexweşiyan  digire.  Kîwî  ligor  pevvîst bikaranîn  girîng  e,  le  zede  bikaranîn  jî  dibe  di  kes de  re  liber  alerjî  û  reaksiyonan  veke. 


Tû  ji  bo  çi  başe  û  feydeyen  we  çine? 


Tüye  sipî  û  pelen  we  ji  bere  da  ji  bo  birînin  ku nem  digire,  te  bikaranîn.  Qasî  tû  bi  xwe  pelen we  jî  bi  awayeke  xwezayî  şûna  antîbiyotîkan  digire. 
Ji  bo  birînin  ku  ji  ber  nexweşiya  şekire  çedibin,  pele tû  te  bikaranîn.  Çaya  ku  ji  pele  tüye  te  çekirin,  te germkirin  û  pe  birîn  te  derman  kirin.  Ji  bo  ku  nema di  laş  de  be  avetin,  dibe  alîkar.  Le  ji  ber  ku  we  şekira kese  nexweşe  şekir  e  rabibe,  ji  bo  wan  ev  şevveya derman  kirine  naye  peşniyar  kirin. 


Ji  bo  Egzema  tüye  sipî 

Her  vvekîku  tüye  sipîji  bobirînen  nayengirtin  baş  e,  ji  bo  derman  kirina  egzema  jî  gelek kerhatiye.  Bitaybetî  jî  ji  bo  kesen  ku  deste wan  egzemaye,  dikarin  ji  dermane  tüye  sipî  feyde  M 

bibînin.  Pîştîçend  hef-  „  < 

teyan  ku  ev  dermane  v  t 

ji  tüye  sipî  hatiye  çeki-  „  x  )  J rin,  hat  bikar  anîn  ^ 

şûnde  birîn  ten  girtin. 


Dermane  tüye  sipî çawan  te  çekirin? 

Mistek  tüyen  sipî  bixin nav  lîtreyek  ava  be  klor  û  bi- 


kelînin.  Pîşt  re  bixin  navtaseke  de  û  piştîku  tenşîbû, her  du  desten  xwe  bikin  nav  de,  heya  10  deqîqan desten  xwe  di  nav  de  bihelin  û  dûv  re  derxînin.  Lebele  heya  saeteke  deste  xwe  neşûn.  Hûn  dikarin pîştî  saeteke  şûn  de  deste  xwe  bişûn.  Dema  ku  hûn deste  xwe  dixin  nav  ave  de,  le  şiyar  bin  ku  av  nece- mide.  Dema  av  cemidî  dîsan  germ  bikin.  Her  wiha pevîste  evtişt  hefteye  se  caran  be  kirin  û  lazime  her çare  jî  ji  nû  de  be  çekirin.  Av  lazime  germ be,  le  tene  biqasî  ku  ten  tede  hebe,  ne  zedetir.  Ger  egzema  derveye  dest, pe,  li  ciheke  din  a  laş  hebe,  lazime  heya  10  deqîqeyan li  ser  wî  cihe  birîn  ji  ve ave  be  rijandin. 
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Ji  bo  îltîhaba  di xwîn  de  tû 

Ji  bo  ku  îltîhaba di  xwîn  de  jî  zû  be  paqij kirin,  tû  gelek  baş  e.  Mistek tüye  sipî  bixin  nav  lîtreyek  ava  germ  û  bikelînin.  Pişt  re  mivse  bikin  û  bi  zike  birçîvexwin.  Heya  25  rojan  lazime  hûn  bi  avvayek  rek û  pek  vexwin  û  her  roj  jî  ji  nû  de  çekin,  taze vexwin. 


Tekoşîna  gelan  a  dı  peşengtıya  jıne  de heq  û  mafeke  rewa  ye 


•  Çîgdem  ZEYLAN 

5'emra  Temel  salen  dur  û  dire j  e  ku  li  vvelate xerîb  dijî.  Dema  hîn  zarok  bû  te  Evvrupa  û raste  jiyana  zehmet  a  penabertiye  te.  Le , rexme  temene  xwe  ye  ciwan  jî  di  demeke  pirr  kin  de dikeveferqa  polîtîkayen  asîmîle  û  bişavtine  yen  pergale  û  ji  bo  ve  jî  hîn  zedetir  di  nav  kar  û  bare  tevgeren  Kur  d  yen  li  Evvrûpaye  de  cih  digire.  Niha  jî  eme nerîn,  kar  û  xebaten  Semra  Temel  bi  we  xwendevanen  heja  re  parve  bikin. 

Hûn  dikarin  xwe  bidin  naskirin? 

Ez  32  salî  me.  Di  sala  1997'an  de  hatim  Elmanya ye.  Ez  niha  li  VVûppertale  dijîm.  Destpeke  bave  min wek  penaber  hat  Elmanya  ye,  em  jî  li  ser  daxwaza bave  xwe  hatin  vir.  Beguman  em  jî  wek  hemû  penaberen  ku  dihatin  vvelaten  Ewrûpa,  bi  polîtîkayen entegrasyona  sîsteme  re  rûbirû  diman.  Di  dibistana ziman  de  ez  ferî  zimane  Elmanî  bûm.  Piştî  ku  asta zimane  min  baş  hate  dîtin,  min  wek  pîşe  di  beşa tendûrîstiya  ku  bi  avvayek  lezgîn  di  malan  de  nexvveşan  derman  dikin  de  dest  bi  pervverdeye  kir  û demek  direjjî  kar  kir. 

Ji  bilî  jiyana  rojane  a  li  Elmanya  ye,  te  xwe  çawa birexistin  dikir? 

Em  weke  malbat  Tevgera  Azadiya  Gele  Kurd  ji  bo xwe  nirxek  behempa  dibînin  û  hewl  didin  ku  erken vvelatpareziye  jî  di  jiyana  xwe  de  pek  bînin.  Ji  bo  ku em  bikarîbin  di  nav  pergala  modernîteya  kapîtalist de  xwe  biparezin  û  peşeroja  xwe  biafrînin,  pevvîstî bi  bîrevveriya  bîrdoziya  azadiye  hebû.  Bi  taybetîjî  li Evvrûpaye  di  bin  sîvvana  tevgere  de  jiyan  kirîn,  ji  bo me  wek  pergala  xweparastine  bû.  Li  ser  ve  lehûrbûne,  min  jîxwest  ez  vvekjinek  Kurd  xwe  birexistin bikim.  Legerîna  min  a  vvelatpareziye  û  jinek  birevver hîşt  ku  ez  jî  beşdare  kare  Tevgera  Azadiya  Jinen  Kurd bibim.  Ev  heşt  şalin  di  nav  meclîsa  Jinan  a  Viyan  li VVûppertale  de  cîhe  xwe  digirim.  Di  nav  komîsyona dîplomasiye  de  kar  dikim.  Gelek  caran  di  bergeha Navenda  Civaka  Demokratik  a  VVûppertale  de  ez  li gel  meclîsa  gel  kare  hevpar  jî  dimeşînim.  Ev  nezî  salekî  ye  di  nav  Civaka  Îslamî  a  Kurdistane  de  ez  berdevka  komîsyona  jinan  a  mizgefta  VVûppertale  me. 

Li  gorî  ola  îslame  jin  û  mer  di  astekî  de  kar  dimeşînin,  hûn  ve  çawa  dinirxînin? 

Beguman  ev  yek  bi  sere  xwe  di  asta  şoreşeke de  ye  û  gelek  bi  wate  ye.  Pergala  hevserokatiye  ji bo  mizgeftan  hîna  nehatiye  pekanîn.  Li  heremen din  ev  çavvan  dikeve  meriyete  an  jî  pergal  di  çi aste  de  pek  hatiye,  ez  zede  ne  xwedî  agahî  me,  le li  herema  VVûppertale  li  mizgefte  pergala  me  wek pergala  hevserokatiye  ye,  kar  û  xebate  me  jî  ligor ve  pergale  te  meşandin.  Yek  aste  de  bi  hev  re  kar kirin  te  esas  girtin,  biryar  û  plansaziyen  hevpar ten  amade  kirin. 


Her  çend  hemû  ol  û  bi  taybetî  jî  di  civaka  îslame  de  jin  wek  hebûnek  pîroz  be  dîtin  û  ve  ferasete  bipejirîne  jî  di  peşeroja  jine  de  jiyanek mayînde  diyarîjine  nehatiye  kirin.  Hûn  ve  revvşe çavvan  dinirxînin? 

Lazime  ku  em  bere  hertiştî  meze  bikin  ka  jin  di ola  îslame  de  çavvan  ten  birevebirin  û  jin  di  şopa  çi û  ke  de  ne.  Şex  û  mele  şevveyek  çawa  diafirînin. 
Dema  em  behsa  azadiya  jine  dikin  yekser  bertek ten  nîşan  dayîn  û  dibejin  azadî  ne  pevvist  e.  Di heman  deme  de  ev  peyv  di  nav  me  de  qedexe  ye. 
Ev  nezikatîjîji  be  bîr  û  bavveriya  azadiye  û  zayendiya jine  te.  Ya  rastî  ola  îslame  li  dijî  azadiye  nîne.  Ji  xwe îslametî  di  cevvhere  xwe  de  te  vvateya  aşitî  û  azadiye.  Dive  ku  mirov  azadiye  tahm  bike.  Berdela  azadiye  giran  e,  le  birûmet  e.  Pevviste  her  kes  ji  xwe  û derdora  xwe  bipirse  "Azadî  çi  ye?"  Li  gorî  ku  ez  di zarokatiya  xwe  de  jî  hîn  bûme,  di  ola  îslame  de  azadiya  jine  herî  peş  de  bûye.  Le  a  îro  bi  nave  îslame te  kirin,  ne  rastî  ye  û  berovajî  kirina  heqîqete  ye.  Bi nave  dîn  û  îslame  feraseten  şaş  di  nav  civake  de belav  kirin  û  civakji  heqîqeta  we  dûrxistin  e. 

Her  çar  bavverî  li  gorî  bîrdoziya  xwe  mezin  in  û binirx  in.  Di  nav  devvleten  îslamî  de  feraseten  ku bavveriyen  cüda  napejirînin  jî  hene  û  di  pergala gelek  dewlet-netewan  de  jî  ev  yeka  han  li  dijî  jine wek  amûreke  te  bikaranîn.  Hûn  ve  nakokiye çavvan  penase  dikin? 

Pergala  desthilatdar  li  gorî  pîvanen  serdestiya zilam  hatiye  avakirin.  Niha  em  desthilatdariya  li  ser civaka  Kurdistane  şîrove  dikin.  Her  devvletek  li  gorî berjevvendiyen  xwe  îslamiyete  ji  bo  xwe  wek  amûreke  bikar  tîne.  îslama  rast  hertim  hatiye  berovajî- kirin.  Mirov  dikare  ji  bo  ve  jî  devvleta  îrane  mînak nîşan  bide.  Li  Kurdistane  jî  bi  şevveyen  şere  taybet û  q i rej  ev  feraset  te  belav  kirin  û  hewl  te  dayîn  bi  ve yeke  re  re  li  peşiya  tekoşîna  netevvî  bigirin.  Mijara îslamiyete  wek  mijarek  sereke  derxistine  peş.  Mafe mirovan  an  jî  pirsgireka  azadiye  tek  birine.  Ji  ber  ve jî  dema  behsa  azadiye  te  kirin,  ev  ji  îslametiye  cüda te  dest  girtin.  Azadiya  civak  û  kes  wek  pirsgireka  îslame  naye  nirxandin.  Ligor  min  pevîste  pirsgireken azadiye  wek  pirsgireken  îslame  be  dest  girtin  û  nirxandin.  Raste  siûda  me  dibe  ku  giredaye  xwede  be, le  ev  yek  naye  we  vvateye  ku  em  ji  sîstem,  civak  û kesen  dîktaror  û  desthilatdar  re  koletiye  bikin.  Ev nezikatî  jîîro  bi  avvayeke  zanebûn  li  hemberî  gele Kurd  te  meşandin  û  te  xwestin  gele  Kurd  dest  ji  azadiya  xwe  berde.  Pergalen  desthilatdar  û  faşîst  bi nave  ol  û  nezikatiyen  wek  tu  Ezdî yî,  tu  Elevvî yî,  tu Sûnî  yî,  tu  Cihû  yî  û  hwd.  xwestiye  gela  bera  hev bide  û  di  navbera  civakan  de  nakokiyan  bide  çekirin. 
A  rast  bi  van  ferasetan  em  ji  hev  veqetandine.  Bi rastî  jî  bi  van  amûran  em  civak  ji  hev  belav  kirine, îslamiyet  li  ser  legerînen  azadiya  civak  û  mirovahiye derketiye  peş.  Di  dema  Pexembere  me  de  her ziman,  bavverî  û  netevv  be  ku  be  tekbirin  hatine  pejirandin.  Ev  jî  regezen  hevpeymana  Medîneye  ye. 


m 

We  deme  nezî  10  hezar  kes  li  wir  jiya  ye.  Pexembere me  jî  xwestiye  bizanibe  ka  çend  netevv  û  bavverî  li gel  hev  dijîn.  Bi  feraseta  ku  hemû  kes  li  ser  bavveriya xwe  û  bi  ferasetek  azad  bijîn.  Em  roja  me  îro  de  jî yekîtiya  gelan  a  li  ser  bingehe  bi  hev  re  jiyane  nezikatiyek  bi  nirx  dibînin  û  bavveriya  jiyanek  hevpar  a hemû  bavveriyan  hembez  dike  dipejirînin.  Bingehe sîstema  konfederalîzme  vîna  gelan  esas  digire. 

Civaka  Îslamî  a  Kurdistane  cara  yekem  konferansa  jinan  li  darxist,  hûn  ve  yeke  çavvan  dinirxînin? 

Konferans  gelek  girîng  û  bi  wate  bû.  Ji  ber  ku  cara yekem  li  Evvrûpaye  xebatek  di  ve  aste  de  hate  meşandin.  Di  konferanse  de  revvşa  jine  a  di  nav  îslamiyete  de  hate  nîqaş  kirin.  Di  konferanse  de  me  pirsen wek"di  nav  îslamiyete  de  cih  û  rolajine"  girtdest  û bi  berfirehî  nirxand.  Em  cih  girtina  jine  a  di  nav  ol de  girîng  dibînin.  Ji  ber  ku  di  bin  nave  ol  de  gelek tegihîştinen  nerast  rabere  gel  te  kirin  û  ya  ku  li  peşiya  wan  şaşiyan  bisekine  jîjin  e.  Dive  em  civake  bîrevver  bikin  û  azadiya  jine  jî  wek  bingeha  jiyane bigirin  dest.  Ye  ku  koledar  be  û  wek  koleyan  bijî,  li dijî  ola  îslame  ye. 

Biryaren  konferanse  di  çi  aste  de  ne? 

Em  di  destpeke  de  îslama  herî  rast  derxînin  peş û  gel  di  mijara  heqîqeten  civakî  de  lazime  agahdar bikin.  Pevvîste  em  wek  civak  dîrok  û  nasnameya 


xwe  ji  bîr  nekin.  Cihe  ku  em  le  hatine  tu  caran  ji  bîr nebin.  Lazime  her  gel  û  civak  bizanibe  ka  ke  ye  û xwedî  li  nirxen  xwe  yen  civakî  derkeve.  Ji  bo  doza me  jî  dive  yekitiya  me  her  tim  hebe.  Di  nav  îslame de  li  hemberî  neheqiye  an  jî  dagirkeriye,  metingeriye  bedeng  mayîn  naye  qebûl  kirin.  We  gave  welate  me  te  talankirin  û  dagirkirin  em  nikarin  li hemberî  ve  bedeng  bin.  Tekoşîna  gelan  a  di  peşengtiya  jine  de  heq  û  mafeke  rewa  ye. 

Pevvîse  asta  tevlîbûna  jin  a  di  îslamiyete  de çavvan  be? 

Ji  bo  ku  jinek  bibeje  ez  hemû  erken  xwe  yen  olî pek  tînim,  hevvceye  bere  her  tiştî  li  dijî  tûnd  û  tûjiya  li  ser  jine  bedeng  nemîne.  Jin  raste  tûndiye ten,  bi  dare  zore  ten  zevvicandin  an  jî  tene  qetil- kirin,  pevvîste  li  hembere  van  nezikatiyen  der  mirovî  hişyarî  û  zanebûn  hebe.  Ji  ber  ku  li  hemberî van  nezikatiyan  bedeng  mayîn  li  gorî  îslamiyete naye  qebûlkirin.  Çi  dibe  bila  bibe  dive  em  li  hemberî  neheqiye  serî  daneynin.  Eğer  em  bi  ve  şewaze  tevbigerin  eme  gelek  aliyan  ve  serkeftî  bin. 
Dive  jin  xwe  ne  tene  di  ola  îslamî  de  di  hemû qaden  jiyane  de  xwe  peşbixe.  Ji  ber  ku  ye  di  mal de  zarokan  mezin  dike  pervverde  dike  jine.  Zarok jî  bi  feraseta  jine  mezin  dibin.  Ew  jina  ku  di  hela zayendî  û  civakî  de  birevver  be  hedefe  we  jî  mezin dibe.  Dîsan  em  wek  jin  lazime  ku  bizanibin  di  îslame  de  kar  kirin  ne  şerme  û  ne  qedexe  ye,  mafeke  here  xwezayî  ye. 
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Yaşamımızı  ye  özgürlüğümüzü  Önderlikle  özdeşletirdiğimize  göre, tecride  karşı  eylemlerimizin  çok daha  büyük  ve  sonuç  alıcı  olması  gerekir. 
Avrupa  devletlerine  ve  CPT  gibi  kuramların iki  yüzlü  politikalarına  karşı  tutum  alınması  önemlidir. 


Şimdiye  kadar  Önderliğimizin  özgürlüğü  ve  tecridin  kaldırılması  için  her  yerde  çok  değişik  eylemler gerçekleştirildi.  Ancak  bir  yıldır  Önderlikten  tek  bir haber  alamıyoruz.  Bu  kadar  keskin  mücadele  yürüttüğümüz  ve  20.  yüzyıldaki  dengelerin,  hatta  haritaların  değiştiği  bir  süreçte  ve  en  önemlisi  de  Kürtlerin üzerinde  bu  kadar  hesap  yapılan  bu  kritik  aşamada Önderliğimizin  görüşlerinin  bizlere  ulaşmaması, bölge  siyasetine  yansımaması  ciddi  bir  tehlikeyi  içermektedir.  Yaşamımızı  ve  özgürlüğümüzü  Önderlikle özdeşletirdiğimize  göre,  tecride  karşı  eylemlerimizin çok  daha  büyük  ve  sonuç  alıcı  olması  gerekir.  Avrupa devletlerine  ve  CPT  gibi  kurumların  iki  yüzlü  politikalarına  karşı  tutum  alınması  önemlidir.  Bir  yıldır  Önderlikten  tek  bir  haber  alınmamasına,  uluslararası hukuk  kuralları  hiçe  sayılarak  çok  ağır  bir  tecrit  uygulanmasına  rağmen,  CPT'nin  eylemcilere  "Öcalan ile  görüşmeyi  hedefliyoruz"  açıklaması  iki  yüzlülüğünü  ve  Türk  devleti  ile  suç  ortaklığını  ortaya  koymaktadır.  CPT,  İmralı'ya  gidinceye  kadar  kesintisiz eylemlerin  yapılması  gerekmektedir.  CPT'nin  bu açıklamasının  kabul  edilmemesi  en  doğru  tutum olurdu.  Özellikle  Avrupa'daki  halkımızın  çok  daha  etkili,  süreklileşen  ve  sonuç  almayı  hedefleyen  eylemleri  geliştirmesine  ihtiyaç  vardır.  Bu  konuda  kadın  ve gençliğin  öncülüktemelinde  halkımızı  heryerde  harekete  geçirmesi  eylemlerin  sonuç  almasında önemli  rol  oynayacaktır. 

Önderliğin  özgürlüğü ve  devrimin  başarısı 


•  • 

Önderliğimiz,  uluslararası  güçlerin  karanlık bir  komplosu  sonucu  15  Şubat  1999  yılın¬ dan  bu  yana  İmralı'da  esaret  altında  tutulmaktadır.  İmralı'da  uluslararası  hukuk  tamamen ihlal  edilmesine,  her  anı  bir  işkence  haline  getirilmesine  rağmen,  CPT  başta  olmak  üzere  ilgili  tüm  uluslararası  kurum  ve  kuruluşlar  buna  sessiz kalmaktadırlar.  Önderliğimiz  İmralı'da  bir  savaş  esiri gibi  tutulmakta,  rehin  muamelesi  yapılmaktadır.  Türkiye  devleti  İmralı'da  özel  bir  rejim  uygulamaktadır. 

Temmuz  2011'den  bu  yana  Önderliğimiz  avukatları  ile  görüştürülmemektedir.  Ailesi  ile  hiçbir  zaman yasal  hakkı  çerçevesinde  düzenli  bir  görüşme  yapamamıştır.  Ailesi  ile  iki  kelime  Kürtçe  konuşması  bile engellenmiştir.  Uluslararası  ve  Türkiye  yasalarında her  tutuklunun  ailesi  ile  telefonda  konuşması,  istediği  kişiye  mektup  yazması  ve  mektup  alması  hak  olmasına  rağmen,  Önderliğimiz  bunlardan yararlanamamaktadır.  Gönderdiği  ve  kendisine gelen  her  mektup  sansürlenmekte,  okunamayacak düzeyde  karalanmakta  veya  mektupları  verilmemektedir.  İki  yıl  öncesine  kadar  İmralı  adasında  tek başına  tutulmaktaydı.  İki  yıl  önce  Türk  devleti  ile  Kürt sorununun  çözümüne  yönelik  sürdürülen  diyalog süreci  ile  bağlantılı  olarak  İmralı  adasına  müebbet cezası  olan  beş  tutuklu  gönderildi.  Daha  sonra  bu tutuklular  değiştirilerek  yine  müebbet  cezası  olan beş  tutuklu  İmralı'ya  gitti.  Ancak  Aralık  2016'da  bu tutsaklardan  Nasrullah  Kuran  ve  Çetin  Arkaş  adeta kaçırırcasına,  Önderliğimizle  vedalaşmalarına  dahi izin  verilmeden  İmralı'dan  Silivri  cezaevine  sürgün edildiler.  Önderliğimizin,  İmralı'da  kalan  diğer  tutsaklarla  görüşmesine  de  sınırlama  getirildi.  Haftada bir  iki  gün  ve  bir-iki  saat  görüşmeye  izin  verdiler. 
Bunun  yanı  sıra  özgür  basının  dergi  ve  gazeteleri  verilmedi.  Odasına  alıp  okuyacağı  kitaplara  da  sayı  sınırlaması  getirildi.  Önderliğimizin  ciddi  sağlık sorunları  olmasına  ve  İmralı  adasının  ve  zindanının 


noktamız  bu  olmalıdır.  Çözümün  tek  adresi  Önder Apo'dur.  Bu  çok  daha  güçlü  ifade  edilmelidir.  Uluslararası  komplo  sürecinde  Kürt  halkı  nasıl  tek  bir yürek  gibi  birleşerek  ve  ortak  mücadele  ederek  Önderliğine  ve  hareketine  sahip  çıktıysa,  bu  süreçte  de aynı  ruh  ile  Önderlik  etrafında  kenetlenmelidir. 

Her  Kürt  bireyi,  Önderliğin  fikirlerini  ve  çözüm projelerini  daha  fazla  anlamalı  ve  anlatmalıdır. 

Her  Kürt  bireyi,  Kürdistan'daki  soykırım  uygulamalarını  ve  bunun  karşısında  direnişin  meşruluğunu daha  fazla  tanıtmalı,  gönüllü  Kürt  lobisi  elamanı  sorumluluğu  ile  çalışmalıdır. 

Tecridi  kırmalı  ve özgürlüğe  kilitlenmen 


*PKK  Yürütme  Komitesi  Üyesi 


Topyekün  imha  saldırısı  karşısında  topyekün direnişin  Kürdistan  ve  Avrupa  başta  olmak  üzere her  yerde  ve  her  düzeyde  geliştirilmesi  için  ulusal seferberlik  temelinde  hareket  edilmelidir.  Oldukça kritik  ve  kader  tayin  edici  bu  tarihsel  mücadele  aşamasında  herkesin  tarihsel  sorumlulukla  hareket  et¬ 


mesi,  Önderliğimizin  özgürlüğüne  kilitlenerek  çok yönlü  ve  sonuç  alıcı  bir  mücadele  içinde  olması  gerekmektedir.  Bu,  halkımızın  özgür  geleceğinin  garantiye  alınmasında  önemli  role  sahiptir. 

Önderliğimizin  özgürlüğü,  Kürt  sorununun  demokratik  çözümü  ile  21.  yüzyılda  halkımızın  siyasi statüsünü  kazanmanın  devrimsel  aşamasındayız. 
Rojava  ve  Bakûr'daki  direnişimiz,  halkımızın  diğer parçalardaki  özgürlüğünü  de  tayin  edecek  niteliktedir.  Kürt  halkı  artık  kendi  devrimini  geliştirmenin  yanı sıra  diğer  halklara  öncülük  etmektedir.  Bu  devrim aşamasına  gelmemizi  sağlayan  Önderliğimizin  İmralı sisteminde  tutulmasına  artık  tahammülümüz  kalmamıştır.  Bundan  hareketle  başta  kadın  ve  gençler olmak  üzere  halkımızı  devrim  sürecinin  mücadele 


tarzı,  direniş  ruhu,  ulusal  birliği  ile  Önder  APO'ya  uygulanan  tecride  karşı  daha  güçlü  mücadele  etmeye çağırıyoruz.  Önderliğimizin  özgürlüğünü  Kürdistan'ın özgürlüğüyle  ile  birleştirerek  devrimi  başarıya  ulaştırmanın  emeğini,  umudunu,  mücadelesini  geliştirmek  hepimizin  Önder  APO'nun  emeklerine  cevap, bağlılığımızın  ve  sevgimizin  pratik  karşılığı  olacaktır. 


adına  gericiliğe ve  egemen  güçlere karşı  mücadele  eden  bir güç  konumuna  ulaşmıştır.  Önderliğimizin,  Ortadoğu'nun  kangrenleşen  sorunları  karşısında  geliştirdiği  demokratik  özerk  sisteme  dayalı halkların  ve  inançların  ortak  yaşam  modeli,  en  köklü ve  gerçekçi  çözüm  modeli  olarak  Rojava'da  somutluk  kazanmıştır.  Bu  çözüm  modeli,  Ortadoğu  halkları açısından  faşizme  ve  diktatörlüklere  karşı  direnme ve  öz  savunmasını  geliştirmede  umut  kaynağı  olmaktadır.  Uluslararası  kapitalist  güçler  ve  bölgesel ulus  devlet  statükoculuğu  bundan  dolayı  Önderliğimiz  ve  PKK  hareketine  saldırılarını  sürdürmektedirler.  Özgür  Kürt  kimliğinin  siyasi  statü  kazanmasını, kendi  çıkarları  için  tehdit  görmektedirler.  Bundan dolayıdır  ki,  Önderliğimiz  üzerindeki  ağırlaştırılmış tecrit  karşısında  CPT  başta  olmak  üzere  birçok  ulus¬ 


bağlı  olduğumuzu  mücadele duruşumuz  ve  Önderliğimizin  paradigmasını  Kürdistan'ın  her  yerinde  adım  adım  pratikleştirerek  ortaya koyuyoruz.  Ancak  bunun  komplocu  güçleri  ve  faşist Türk  devletini  çılgına  çevirdiğini  de  görüyoruz.  Türk devletinin  topyekün  imha  konseptini  boşa  çıkarmanın,  uluslararası  komplonun  yeni  saldırı  hamlelerini yenilgiye  uğratmanın  yolu  Önderliğimiz  etrafında daha  fazla  kenetlenmek  ve  her  yerde  örgütlülüğümüzü  güçlendirmekten  geçmektedir.  Kürt  halkı,  toplumsal  özgürlüğün  Önderliğin  özgürlüğünden  geçtiği bilincine  varmıştır.  Bu  bilinç  temelinde  ulusal  birlik güçlendirilmeli,  öz  yönetim  her  yerde  inşa  edilmeli ve  her  türlü  saldırıya  karşı  öz  savunma  geliştirilmelidir.  Tüm  bunları  en  başarılı  şekilde  yapmak  Önderliğimizin  özgürlüğünü  sağlayacaktır.  Kilitlenme 


latmadan  önce  Önderliğimizi  komplo  ile  kaçırdılar. 
Bu  anlamda  Ortadoğu'ya  müdahalenin  ilk  hamlesi, Önderliğimize  ve  hareketimize  karşı  uluslararası komplonun  devreye  konulmasıdır.  Önderliğimiz  ve PKK  etkisizleştirilerek  veya  tasfiye  edilerek  müdahale  başlatılmak  istendi.  Önderliğimiz  ve  PKK  öncülüğünde  bilinçlenen,  örgütlenen  özgür  Kürt kişiliğinin  kapitalist  modernite  güçlerinin  ve  ulus devlet  statükocu  rejimlerinin  önündeki  en  temel engel  olduğunu  bildikleri  için  uluslararası  komployu gerçekleştirdiler.  Komplo  ile  altı  ay  içinde  PKK'nin  dağılıp  parçalanacağını,  böylece  Kürtleri  kendi  çıkarları temelinde  istedikleri  gibi  kullanacaklarını,  20.  yüzyılda  olduğu  gibi  Kürdistan'ı  egemenlikleri  altında tutacaklarını,  işbirlikçi  ve  köle  Kürt  üzerinden  Kürtleri 
21.  yüzyılda  da  statükosuz  bırakacaklarını  hesapladılar.  Uluslararası  komplonun  temel  amacı  Kürtleri statüsüz  bırakmak,  geçmişte  olduğu  gibi  kendi  çıkarları  için  kullanmak,  işbirlikçi  Kürt  çizgisini  geliştirerek Kürtleri  köleliğe  mahkum  etmekti. 

Önderliğin  modeli  umut  kaynağıdır 


Önderliğimizin  İmralı'da  geliştirdiği  direniş,  halkımızın  heryerde  Önderliğini  sahiplenmesi  ve  PKK'nin tüm  planları  alt  üst  ederek  Önderliğin  perspektifleri ile  her  geçen  gün  daha  da  güçlenmesi,  Ortadoğu'daki  gelişmelerde  Kürtleri  en  önemli  aktör  pozisyonuna  getirmiştir.  Böylelikle  komplonun  tasfiye  ve teslim  alma  planları  boşa  çıkarılmıştır.  Rojava'da  gerçekleştirilen  devrim,  DAİŞ  faşizmi  karşısında  gösterilen  kahramanlık  ve  Rojava  sisteminin  diğer halklarla  birlikte  inşa  edilmesi;  Önderliğimizin  özgür Kürt  kişiliği,  yaşam  ve  mücadele  tarzında  yarattığı gelişmelerin  sonucunu  ortaya  koymuştur.  Şengal, Maxmur  ve  Kerkük'te  DAİŞ'e  karşı  geliştirilen  mücadele  ile  artık  PKK'nin  bölgesel  bir  güç  haline  geldiği, tüm  siyasi  ve  askeri  dengelerde  dikkate  alınması  gerektiği  gerçeği  açığa  çıkmıştır.  Kuzey  Kürdistan'da Ağustos  2016'dan  bu  yana  halkımızın  ve  hareketimizin  geliştirdiği  öz  yönetimini  inşa  ve  savunma  direnişi sadece  AKP  devletinin  kirli  savaşına,  topyekün  imha konseptine  karşı  değil,  bölgedeki  tüm  gerici  güçlere karşı  verilen  bir  direnişi  ifade  etmektedir. 

Bugün  PKK  hareketi  sadece 
Kürdistan'da  değil,  bölgede  yaşayan bütün  halklar 


önderlik  ve  halkın  kopmaz  bağları 


lararası  kurum  ve  kuruluş  sessiz  kalmaktadır.  Bu  suskunluk  aylardır  AKP  devletinin  paramiliter  güçleri  tarafından  Kürdistan'da  yürütülen  kirli  savaşa  ve katliamlara  karşı  da  sergilenmektedir.  Yıllardır  Önderliğimiz,  Türk  devletinin  Kürt  sorununun  çözümünde  adım  atması  için  tarihsel  çabalar  sergilemiş, defalarca  çözüm  projeleri  sunmuştur.  Uluslararası güçler  Önderliğimizin  ve  hareketimizin  geliştirdiği  bu çabalara  hiçbir  zaman  destek  vermemiştir.  Çünkü süren  çatışma  ve  savaşı  kendi  çıkarları  için  daha uygun  bulmuş,  Kürt  kozunu  Türk  devletine  istediklerini  yaptırtmak  için  ellerinde  tutmuşlardır.  Kürt  sorunun  demokratik  ve  barışçıl  yöntemlerle geliştirilmesini  engellemişlerdir.  Önderliğimize  İmralı adasında  uygulanan  tecrit  ve  buna  karşı  sergilenen sessizlik  bununla  bağlantılıdır. 


Önderliğimize  yönelik  geliştirilen  işkence  ve  tecrit sadece  bir  insanlık  suçu  olarak  tanımlanamaz.  Önderliğimizin  İmralı  rejimi  olarak  tanımladığı  tecrit, izolasyon  ve  rehin  tutma  durumu  siyasidir,  bir  uluslararası  konsepttir.  Buna  karşı  sadece  hukuksal  mücadele  vermek,  sıradan  demokratik  eylemlerle  karşı durmak  yetersiz  kalmaktadır.  Karşımızda  uluslararası bir  konsept  ve  AKP  devletinin  faşist  rejimi,  Türk  devletinin  tarihsel  Kürt  inkar  ve  imhasına  dayalı  savaş stratejisi  bulunmaktadır.  17  yıldır  bu  konsept  ve uluslararası  işbirliği  temelinde  bizleri  Önderliğimizin esaretine  alıştırmaya  çalışmaktadırlar.  Önderliğimizi hareketimizden  ve  halkımızdan  koparmak  için  her türlü  yöntemi,  siyaseti  devreye  koydular.  Ancak  Önderliğimize kopmaz  bağlarla 


ağır  koşullarının  sağlığını  olumsuz  etkilemesine  rağmen,  Türk  devleti  dışarıdan  bağımsız  doktorların  İmralı'ya  gitmesine  izin  vermedi. 

Özgür  Kürt  gerçeğinin tecrit  edilmesi 


1999'dan  5  Nisan  2015'e  kadar  uzun  aralıklarla ailesinden  birkaç  kişi  ve  HDP  İmralı  heyeti  dışında Önderliğimiz  ile  kimseyle  görüştürülmedi.  17  yıldır Önderliğimiz,  İmralı'da  en  ağır  tecrit  ve  işkence  koşullarında  tutulmaktadır.  Dünyanın  hiçbir  yerinde bu  tarzda  bir  rehin  tutulma,  işkence  sistemine  tabi tutulma  durumu  olmamıştır.  Hiçbir  siyasi  tutuklu, hiçbir  siyasi  lider  bu  tarzda  bir  uygulamaya  tabi  tutulmamış,  17  yıl  gibi  bir  süre  bu  işkence  ve  tecride karşı  direnememiştir.  Önderliğimiz,  İmralı'da  zihinsel,  paradigmasal,  fiziksel,  psikolojik  çok  yönlü  bir direnişi  geliştirmiştir.  Uluslararası  komplocu  güçler tarafından  kaçırılarak  İmralı'ya  hapsedilmesinin temel  nedeni  Önderliğimizin  paradigması,  ideolojisi  ve  bu  temelde  geliştirdiği  Kürt  Özgürlük  Mücadelesidir.  Bu  mücadelenin  yarattığı  sonuçlar kapitalist  modernite  ve  ulus  devlet  ideolojisi  ve  çıkarlarına  karşı  bir  tehlike  oluşturmaktadır.  Bu  yanıyla  İmralidaki  tecrit  veya  rehin  alma  uygulaması salt  fiziksel  bir  durum  değildir.  Önderliğimizin "özgür  insan  ve  özgür  yaşam"  felsefesinin  yaşam bulmasını  engellemek  ve  özgür  Kürt  gerçeğini  tecrit etmek  için  İmralı  sistemi  uygulanmaktadır.  Önderliğimiz  buna  karşı  tarihsel  bir  direniş  geliştirmiştir. 
Bu  direniş  her  şeyden  önce  ideolojiktir,  felsefiktir, paradigmasal  ve  yaşamsaldır.  Kapitalist  modernite ideolojisi  ile  demokratik  modernite  ideolojisinin  kıyasıya  mücadelesidir  İmralı'da  yaşanan.  Bu  anlamda  Önderliğimizin  17  yıldır  İmralı'da  geliştirdiği direniş,  tarihsel  ve  görkemli  bir  duruştur. 

Komplo  ve  statüsüz  bırakılan  bir  halk 


Uluslararası  komplocu  güçler  ve  özelde  AKP  devletinin  kabusu  Önderliğimizin  düşüncelerinin,  ideolojisinin  halklara  ve  özgür  yaşam  arayışçılarına ulaşmasıdır.  Önderliğimizin  düşüncelerinden  korkuyorlar.  Ortadoğu  ekseninde  yürütülen  3.  Dünya  Savaşı  ve  buna  bağlı  uluslararası  siyasi,  askeri dengelerin  belirlenmesi,  kısacası  Ortadoğu'nun  yeniden  dizayn  edilmesi  sürecinde  Önderliğimizin çözüm  projelerinin  halklara  ulaşmasını  engellemek istiyorlar.  Bunun  için  Ortadoğu'ya  müdahaleyi  baş¬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Kürdistan  coğrafyasında  ve  Türkiye’de özel  savaşın  tarihte  ender  görülen  politikaları  devreye  sokulmuş  durumda. 
Çoğu  zaman  ulus  devletçiliğin  kirli  savaş  politikalarını  konuşuyoruz.  Ve  bununla  bağlantılı olarak  kadınların  savaşlardaki  mağduriyetlerini dile  getiriyoruz.  Bu  yazıda  yine  tarihte  ender rastlanan  bir  politikaya  değinmeye  çalışacağım:  Savaşın  kadınlar  eliyle  meşrulaştırıp  sürdürülmesi...  (Bir  kadın  için  oldukça  zor  bir yazı  olsa  da.) 

Türkiye  Cumhuriyeti  ulus  devlet  politikalarını  Kürtler  üzerinde  uygularken  son  kırk  yılda siyaset  sahnesinde,  orduda,  basın-  yayın  organlarında  genellikle  biyolojik  olarak  erkekleri  görürdük.  Bir  Tansu  Çiller  gelmiştir  bu  ülkeye “erkekten  beter  kadın”  namıyla  akıllarda  kalan. 
90’ların  kuşağı  onun  vahşet  planlarını  hiçbir zaman  hafızasından  çıkarmaz.  Öldürülecek Kürtlerin  isim  listesini  cebinde  taşıyan  bir  siyasetçiydi  Tansu  Çiller.  Yalan,  iftira,  işkence, köy  yakmalar,  daha  neler  yaşatmadı  ki  kendisi bu  ülkeye. 

Kadın  özgürlüğü  konulu  seminer  ve  eğitimlere  katıldığımızda  erkek  arkadaşlardan  gelen  ilk soru  “madem  kadının  doğasında  savaş,  tecavüz, yolsuzluk  olmaz;  peki  Tansu  Çiller’i  nereye  koyacağız?”  olmaktaydı. 

AKP'nin  sahneye  çıkardığı kadınlar 

Şimdilerde  vahşet  politikalarına  ortak  olan, bunları  savunan,  sadece  milliyetçiliği  değil;  dinciliği  ve  cinsiyetçiliği  de  meşrulaştırmak  için sahneye  çıkarılan  kadınlardan  bahsetmek  gerekiyor.  Ve  çok  önemli  bir  soruyu  da  sorarak: AKP,  kadınların  evde  oturması,  erkeğinin  eşi, çocuklarının  annesi  olması  gereken  düşünceyi savunurken;  neden  kadınları  sahneye  çıkarıp  siyasette  kullanıyor  ? 

Bir  ‘haberci’:  Nazlı 
Çelik!  Kürdistan coğrafyası  ev  ev  bombalanırken  ve  insanlar diri  diri  yakılırken; 
kendisi  hiç  kimsenin giremediği  savaş  alanına  girip  uydurma  bir senaryoyla  bu  vahşeti meşrulaştırıyor.  Güler misin,  ağlar  mısın  seviyesine  geliyor  insan 
Uzman  asker  JÖH’lerin ve  insanlıktan  çıkmış 
PÖH’lerin  kalkanlarla giremediği 


alana  kendisi  çelik  yelekle  giriyor  ve  tabii  görüntü  almak  için  askerlerin  en  önüne  geçiyor. 
Komedi  burada  da  bitmiyor,  “sokaklar  temizlenmiş”  dedikten  sonra  “evet  sayın  seyirciler şimdi  çatışma  başladı”  diyor. 

Bir  siyasetçi,  bir  bakan:  Sema  Ramazanoğlu! 
Çocukların  sistematik  bir  şekilde  tecavüze  uğradığı  Ensar  vakfına  karşı  gelişen  tepkilere  “bir kereden  bir  şey  olmaz  “  diyerek  cevap  veriyor. 
Çünkü  o  vakıf  AKP  siyasetinin  çocukların  zihin inşasında  görev  almış  ve  devletin  kaynaklarıyla beslenen  bir  vakıf.  Sonra  ekliyor  kendisi:  “Bu  tür çocuk  tacizi  ve  tecavüzü  haberlerini  sıkça  yayınlamak  doğru  değil.” 

Emine  Erdoğan;  Cumhurbaşkanı ’nın  eşi!  Bugüne  kadar  sadece  siyasetçi  erkeğin  yanında  ülke gezilerinde  görülen  ve  fakir  çocukların  kafalarını  okşarken  fotoğrafları  çekilen  bir  kadındı. 
Ama  şimdi  “Osmanlı’da  harem  kadınları  hayata hazırlayan  eğitim  yuvalarıydı”  diyecek  kadar  rol ve  misyonunu  üstlenmiş  durumda. 

Sanal  alemde  kimi  kadınlar  adeta  Erdoğan’a tapınmanın  meşruluğunu  üstlenmiş  dürümdalar:  “Başkanım  istesin  kocama  sunmadıklarımı sunmaya  hazırım”,  ”  Kocanı  boşa  gel  dese, hemen  haremine  girerim.” 

Ve  AKP  üyesi  kadınlar!  Kürdistan’da  yakılıp yıkılan  evlerin  duvarlarına  asılan  Türk  bayraklarının  önünde  hatıra  fotoğrafları  çektirip  sonra doğup  büyüdükleri  mekandan  göç  eden  aileleri dolaşmaya  çalışan  “merak  etmeyin,  devletimiz büyüktür,  karnınızı  doyuracak;  sizi  aç  bırakmayacak”  diyen  kadınlar... 

Kadınları  evcilleştirme  projesi 

8  Mart  Amed’inde  kadın  polis;  erkek  polislerden  nasıl  eğitim  aldığını  kadına  yakışmayan  uygulamalarla  gösteriyor:  “Ben  devletim,  hangi pankartı  taşıyacağınıza  ben  karar  veririm.” 

Sonra  kadınlardan  çakmakları  da  toplamaya  kalkışırken  erkek  polis  onu uyarıyor.  Yani  o  kadar  da abartma  diyor. 

AKP  kendi  iktidar  sistemini  inşa  ederken  aslında  evin  dışında görmek  istemediği  kadınları  neden  kullanıyor?  Bir  kadın  basın yoluyla  yalanlar  söylüyor,  bir  kadın  erkeğin kölesi  olunması  gerektiğini  ifade  ediyor,  bir kadın  devletin  vahşeti¬ nin  altında  hatıra  fotoğrafı  çektiriyor. 

AKP’li  kadınlar  seferlik  halinde  Kürdistan’ı  adeta  işgal  edip  ardından  asimile etmenin  projelerinde  bizzat  yer  alıyor. 

AKP  kadın  kolları  başkanı  Kürdistan’da  özellikle  30  yaş  altında  ve  okula  gitmemiş  kadınların özgürlük  mücadelesine  sempati  duyduğunu  üç evle  konuşarak  keşfetmiş  ve  proje  olarak  da  binlerce  sosyolog,  psikolog;  her  mahalleye  istihdam alanı,  kadın  merkezi  açma  fikrini  kabullenmiş. 
Devlet  evleri  yıkacak  ve  arsalara  el  koyacak,  kadınlar  da  teknik  işler  tamamlandıktan  sonra yeni  bir  toplum  yaratacak.  Çünkü  onlara  göre burada  cahil,  kendini  bilmeyen,  zavallı  kadınlar var  ve  bu  kadınları  eğitmek  gerekiyor. 

Yani  iktidarın  kafesine  sokmak  için  kadınları evcilleştirme  projesi...  Tıpkı  insan  mutlu  olsun 


diye  doğasından  çalınıp  evcilleştirilen  atlar,  köpekler,  kafese  sokulan  kanaryalar  gibi,  tıpkı  ormandaki  kökünden  koparılıp  balkonlara  ekilen çam  ağaçları  gibi. 

Keşke  konuşabilsek... 

İktidarın  politikalarını  hangi  özgür  iradeleriyle  kabullenip  uyguladıkları  tartışılabilir  ancak keşke  bu  politikalara  alet  olan  kadınlarla  kendi tarihimizi  konuşabilsek... 

Günümüzden  daha  birkaç  bin  yıl  önce  doğal toplumda  kadınların yaşamı  anlamlandıran  duruşlarını  paylaşabilsek.  Kendi 

kimliklerine  nasıl sahip  çıktıklarını,  erkeğin  köleleştirmesine karşı  binlerce  yıldır nasıl  direniş  sergilediklerini  anlatabilsek. 

Bugün  iktidarın  politikalarına  ortak  olan kadınlara  kendi  cinsleri üzerinden  iktidarın nasıl  kendini  meşrulaştırıp  süreklileştirdiğini gösterebilsek. 

Inanna’nın  elindeki 
104  ME’yi  vermemek 
için  neden  Enki’yle  bu kadar  çetin  bir  mücadeleye  girdiğini, 

Tiamat’ın  neden  öz  evladı  tarafından  öldürüldüğünü, 

bilge  kadınların  nasıl  cayır  cayır  yakıldığını, 

Hz.  Muhammed  zamanında  kadınlar  tarafından  dolup  taşan  camilerin  neden  şimdi  sadece erkeklere  tahsis  edildiğini  paylaşabilsek. 


O  ♦  +  Follovv 
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İn  reply  to  @Haberturk 
İrem  AKTAŞ  (g>irem_87 

@Haberturk  beter  olsun  İsrail 
Vatandaşları  keşke  yaralanmayıp  hepsi ölseydi 


Diktatörler  kadının  direniş  damarlarını  çok  iyi  bilirler.  Bu  damarı  kesmek isterler,  kesemediklerini  de tıkamak  isterler.  Ya  da böyle  bir  damar  olmadığı yalanını  yayarlar. 

Diktatörler  kadınların direngen  damarlarından da  çok  korkarlar. 

Bu  yüzdendir  iktidar sahibi  erkekler;  geçici  bir süreliğine  kadınları  etkilemesi  için  kadınları  kullanırlar.  “  Bak  bu kadınlar  benim  yoluma geldi,  bu  yüzden  mutlular,  siyaset  yapabiliyorlar,  tutuklanmadan,  öldürülmeden  yaşıyorlar,  zenginler...  Sen  de  benim sözümü  dinle,  sen  de  rahat  yaşa.” 


Yaşamın  hakikatine erişen  kadınlar... 


Kürdistan’da  yaşanan  katliamlara  ortak  olmak kadının  doğasında  bulunamaz.  Kadının  doğası biyolojik  bir  şey  değildir  sadece.  Kadının  doğası binlerce  yıllık  deneyimin,  yaşamsal  kazanımın, direnişin  kadın  hafızasında  yer  edinmesidir.  Kadının  adaleti  böylesi  bir  vahşet  politikasını kabul  edemez.  Kadının  adaletinde  eşitlik  vardır, farklılıklara  saygı,  doğayı  kutsama  vardır. 

Bir  erkeğin  kadını  olmak  değil;  toplumsal  yaşamın  anlamlandırılmasında  öncü  olmaktır kadın  kimliği. 

Bir  başka  farklılığı  kendine  benzetmeyi  kabullenmemektir  kadın  olmak. 

Ulus  devletin  döktüğü  kanların  önünde  hatıra fotoğrafı  çekenlere  itiraz  etmektir  kadın  hakikati. 

Çünkü  tarih  boyunca  biz  kadınlarız  uygarlık güçlerinin  talan  politikalarına  karşı  direnen. 

Kendimiz  bu  kadar  katledilmişken, 

Bu  kadar  tecavüze  uğramışken 

Yaşamdan  koparılmışken 

Nasıl  sözümüzü  dinlemiyor  diye  başkalarını katlederiz,  nasıl  tecavüzcüleri  savunuruz,  zengin olup  fakirlerin  başını  nasıl  okşarız,  nasıl  bir  ülkeyi  işgal  ederiz  ? 

Bedeni  kadın  bedeni  olsa  dahi  zihniyeti  erkek egemenliğine  hizmet  eden  kadınlara  seslenmek gerekiyor:  Aslında  katledilen  senin  yok  edilmek istenen  hakikatindir.  Bir  kadın  kendi  katiline kendi  tecavüzcüsüne  aşık  olamaz. 

Kadın  olmak  kendi  olmaktır.  Söz  dinleyen değil;  söz  söyleyen  ve  bu  sözü  örgütleyendir. 


Oysa  yaşamın  hakikatini  çözen  kadınların  direnişi  bugün  katledilen  Seve’lerde,  defalarca  zindana  giren  Çimenlerde,  Pero’larda,  Olcay’larda kendini  göstermeye  devam  ediyor. 

Kadının  direniş  tarihi,  halkı  için  kendini  düşmanın  panzerine  bomba  yapan  Arin  Mirxan’larda  sürüyor. 

Onurlu  yaşamı  başkalarına  tabi  olmaya  tercih eden  kadınlardır  bugün  tarihin  sahnesinde  direnen... 

Kadınlara  Kıssadan  Hisse: 

Biz  Kürtleri  en  çok  da  kendi  içimizdeki  hainler  yaralar.  Kendi  var  oluşunu  yani  Kürt  kimliğini  iktidarın  nimetlerine  satanlar  geriye  talan edilmiş  bir  coğrafya,  katledilmiş  çocuklar,  unutturulmuş  ana  dili  bırakırlar.  Ama  onlar  iktidarın yan  koltuklarında  o  tursalar  bile  bir  gün  iktidar onları  da  yok  etmeyi  bilir.  İşini  bitirdikten  sonra yapar  bunları. 

İşbirlikçi  de  olsan,  sonuna  kadar  inanmış  da olsan,  günde  kırk  takla  da  atsan;  senin  var  oluşunun  kendisi  yani  Kürtlük  hep  bir  tehlikedir iktidar  için. 

Çünkü  yanı  başında  direnen  bir  Kürtlük onurlu  yaşam  mücadelesi  verirken  ve  bu  direniş yayılırken  iktidarın  korkuları  hep  büyümektedir. 

Yukarıdaki  “Kürt”  sözcüklerini  kaldırıp  yerine  “kadın”  sözcüğünü  koyalım;  bakalım  ne olacak? 

Kıssadan  hisse. 
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Nevvaya  Jin 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kadın  ve  öz  savunma 


YJŞ  Şengal  Komutanlarından  Raperin  Engizek: 


Yeni  bağlar  yaratılıyor.  Ezîdî  kadınlarının  kültürel  mirasını  ve  inançlarını  savunacakları,  yaşatıp  geliştirecekleri. 


gururla  savunacakları  bir  örgütlülük  açığa  çıkıyor.  Bir  kimlik  kazanıyor  ve  kabul  ediliyor.  Bu  güven  veren  bir  duygu. 


gurarfa  sahiplenecekleri bir  öraiitleri  var 


kültürü  savunmak  temel  bir  görevdir.  Avrupa  gerçeğinin,  kapitalist  sistemin  kültürleri  nasıl  erittiğini ve  sistem  içileştirdiğini  biliyoruz.  Kaldı  ki  DAİŞ  gerçeğini  açığa  çıkaranın  da  bu  sistem  olduğunu  ve sonra  da  koruyucu  ve  kurtarıcıymış  gibi  insanların karşısına  çıktığını  da  biliyoruz.  Binyıllarca  direndik¬ ten,  fermanlara  rağmen  inancına  ve  kültürüne sahip  çıktıktan  sonra,  hem  de  örgütlü  bir  şekilde direnme  ve  kazanma  imkanı  varken  topraklarını  bırakmak  kabul  edilebilir  değil.  Ezîdî  kadınları  ancak kendi  toprakları  ve  kültürü  içinde,  kendi  kökleriyle bağını  yitirmeden  yaşayacakları  alanlarda  yeniden yaşama  dönebilirler.  Bu  korkuyu,  acıyı  ancak  şu anda  Şengal'de  yaşanan  direnişi  görürlerse  aşabilirler.  Düşmanın  yenildiğini,  kaçtığını,  hesap  sorulduğunu  ve  buna  güçlerinin  yettiğini  görürlerse kendilerine  saygılarını  kazanabilirler.  Bu  toprakların o  korkunç  yüzlü  çeteler  tarafından  kirletilemediğini,  direnişle  değerlerin  yeni  bir  kutsallık  kazandığına  şahit  olurlarsa  sahiplenebilirler.  Bu topraklarda  yaşanan  yıkıma  karşı  yeniden  inşaya çalışırlarsa,  bunu  birlikte  yaparlarsa  kendilerini  de yeniden  yaratacaklardır. 

"Öz  savunma  örgütlülüğü  sadece  askeri  anlamda  bir  örgütlülük  değildir"  belirlemesinden yola  çıkarsak,  yaşamın  diğer  alanlarına  öz  savunma  nasıl  yerleşiyor?  Öz  savunmaya  sahip  olmanın  yarattığı  bir  öz  güven  de  oluşuyor.  Bu ilişkiyi  biraz  açabilir  misiniz? 

Kendini  savunmak  ve  varlığını  korumak  fiziki  bir kavram  değildir  yalnızca.  O  yüzden  askeri  örgütlülüğü  de  kaba  ele  almamak  lazım.  Bir  yaşam  örgütlülüğüdür  bizim  için.  Bir  araya  gelme,  güç  ve birliktelik  oluşturma,  bunu  bir  toplumsal  ilişki  ve yaşam  alanı  olarak  ele  alma  anlamındadır  aynı  zamanda.  Ezîdî  kadınları  olarak  YJŞ  örgütlülüğü  ile  kadınlar  kadın  olmanın  bilincini,  bunun  ruhsal atmosferini,  güvenini,  gururunu  da  yaşıyorlar.  Kadınlar  çetelere  karşı  savaşıyor,  kendilerinin  de,  toplumun  da  savunulmasından  kendilerini  sorumlu görüyorlar.  Bunun  kendisi  büyük  bir  güven  ve  saygı yaratıyor  toplumda.  Bu  savaşan  ve  kendi  kaderini eline  alan  kadınlara  saygı  ve  güven  duyuyor  herkes. 
Kendine,  cinsine  güvenince,  birlikte  her  türlü  zorluğa  göğüs  germe  ve  her  türlü  saldırıya  hazır  olma temelinde  örgütlenince  her  şeyi  paylaşıyorsun.  Ailenin,  eşlerinin,  erkeğin  belirlediği  ilişki  düzeni  dışında  yeni  bir  ilişki  düzeni  yaratılıyor  kadınlar arasında.  Yeni  bağlar  yaratılıyor.  Ezîdî  kadınlarının kültürel  mirasını  ve  inançlarını  savunacakları,  yaşatıp  geliştirecekleri,  gururla  savunacakları  bir  örgütlülük  açığa  çıkıyor.  Bir  kimlik  kazanıyor  ve  kabul ediliyor.  Bu  elbette  ki  güven  veren  bir  duygudur. 
Farklı  inançlar  tarafından  hep  küçümsenen  ve  hakarete  uğrayan  bir  inancı,  kültürü  korkmadan,  tereddüt  etmeden  ve  başkalarının  da  özgürlüğüne yol  açacak  bir  şekilde  savunuyor  ve  bunun  için  savaşıyorsun.  Şimdi  hepimiz  Ortadoğu'daki  bu  ateş içinde  kendimiz  olarak  ve  örgütlü  olarak  özgürlüğümüz,  yaşam  hakkımız  ve  bizi  biz  yapan  değerler için  savaşıyoruz.  Sonucun  daha  farklı  ve  özgür  bir yaşam  olacağına  da  inanıyoruz. 


Ezîdî  kadınların 


•  Sara  NUJİYAN 


ması,  bir  toplumda  söz  sahibi  olması  ve  değişim  gücü olması  demektir.  Ayrıca  toplum  yaşamı  hakkında  da söz  sahibi  oluyorlar.  Erkek  aklını,  toplumsal  gerilikleri sorguluyorlar.  DAİŞ'in  hangi  zihniyetin  sonucu  olarak ortaya  çıktığını  anlıyorlar.  Toplumda  da  kadına  karşı klasik-egemen  yaklaşım  sorgulanmaya,  bu  konularda değişim  yaşanmaya  başlıyor. 

Eşleri,  kardeşleri,  akrabaları  DAİŞ'in  elinde  olanlar,  katliama  şahitlik  edenler  intikam  almak  ve  yakınlarını  kurtarmak  amacıyla  YJŞ  saflarına katılıyorlar.  YJŞ  ile  örgütlü  olmanın,  güç  olmanın, karar  sahibi  olmanın,  onuru  çiğnetmemenin  farkına  varıyorlar.  Kadınları  güçlü,  onurlu  ve  başı  dik olan  bir  toplum  asla  yenilmez  ve  kendi  yaşamını yeniden  örgütleyerek  özgürce  yaşayabilir. 

DAİŞ'in  elinden  kurtarılan  ve  şu  anda  Avrupa'nın  birçok  ülkesine  çıkarılan  Ezîdî  kadınlar  var. 
Bunu  nasıl  yorumlarsınız?  Topraktan  kopuş,  ülkeden  kopuşun  nasıl  sonuçları  olacak?  Avrupa  bu anlamda  Ezîdî  kadınların  yaşadığı  derin  travmaya çözüm  getirebilir  mi?  Ülkede  kalmanın,  kendi  toprakları  üzerinde  hayata  devam  etmenin  sağaltıcı yanları  nelerdir? 

Burada  da  birçok  kadın  ve  çocuk  kurtarılarak  aileleriyle  buluşturuldu.  Topraklarına  döndüler.  Ezîdîler  için  "Ezîdxan"  olarak  adlandırılan  kutsal toprakların  büyük  bir  anlamı  var.  Buraları  her  şeye rağmen  bırakmayanlar  da  var.  Ancak  kurtuluşu  Avrupa'da  görenler  de.  Mesele  sadece  kaçıp  kendini kurtarmak  değil  ki.  Kaldı  ki  bu  fiziki  yaşamını  kurtarmak  olabilir  ama  insan  yaşam  tarzı,  kültürü,  ülkesi  ve  inançlarıyla  insandır.  Bin  yıllarca  üzerinde yaşadığımız,  vazgeçmeyip  direndiğimiz  için  hep katliamlarla  yüz  yüze  kaldığımız  bu  toprakları,  bu 


Ezîdî  kadınları  saldırılardan  bu  yana  artık kaçmak  ve  gizlenmek değil,  savaşmak  ve  başarmak  duygusunu  kazandılar.  Bu  aynı zamanda  yaşama  yeniden  bağlanmak  anlamına  da  geliyor.  İlk  defa kendini  savunmak  için örgütlenmeye  gittiler. 
YJŞ  ile  kendi  savunmalarını  kimsenin eline  bırakmadan,  . 
bu  gücü  gösterebileceklerini  ilan  ettiler. 


Öncelikle  kısaca  özetlerseniz;  DAİŞ  saldırılarının  başladığı  günden  bugüne  Ezîdî  kadınlar için  neler  değişti? 


Ezîdî  kadınlarının  da  toplumunun  da  tarihten  bu yana  sürekli  katliamlarla,  baskılarla  yüz  yüze  kaldığını biliyoruz.  Ferman  gerçekliği  ile  inancını  herşeye  rağmen  koruma  çabası  Ezîdî  toplumu  için  bir  içe  büzülme,  kapanma  durumunu  geliştirmiş.  Kapalı toplumların  genel  bir  sorunu  olarak  da  kendini  yenileme,  değiştirme,  başkasına  güvenme  sorunu  ortaya çıkıyor.  Ezîdîlik  her  ne  kadar  bir  doğal  toplum  inancı olarak  güçlü  özgürlük  değerlerine  sahip  olsa  da,  egemenlikli  ve  feodal  sistemin  değer  yargılarının  toplum üzerindeki  baskısı  ve  etkisi  belirgin.  Bunun  yansıması en  çok  da  kadının  konumu  ve  yaşamı  üzerinde  oluyor.  Yine  tüm  savaş  ve  saldırılarda  olduğu  gibi  en  çok mağdur  olan  kadın  oldu.  DAİŞ  saldırıları  sürecinde  de binlerce  Ezîdî  kadını  öldürüldü  ve  DAİŞ'in  eline  esir düştü.  Pazarlarda  nasıl  bir  ortaçağ  köleliğinin  sergilendiğini  de  duymayan  kalmadı.  Bu  saldırılar,  kadınların  kaçırılması  ve  köleleştirilmesi  karşısında toplumda  ciddi  bir  acı  ve  kırılma  yaşandı  ve  yaşanıyor.  DAİŞ  saldırılarına  karşı  HPG  ve  YJA  Star'ın  Şengal'e  girmesiyle  özgürlük  ve  savunma  bilinciyle tanışıldı.  Ezîdî  kadınlar  gerilla  kadınlardan  bu  güvenin kaynağını  öğrendiler  ve  bu  inanç  kendini  örgütlemeye  dönüştü.  Bu  Ezîdî  kadınlar  için  devrimsel  bir gelişme  ve  değişim  sayılır. 


Kadınlar  öz  savunma  örgütlüğünün  varlığı  ile  yokluğu  arasındaki  keskin  farkı  nasıl  hissettiler?  Hayatlarına  doğrudan  yansıması  nasıl  oldu? 


Şengal'de  Ezîdî  kadınları,  ilk  defa kendilerine  saldıran  güce  karşı  müca¬ 


delenin  geliştiğini  ve  yanlız  olmadıklarını,  binlerinin onlara  sahip  çıktığını  gördü.  Bu  PKK  sayesinde  gelişti. 
Kendi  gözleriyle  DAİŞ'in  yenildiğini,  Şengal'in  özgürleştirildiğini  ve  katliamdan  hesap  sorulduğunu  da gördüler.  Her  zaman  süregelen  bu  ferman  gerçeğinin bir  kader  olarak  algılanmaması  gerektiğini  anladılar. 
Kendini  savunma,  öfkelerini  yansıtma  ve  örgütleme imkanı  oluştu.  Ve  kadınlar  kendilerini  savunmaktan sorumlu  olanların,  öyle  görünenlerin  onları  nasıl  çetelerin  elinde  bırakıp  gittiklerini  gördüler.  Bu  durum tabi  ki  bir  bilinç  yaratıyor.  Bir  bakış  açısı  ve  yeniye  dair bir  inanç  açığa  çıkarıyor.  Ezîdî  kadınları  saldırılardan bu  yana  artık  kaçmak  ve  gizlenmek  değil,  savaşmak ve  kazanmak  duygusunu  kazandılar.  Bu  aynı  zamanda  yaşama  yeniden  bağlanmak  anlamına  da  geliyor.  İlk  defa  kendini  savunmak  için  örgütlenmeye gittiler.  YJŞ  ile  kendi  savunmalarını  kimsenin  eline  bırakmadan,  bu  gücü  gösterebileceklerini  ilan  ettiler. 
DAİŞ  saldırılarının  başladığı  o  ilk  zamanlardaki  ezilmişlik,  utanç  ve  yenilgi  duygusunun  yerine,  artık  kendine  güven  ve  inancın  gururu  var  diyebiliriz. 

Ezîdî  kadınlar  şimdi  örgütlü  bir  güce  sahip.  Güç olmak,  irade  haline  gelmek,  kadın  olarak  kimlik edinmek  nasıl  sonuçlar  yaratıyor?  Örneğin  kadınların  bu  düzeyi  Ezîdî  toplumunda  nasıl  karşılanıyor, ne  tür  dönüşümler  yaratıyor? 

Kadınların  örgütlü  olması  demek,  güç  ve  irade  ol- 


DAİŞ  çetelerinin  Ezidî  halkına  yönelik gerçekleştirdiği  saldırılar  sonrasında , kadınların  direnişe  katılarak  oluşturdukları  YPJ-Şengal,  öz  savunma  örgütlülüğünü  gün  geçtikçe  büyütüyor.  Şengal dağlarında  13-14  Şubat  tarihleri  arasında  1.  konferansını  düzenleyen  kadınlar ,  öz  savunma  örgütlülüğüne  Şengal Kadın  Birliği  (YJŞ)  adıyla  devam  etti. 

Geçmişin  Şengal'i  ile  bugünün  Şengal'i arasında  bu  kısa  zaman  diliminde  ol¬ 


dukça  büyük  gelişmeler  yaşanmış.  Kendine  ait  sözü  olmayan  kadınlar,  bugün sözün ı,  hayatın ,  umudun  sahibi.  Nevvaya Jin  kadın  gazetesi  için  YJŞ  Şengal  Komutanlarından  Raperin  Engizek  ile  bu  süreci ve  yaşanan  değişimleri  konuştuk... 
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yaşam  mevcuttu.  Ana-kadın ve  doğa  ilişkisi  esas  alınarak, yaşamın  her  alanında  pratiğe  yansıtılırdı. 

Kadının  paylaşımcı  yönü sayesinde  toplumda  eşit  bir düzen  anlayışı  hâkimdi.  İnsanlık  tarihinin  bu  dönemlerinde  ataerkil  bir  sistem henüz  kabul  edilmediğinden,  aksine  kadına  ve  doğaya  inancı  olan  bir  düzen olduğundan  sömürü  ve  yok etme  anlayışına  yer  yoktu. 

Paylaşımcılık  temel  etken  olduğundan,  ellerinde  kalan artı  ürün  sevilene  dağıtılırdı. 

Kısacası  uygarlık  tarihiyle  birlikte  ortaya  çıkan  devletsel yapılanmanın  getirdiği  sömürü,  yok  etme,  onun  olanı alma  anlayışı  yoktu. 

Aslında  farkında  olmadan  içten gelen  ve  ana-kadın  temelli  anlayıştan kaynaklı  "ekolojik  bilinç"  yaşamlarının her  alanına  yansıyordu.  Doğaya  her zaman  minnet  duyulur  ve  birçok  dini ritüel  doğaya  ya  da  kadına  yapılırdı.  Paleolitik  ve Neolitik  döneme  özgü  çoğu  sayıda  doğurganlık  simgeleri  içeren  mağara  resimleri,  üretimin  ve  bereketin  sembolü  olan  kadın  heykellerin  çoğunluğu  o döneme  ait  kadın  saygınlığını  gösterir.  Örnek  vermek  gerekirse  ana-kadın  esaslı  bir  kabilede  kadınlar regl  dönemlerinde  gece  yarısı  tarlalarda  çırılçıplak yürütülürdü,  rahimden  gelen  kanın  bereketi  arttıracağına,  tarlaların  daha  verimli  olacağına  inanılırdı. 
Kadının  doğayla  olan  bu  ilişkisi  zamanla  bitkilerle yapılan  tedavi  yöntemini  geliştirdi.  Aslında  tıp,  kadınların  fitoterapi  denilen  şifalı  bitkilerle  geliştirdikleri  yöntemlerle  başlasa  da  daha  sonradan  kadınlar tıp  alanından  uzak  tutularak  erkeklerin  oluşturduğu 


bir  alanmış  gibi  devam  etti.  Ana-kadın  esaslı  toplumlardan  uygarlıklara  kadar  devam  eden  süreçte kadın  şifacılar  yani  bilge  kadınlar,  "Acı  tanrı  tarafından  verilmişse  çekilmelidir"  düşüncesini  savunan kilise  yada  tapınak  anlayışından  uzak  durup,  empirik  (deneysel)  yöntemler  kullanarak  neden-sonuç ilişkisi  geliştiriyorlardı. 

Bu  kadınlardan  biri  Agnodice. 

Agnodice,  MÖ  4'üncü  yüzyılda,  kadınların  tıp  eğitimi  görmesinin  yasak  olduğu  Atina'da  yaşamış, batı  tıbbındaki  ilk  kadın  (jinekolog)  hekimdir.  "Kadının  iyileştirici  gücü  olamaz"  düşüncesinden  dolayı mesleğini  saçlarını  kestirip,  erkek  kılığına  girerek sürdürmek  zorunda  kalmış,  bir  süre  sonra"baştan 


çıkarıcı"  suçlamalarıyla  yargılanmış  ve  bu  nedenle  gerçek  kimliği  ortaya  çıkarılmıştır. 

Fakat  hastalarının  ona  karşı  olan olumlu  ifadelerinden  ve  ayaklanmalarından  sonra  serbest  bırakılmıştır.  Aynı  zamanda  bu  olay  tarihteki ilk  feminist  eylemlerden  biri  olarak  değerlendirilir. 

Kadınların  tıbbın  gelişimine  tarihin  ilk  dönemlerinden  başlayarak  katkıda  bulundukları söylenebilir.  Agnodice  gibi  Troyalı  Helen,  Afrodit, Hera  ve  daha  birçok  kadın  doğayla  ilişki  kurduğu ve  şifalı  bitkilerle  tedavi  yöntemleri  geliştirdiği 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için  16'ıncı  ve  17'nci  yüzyıllarda  "cadı avı"  adı  altında  başlatılan  bir  süreçle birlikte  yargılanmış,  dışlanmış  ve  yakılmıştır.  Tarihte  kadının  adı  ya  hiç  olmamış  yada  kötü  olarak  kalmıştır. 
Tarihten  bugüne  kadar  birçok kadın  astrolog,  matematikçi,  fizikçi,  ressam,  heykeltıraş  vesaire kadın  var  ama  tarihin  eril  dilinden  dolayı  maalesef  kadının adının  tarihte  hakkıyla  yeri  olduğundan  bahsedemiyoruz. 

Buna  en  iyi  örneklerden  biri olarak  Camille  Claudel'i  verebilirim. 

Claudel,  1864  yılında  doğmuş  Fransız  heykeltıraştır. 
Onun  yaşadığı  dönemde, 
Paris'te  kadınların  sanat  konusunda  eğitim  görmesi, sanat  icra  etmesi  yasaktı. 
Claudel,  bir  grup  İngiliz genç  kadınla  birlikte  bir atölye  kiraladı.  Bu  gruba eğitimi  veren,  bugün  müzelerde  sözde  kendi  heykellerinin  sergilendiği 
Auguste  Rodin'le  tanıştı. 
Rodin  ile  Claudel  arasında öğretmenlik  dışında  bir ilişki  başladı.  Bir  süre sonra  Claudel  kendi  heykellerini  Rodin'in  çaldığını söylerek  yakıp  yıktı  ve  bu olay  üzerine  deliler  hastanesine  30  yıl  boyunca  makhum edildi.  Claudel'in  sanat  yeteneği  tamamen  özgün  olmasına  rağmen eserlerinin  gelişimi  Rodin  ile  bağlantılı tutuldu.  Ama  bugün  müzelerde  gördüğünüz  Rodin'in  küçük  heykelcikleri  aslında  Claudel'in  bizzat  kendisine  aittir. 

Bunun  gibi  tarihte  adının  hiç  geçmediği  yüzlerce  kadın  bu  dünyadan  geçip  gitti.  Bazıları  bir şekilde  eserleriyle,  yazdıklarıyla  kaldı  bazıları  ise  tarihin  erk  (eril)  dilinden  dolayı  başarısız  bir  erkeğin gölgesinde  bırakıldı.  *Gaiadergi 


İnsanlık  tarihinin 
"ilkel"  dönemlerinde, yani  neolitik  doğal  toplumlarda  kadın  esaslı  bir 
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İne  bir  Nisan ayının  son günleri,  “sevgili”  komşularımız  Atatürk ilkelerine  bağlılıklarını,  Türkün  artık  göklere  bile  mühürlenen  mutluluğunu  çocuk bayramı  coşkusuyla  harmanlayıp  ellerinden  gelenin  de  üzerinde  bir  emek  harcayarak  gözümüze  gözümüze  sokuyorlar.  Malum  semtimizin Ermeni  Mahallesi  diye  ismi  çıkmış  bir  kez,  olmamalıydı  bu  kadar,  aleni  Ermeniler  yan  yana  gelmemeliydi...  Son  50  küsur  yıldır  İstanbul’da Ermenilerin  yoğunlulda  yaşadığı  yerlerden  dağıtılması  konusunda  oldukça  başarılı  projelere  imza atmış  bir  devlet  politikamız  ve  bunu  bir  öncekinden  daha  büyük  şevkle  uygulamaya  ant  içmiş  idari ve  siyasi  yöneticilerimiz  hiç  eksik  olmadılar  “sağ  olsunlar”!  Onlarca  mahalleden  çeşitli  yöntemlerle  sürülüp  giden  Ermeniler’e  geçmişten  bir  serzeniş kaldı  sadece,  “niye  çekip  gittiniz,  ne  güzel  kardeş gibi  yaşıyorduk  şurada...  Çıkıp  desen  çok  mu  ayıp olur?  Ya  ben  gitmeseydim,  sen  benim  yaşadığım  o eve  nasıl  girebilecektin? 

İşte  şimdi  gözler  yine  yaşadığım  bir  mahalleye çevrildi,  çocukluğumdan  bu  yana  taşınmak  zorunda  bıralcıldığımız  üçüncü  semt  bu.  Son  yıllarda Afrika’dan,  Suriye’den,  Iraktan  gelen  göçmenlerle oldukça  zenginleşti,  ne  de  olsa  bura  halkı  kendisi de  hep  itilip  kakıldığından,  hep  ötelendiğinden  iyi bilir  ayrık  otu  olmanın  acısını  o  nedenle  kucaklayıcıdır,  itmez.  Rahatsız  oldu  mu  kendi  kalkar  gider, hep  öyle  olmamış  mı?  Amerika’ya,  hatta  Avustralya’ya  kadar  yolu  var... 

Sonra  da  nereden  peyda  oldu  bu  diaspora? 

Geçen  ay  Paskalya  günlerinde  semtin  tüm  sokakları  sakızlı  çörek  kokusuna  boğulmuştu.  Sokak  başına  neredeyse  3  pastane  düşen  mahallede  senede iki  kez  bu  coşku  yaşanır,  yılbaşı  ve  paskalya  günlerinde.  Pastaneciler  Hıristiyan  bayramlarını  pek sever,  pek  bir  içten  kutlarlar!  Tamamen  duygusal sebeplerle,  yani  üzerinde  türlü  sayılar  ve  minik  resimler  bulunan  o  her  kapıyı  açan  kağıt  parçalarına duyulan  yoğun  duygusallıktan.  Ancak  pastaneciler Ermeni  ve  Rumların  Paskalya  bayramının  çakışmasını  hiç  istemezler,  ayrı  ayrı  kutlanan  bayramlar hem  üretim  kapasitelerini  zorlamaz  hem  de  karlarını  zamana  dağıtmak  açısından  kolaylık  sağlar.  Bu bizlerin  de  hoşuna  gider  havada  sakız  kokusu  daha geniş  bir  zamana  yayılır... 

Havadaki  bu  sakız  kokusunu  sindire  sindire, içime  çekerek  ilerliyorum  cadde  üzerinde,  tam  kö¬ 


şeyi  dönerken  tabelasında  “...  Cenaze  İşleri”  yazan minik  dükkanın  sahibiyle,  karşısında  dildli  duran iki  kişi  arasında  pek  de  hoş  olmadığı  ayan  beyan belli  bir  sohbetin  ilerlediğini  fark  ettim,  hemen kulak  kabarttım,  huyum  kurusun.  Biri  oldukça uzun  diğeri  nispeten  kısa  kara  kuru  iki  adam,  ikisi¬ nin  de  yüzünde  en  arsızından,  tehditkar  bir  tebessüm.  Uzun  olanın  ağzından  düşen  kelimeler bıyıldarından  damla  damla  akan  yağa  karışarak,  erir gibi  ancak  hiç  belli  etmese  de  düştüğü  yeri  de  yakacak  şiddette.  “Saygı  duyarız”  diyor.  Dülckanın  sahibi  çaresiz  bir  sabırla  bu  iki  serseri  tarafından yönetilen  sorulara  karşılık  veriyor:  “Paskalya  Bayramı”  diyor,  yumurta  boyarız,  bütün  bir  haftaya  yayılır  bayram...  Her  iki  serserinin  yüzüne mühürlenmiş  gibi  donan  o  müstehzi  sırıtış,  “saygı duyarız!” 

Dükkân  sahibi  temkinli,  hafızasında  çok  değil 40-50  yıl  öncesinin  hatıraları  canlılığını  koruyor. 
Benzer  olaylar  doğup  büyüdüğü  Tarlabaşı’nda  da yaşanmıştı  daha  önce.  Pera’dan  Dolapdere’ye  akan yamacın  üzerinde,  orta  halli  hatta  çoğu  fakir  Ermenilerle  benzer  ekonomik  durumu  paylaşan  Rumların  mütevazı  evleri  yan  yana,  birbirine  dayanarak hayatın  türlü  zorluklarına  göğüs  germeye  çalışırdı. 
Kim  ne  istedi,  kimin  tavuğuna  kışt  dendi  bilinmez birden  bire  yetmişli  yılların  başında  bu  evlerin  dibine  kadar  sokuldu  bataldıaneler,  birahaneler.  Sokaklar  gezgin  kumarhanelere  dönüşmeye  başladı, genç  kızlar  tek  başlarına  sokağa  çıkamaz  oldular, okul  çağı  çocukları  için  tek  başlarına  okula  gidip gelmek  büyük  bir  maceraya  dönüştü.  Aynı  günlerde  birden  bire  nereden  göç  ettikleri  bilinmez  ve kendilerine  Roman  denmesini  tercih  eden  insanlar doldurdu  Tarlabaşı  sokaldarmı.  Bu  dönemde  ülkede  sağ-sol  çatışması  kıvılcım  almıştı.  Zaten  diken üzerinde  yaşayan  “azınlıkların”  evlerinin  hemen  dibinde  bir  kamp,  komando  kampı  açıldı  ve  bu Roman  gençler  orada  tahsil  gördüler,  sağ  tedrisattan  geçtiler  ve  stajlarını  zaten  oldukça  azalmış  olan son  Ermeni  ve  Rum  ailelerin  üzerinde  yaptılar,  onları  da  oradan  kaçırtıp  evleri  boşalttırana  kadar.  Ardından  80’li  yıllarda  istimlâkleri  ve  birkaç  gün  önce de  gerçekleştirilen  kentsel  dönüşüm  bu  insanlardan kalan  fiziksel  izleri  de  silip  süpürdü... 

Dükkan  sahibi,  çoculduğundan  hafızasına  mühürlenmiş  bir  resmi  işte  bu  “saygı”  dolu  Romanın şahsında  canlandırıyordu,  babası  evlerinin  kapısında  oturmuş  gelen  geçeni  seyre  dalmıştı,  tıpkı bugün  karşısında  peyda  olanlar  gibi  iki  kişi  babasının  gölgesi  üzerinde  dikilmiş,  “müsü”  diye  kendilerince  alaycı  bir  hitap  şekliyle  sorgu  suale 


çekmişlerdi  yaşlı  adamcağızı.  Burada  gâvurlar  çok muydu?  Hepsi  de  varlıklıydılar  değil  mi?  Genç kızın  var  mıydı  ?  Aman  ha  diJckatli  ol  herkes  bizim gibi  iyi  niyetli  değil,  maazallah  kızlarının  başına  bir şey  gelmesin  ve  devam  eden  niceleri...  İşte  o  sorgu sualler  üzerine  anlamışlardı  artık  inat  etmenin alemi  yoktu,  taşınmak  lazımdı,  tıpkı  geçen  ay  taşınan  alt  komşuları  Mardiros  Beyler  gibi,  ya  da  belki de  memleketi  bırakıp  gitmek  daha  iyi  olurdu,  öyle yapmadılar  mı  Madam  Izminiler,  kasap  Koço,  bakkal  Anastas,  terzi  Antuan,  biri  Yunanistan’a  bir  ikisi İsveç’e,  Fransa’ya. 

Şimdiye  kadar  anlattıJdarım  artık  oldukça  kanıksadığımız  (veya  kanıksatılmış,  maalesef)  sıradan olaylar  zincirinin  bir  halkasıydı.  Hatta  bugün  Bölge’de  oynanan  kirli  oyunun  aynı  yöntem  üzerinde  kurulmuş  ancak  1915’in  habis  ruhuyla  gerçeJdeştirilen yeni  bir  sürümü  olduğunu  düşünürsek  pek  çok  kimse omuz  bile  silkebilir.  Benim  burada  anlatmak  istediğim,  üzerinde  dura  dura  Roman  diye  vurgulamak  zorunda  hissettiren  şey  çok  çok  farJdı.  TürJdye’de  genel toplum  içinde  en  çok  dışlanan  haMardan  biri  Ermeniler  olabilir  ancak  en  az  Ermeniler  kadar  dışlanan, semtten  semte  sürülen,  yine  kentsel  dönüşüm  ucubesi  uğuruna  aynı  zamanda  ekmek  teJmeleri  olan  evlerinden  sürülen,  neredeyse  şehir  dışında  kampa benzer  yerleşimlerde  yaşamaya  zorlanan  Roman  hailemin  kendisini,  yine  kendisi  gibi  ötelenen,  ezilen  bir halk  olan  Ermeniler  karşısında  daha  üstün  bir  seviyede  hissettiren,  onların  örselenmesinde  rol  üstlendiren  duygu  nedir?  Ne  olabilir? 

Yine  birbirini  itmek  örselemekten  bahsederken, Yetmişli  yıllarda  ülkücü  hareket  tarafından  tetikçi olarak  kullanılan  bu  insanlar,  90’lı  yıllarda  hemen hemen  her  hafta  sonu  Tarlabaşı’nın,  Yenişehir’in, Dolapdere’nin  yeni  yerleşimcileri  Kürtlerle  mahalle çatışmalarına  giriyorlardı.  “Güneydoğuda”  Kürt avına  girişildiğinde  Domları  da  alnının  ortasından vuran  zihniyet  Batı’da  onları  adı  “Roman”  olunca Kürtlere  karşı  silah  olarak  kullanabiliyordu.  Karadeniz,  son  kalan  Ermenileri  bağrından  batıya  doğru kusarken,  Poşaları  (Ermeni  Çingeneleri)  -da  beraber  sürmüştü,  aynı  yıllarda  Poşaların  Müslüman soydaşları  Ermenileri  tehditlerle,  korkutma,  yıldırma  taktikleriyle  evlerinden  ediyorlardı.  Kendi ulusal  kimlilderi  asırlardır  yok  sayılmış  bu  coğrafyada  diğer  etnik  kimlikler  tarafından  da  yakınlık görmemiş  hatta  ayırımcılıkla  karşı  karşıya  kalmış bu  halkın  içinde  bulunduğu  çıkmazla  baş  etme yöntemi  kendine  en  baskının  kimliğini  giydirmek mi  oluyor? 
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Mısır’ın  ilk  feministlerinden: 


Melek  Hıfni  Nasif,  20.  yüzyılın  başlarında Mısır  kadınının  gelişimine  entelektüel ve  politik  alanda  önemli  katkı  sunmuş bir  feminist.  Kadınların  eğitimi  konusunda  söylevler veren  ilk  Mısırlı  kadınlardan  olmanın  yanısıra,  lise eğitimi  almasına  izin  verilen  ilk  kadınlar  arasında  da yer  almaktaydı. 

Kahire'de  25  Aralık  1886  yılında  doğan  Melek Hıfni  Nasif,  orta  sınıftan  bir  aileye  mensuptu.  Edebiyat  ve  kültürel  konularla  ilgili  olan  babasının  da etkisiyle  daha  büyüme  çağında  Arap  şiirleri  okuyor  ve  boş  zamanlarında  yazılar yazıyordu.  Babası  daha  çocukluğundan başlayarak  ona  Arapçayı  ve  Arap  kültürünü  öğretti,  onu  Mısır'ın  öz  kültürü  ile buluşturdu. 

İlk  Mısırlı  feministlerden 

O  dönemde  kızların  ancak  evde  özel eğitim  almaları  mümkünken  avukat  olan babası  onun  evinin  dışında  eğitim  almasına  izin verdi.  Nasif,  Kahire'deki  Abbas  İlkokulu'nun  kızlar bölümüne  girme  şansını  yakaladı  ve  1901'de  okul¬ dan  mezun  olan  ilk  grup  içinde  yer  aldı.  Onun  gibi tanınmış  bir  şahsiyet  olacak  olan  Nebeviyye  Musa ile  birlikte  bir  devlet  lisesinde  eğitim  almalarına  izin verilen  ilk  kızlardandı.  Her  ikisi  de  öğretmen  okuluna  kayıt  yaptırdı  ve  Nasif  1905'de  Mısırlı  ilk  kadın öğretmen  olarak  mezun  oldu.  Okuduğu  ilk  okulda iki  yıl  öğretmenlik  yaptıktan  sonra  ailesinin  evlenmesi  için  baskı  yapması  sonucu  1907'de  babasının belirlediği,  bir  Bedevi  kabile  reisi  olan  Abd  al-Satar al-Basil  Paşa  ile  evlenmek  zorunda  kaldı.  Yasalar evli  kadınların  öğretmenlik  yapmasını  yasakladığı için  mesleğini  bıraktı.  Eşinin  peşinden  çöl  ortasındaki  Fayyum'a  giderek  orada  zor  bir  yaşama  mahkum  oldu.  Evlendiği  kişinin  önceden  evli  ve  bir çocuklu  olduğunu  öğrendi  ve  hem  bu  kumalı  yaşamın  acı  tecrübeleri  ve  hem  de  başka  kadınlara  dair gözlemlerine  dayanarak  Mısırlı  kadınların  durumunu  incelemeye  ve  yazıya  dökmeye  başladı.  Bahisatu'l-Badiye  takma  adıyla  Mısır  toplumuna  dair makaleleri  liberal-seküler  el-Umme  partisinin  yayın organı  olan  'el-Ceride'de  yayımlanmaya  başladı. 
Mısır  gazetelerine  düzenli  olarak  yazan  ilk  ve önemli  kadın  yazar  olan  Melek  Hıfni  Nasif,  yirminci yüzyılın  ilk  Mısırlı  feministleri  arasında  yer  aldı. 

Kadınlarda  farkındalık  yarattı 

Nasif  in  yaşadığı  dönem  kadınların  statüsü  ve Mısır'ın  geleceği  konusunda  entelektüel  ve  politik tartışmaların  yoğun  yaşandığı  bir  dönemdi.  Feminist  ve  ilerici  düşünceleri  ileri  sürenler  kadar  ulu¬ 


salcı  ve  geleneksel  düşünceleri  savunanlar  da yoğun  bir  tartışma  içindeydiler.  Melek  Hıfni  Nasif de  bu  tartışmalara  Mısır'ın  geleceğine  dair  kendi özgün  bakış  açısı  ile  katıldı.  Gerek  gazetede  yayınlanan  makaleleri  gerekse  üniversitelerde  ve  Umma Partisi'nin  merkezlerinde  sık  sık  gerçekleştirdiği söylevlerde  kadınların  örtünmemesi,  eğitimi,  kızların  erken  evliliği,  kadınların  boşanma  özgürlüğüne sahip  olmaları,  eşlerinden  gördükleri  şiddet  konularında  düşüncelerini  açıklıyor;  bu  yolla  kadınların ilerlemelerine  katkı  sunuyordu. 

O  dönemki  feminist  düşünceler  ne yazık  ki  ağırlıkta  Batılılaşma  ve  Avrupai yaşam  tarzını  olumlamaya  dönüktü. 
Hûda  Şaravi  gibi  bazı  feministler  kadınların  peçelerini  atmalarını daha  Avrupai,  daha  özgür  bir yaşama  doğru  ilerleme  olarak değerlendiriyorlardı.  Nasif bazı  yönlerden  çağdaşlarıyla aynı  düşünceleri  paylaşsa  da  bazı  yönlerden  de  onlardan  farklı,  kendine  has  düşüncelere  sahipti.  Alternatif  bir  feminist  anlayışı  vardı.  Avrupalılaşmayı İslam  ve  geleneksellikle  harmanlıyor;  ancak  iki  dünyanın  kombinasyonu  ile  kadınların  doğru  yönde ilerleyebileceğine  inanıyordu.  Düşüncelerini  yazdığı makalelerde  dile  getiriyordu. 

Çok  eşliliğe  karşı  çıktı 

1900'lerin  başlarında  Mısır'da  birçok  elit  kadın peçelerini  açmayı  feminizmin  sembolü  olarak  ele alıyordu.  Kasım  Amin  gibi  bazı  yazarlar  kadınların güçlerini  ve  özgürlüklerini  göstermelerinin  bir  sembolü  olarak  onların  peçelerinden  kurtulmalarını  savunuyordu.  Melek  Hıfni  Nasif  ise,  buna  karşı  çıkıyor ve  özgürlüğe  bu  yolla  ulaşılamayacağını  söylüyordu.  Ona  göre,  varlıklı  birçok  kadın  peçelerini onun  baskısından  kurtulmak  ya  da  özgürlük  arayışlarından  dolayı  değil,  Avrupa  modasına  uymak  için atıyorlardı.  Peçenin  uzun  zamandır  kültürlerinin  bir parçası  olduğunu  ve  onu  yasaklamanın  birçok kadın  için  rahatsız  edici  olacağını  dile  getiriyordu. 
Kadınları  önce  onları  örtünmeye  sonra  da  birdenbire  özgürlükleri  için  açılmaya  çağıran  erkeklere karşı  ihtiyatlı  olmaya  çağırıyor;  peçe  konusundaki düşünceleri  ile  diğer  feministlerden  ayrılıyordu. 

Nasif,  Mısır'daki  kadınların  evlilikteki  hakları  konusu  üzerinde  de  ağırlıkla  duruyordu.  Kendi  kişisel tecrübesinden  de  bu  konuda  çok  şey  öğrenmişti. 
Yaşadıklarından  yola  çıkarak  çok  eşliliğe  şiddetle karşı  çıktı.  Bir  makalesinde  çok  eşliliği  kadının ölümcül  düşmanı  olarak  nitelendiriyordu.  Evliliğe bakış  açısında  büyük  değişikliklerin  gerektiğini  savunuyordu:  Çok  eşlilik  sona  ermeli,  kadın  da  erkek 


de  boşanma  hakkına  sahip  olmalı,  kadınların evlilik  yaşı  en  az  on  altıya  çıkarılmalıydı.  Erken evliliğe  şiddetle  karşı  çıkan  Nasif,  bunu  Mısır'daki  evlilik  sisteminin  en  büyük  sorunlardan biri  olarak  değerlendiriyor  ve  köklü  reform  yapılmasını  savunuyordu. 

Kadınlar  için 

eğitim  reformunu  savundu 

Nasif,  eğitim  reformunu  kadınların  birçok sorununun  çözümünde  anahtar  olarak  görüyordu.  Kızların  okula  gitme  ve  okulu  bitirme umudundan  yoksun  bırakılmasını  haksızlık  olarak  değerlendiriyor,  bu  görüşlerini  diğer  feministlerle  de  paylaşıyordu.  Ancak  eğitim  nasıl olursa  olsun  düşüncesinde  de  değildi.  Mısır'daki  misyoner  okullarına  karşı  çıkıyor,  en  eğitimsiz  kızların  misyoner  okullarından  mezun olanlar  olduğunu  savunuyordu.  Halk  eğitim  sistemi  üzerinde  daha  fazla  kontrol  kurulması  gerektiğini  belirtiyor  ve  Mısır  kültür  ve  tarihi  de dahil  daha  zengin  bir  eğitim  müfredatının  gereğini  dile  getiriyordu. 

Resmi  eğitimin  tek  başına  kadınların  sorunlarını çözemeyeceğini  savunarak  kadınların  aynı  zamanda  Kuran  ve  şeriat  konularında  da  eğitim  alması  gerektiğini  ileri  sürmesi  onunla  diğer feministler  arasındaki  mesafeyi  daha  da  açtı.  Nasif, aynı  zamanda  dönemindeki  dini  uygulamaları  da eleştirerek  İslamın  ilk  yıllarında  olduğu  gibi  kadınların  da  camilerde  ibadet  edebilmesi  gerektiğini  savundu.  Kadınların  harem  hayatından  bunalıp oyunculuk,  dans  gibi  Batı  kültürtarzına  ait  eğilimler göstermesine  karşı  çıktı.  Kadınların  İslami  değerler çerçevesinde  kendi  yolunu  bulması  gerektiğini  belirtiyordu.  "Eğer  biz  Batıyı  takip  edersek  kendi  öz medeniyetimizi  yıkmış  oluruz  ve  bir  millet  medeniyetini  kaybettiğinde  zayıflar  ve  yok  olur"  diyordu. 

Politik  eylemlerde  yer  aldı 

Melek  Hıfni  Nasif,  çoğu  kadının  uğradığı  haksızlıkların  ev  içinde  yaşandığını  savunuyor;  bir  kadının  geleceğinin  terbiyede,  bir  çocuğun büyütülme  tarzında  yattığını  belirtiyordu.  AvrupalI  anneler  ile  Mısırlı  anneler  arasındaki  farkları vurgulayarak  Mısırlı  annelerin  kızlarının  fiziksel sağlığı  ve  zihinsel  gelişimlerine  AvrupalI  anneler kadar  özen  göstermedikleri  eleştirisini  yapıyordu. 
Annelerin  kızlarına  başkalarıyla  empati  kurmayı öğretmesi  gerektiğini  söylüyordu.  Kızlara  daha  iyi dini  eğitim  verilmesi,  kadın  hemşireler  için  okullar  açılması,  kadınların  sağlık  hizmetine  ulaşma 


olanaklarının  artırılması  ve  hijyen  eğitimi  verilmesi  için  eğitimde  reform  öneriyordu. 

Nasif,  düşünceleri  çerçevesinde  örgütlenmeler ve  politik  eylemliliklerde  de  yer  aldı.  Başka  ülkelerden  kadınlarla  buluşma  perspektifiyle  Kadın  Eğitim Derneği'ni  kurup  Mısırlı  kadınları  diğer  Arap  ülkelerinin  kadınları  ve  AvrupalIlarla  bir  araya  getirdi. 
Kızıl  Haç'la  ilişkili  bir  ilk  yardım  servisi  kurdu.  Kendi evinde  bir  hemşirelik  okulu  açtı.  Kadınlara  kendi  evlerinde  ürettikleri  ile  kendi  paralarını  kazanmaları için  yardımcı  oldu.  Yazılarında  savunduğu  düşünceleri  pratikleştirmeye  özen  gösterdi. 

1909'da  Kahire'deki  Mısır  Üniversitesi'nde  üst  ve orta  sınıf  kadınların  oluşturduğu  gruba  tarihi  konferanslar  verdi.  Kadınların  ev  dışında  çalışmalarının temel  hakları  olduğunu  ve  onlara  uygun  iş  fırsatları hazırlanması  gerektiğini  savundu. 


32  yaşında  yaşamını  yitirdi 


Melek  Hıfni  Nasif,  eğitim  reformunu  kadınların  birçok  sorununun  çözümünde  anahtar olarak  görüyordu.  Kızların  okula  gitme  ve  okulu  bitirme  umudundan  yoksun  bırakılmasını  haksızlık  olarak  değerlendiriyor,  bu  görüşlerini  diğer  feministlerle  de  paylaşıyordu. 


Nasif'in  en  dikkate  değer  çalışmalarından  biri, kadınların  durumunu  iyileştirmek  amacıyla Mısır  Yasama  Meclisi'ne  1911'de  on  maddelik bir  program  sunmasıdır.  Bu  maddelerin  bazıları şöyleydi:  İlk  okul  okuma  zorunlu  olmalıdır;  hijyen  eğitimini,  çocuk  bakımını,  ilkyardım  ve  ekonomiyi  içermelidir;  hemşirelik  ve  öğretmenlik eğitimi  verilmelidir;  yüksek  öğrenim  tüm  kadınlara  açık  olmalıdır.  Bütün  bu  maddelerde  yasa çıkarılması  talebinde  bulunan  Nasif,  diğer  maddelerde  ise  evlilik  yaşı  ve  peçe  gibi  kadın  hakları konularını  ele  alıyordu.  Meclis  bu  programı kabul  etmediyse  de,  feminizmi  politik  bir  foruma  taşırmada  önemli  bir  örnek  oldu. 

Melek  Hıfni  Nasif,  17  Ekim  1918'de  bir  grip  salgını sonucu  hastalanarak  32  yaşında  vefat  etti.  Cenaze törenine  çok  sayıda  feminist,  Mısır  Eğitim  Bakanlığı ve  birçok  hükümet  mensubu  katıldı.  Denemeleri Mart  1919  ile  Mart  1920  arasında  dokuz  bölüm  halinde  'el-Muktataf'  dergisinde  onun  anısına  yayımlandı.  Daha  önce  de  1909'da,  "Al-Nisa'iyyat"  adı altında,  yaptığı  konuşmalar  ve  yazdığı  denemeleri kendisi  bir  araya  getirip  yayımlamıştı. 
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Sineğin  hava olsa  ne  olur? 


İnsan  konuşsa  bir  sorun,  konuşmasa başka  bir  sorun.  İçine  atmakla  da  olmuyor.  At,  at  şiştik!  Siz,  şişmek  nasıl  bir şeydir  bilir  misiniz?  Şöyle  karın  bölgenizden midenize  doğru  bir  yükseklik  oluşur,  ardından  9  aylık  hamileymişsiniz  gibi  şişlik  meydana  gelir.  Bir  gerilim,  bir  kasılma,  bir sinirlilik,  sanırsınız  çocuk  geliyor...  O  psikolojiyle  önünüze  kim  çıksa  bir-iki  fırça  atıyorsunuz.  Sonrasını  ne  siz  sorun  ne  ben söyleyeyim.  Konu  neydi,  kimse  hatırlamıyor. 
Kim  ne  demişti,  bu  kargaşa  nereden  çıktı? 
Kimin  fesatlığına,  pardon  bedduasına  gelmişsin  belli  değil. 

Tüm  bunlar  niye  oldu?  Hep  içine  atmaktan.  İçine  atmak  sorun  değil,  çıkarması sorun  oluyor.  Resmen  kabızlık  yapıyor. 
Neden,  çünkü  kişi  muhatabına  çatamıyor, bir  şey  diyemiyor.  Sinirleniyor.  Sonra  böyle sağa  sola... 

Velhasıl  bacım,  şimdi  senin  söylediğin  söz de  söz  mü  yani?  "erkek  olsun,  sinek  kadar olsun.  Ama  başımızda  olsun."  Benzetmeye bak  yarabbi!  Allah  kimseyi  sinekle  kıyaslama  noktasına  düşürmesin.  Tabii  insan  düşünüyor,  bu  nasıl  bir  devrandır  ki,  bir  kadına bu  sözleri  söyletiyor.  Devran,  evet  bu  devran,  kötü  bir  devran  olmasa  hiç  bir  kadın  bu sözü  söylemez?!? 

Düşünsenize  sineğin  konduğu  pislikler saymakla  bitmez.  Ama  işte  erkek  sıfatı,  pisliğe  konsa  da  her  şeyi  değiştiriyor;  erkek  ya, kutsuyor.  O  da  sinek  olsa  bile,  evde  de  değil, başında  olsun  istiyor.  Oysa  eskiden  ne  beyaz atlı  prensler,  ne  yakışıklılardan  söz  edilirdi  de siz  dönüp  bakmazdınız  bile...  Ne  lokman  hekimler,  ne  avukatlar....  Durun,  durun  bacılar, ne  diyom  ben  ya...  Bir  kadın  bunu  niye  der? 
Hangi  sebepten?  Böyle  bir  kadının  eş  aramadığı  kesin.  Eş  olsa  sinek  demezdi.  Kadın  sevince,  sevdiğine  havada  uçan  tozu  bile kondurmaz.  Hele  sinek,  öyle  bir  sineklik  yer ki,  üç  gün  yıkansa  yapıştığı  yerden  sökülmez. 
O  zaman  sorun  ne?  Tabii  ki  devran  değil. 
Öyle  söylediğime  ne  bakıyorsunuz.  Cehalet arkadaş,  cehalet.  Yoksa  "yüzün  kiminle  gülüyorsa  yüreğin  oradadır"  demişler.  Düşün¬ 


senize,  yüzünüze  sinek  konuyor  ve  siz  onu kovmak  için  bir  şaplak  yapıştırıyorsunuz. 
Sonra  da  canınız  acıyor,  yüzünüz  buruşuyor, üstüne  bir  de  küfür  savuruyorsunuz:  "kesin erkek  sinektir,  şerefsiz!" 

Hayat  işte,  öğreniyoruz;  beyaz  atlı  prens¬ ten,  kara  sineğe  ne  değişiyor  erkeklikte?  Sinirlenmeyin,  sinirlenmek  yok.  Bak şişersiniz,  söylemedi  demeyin.  Bu  ne  gerginlik  arkadaş,  bu  ne  saldırganlık.  Sanki  tüm saldırgan,  agresif  tipleri  internete  özel  olarak  çekmişler.  Bir  söz  söyleyemiyorsun.  Hakikatten  bunlar  gerçek  yaşamlarında  da böyleler  mi?  Merak  ediyorum  yani.  Çünkü eğer  böylelerse  hemen  söyleyeyim;  Allah beni  bunlarla  yüz  yüze  getirmesin,  kesin katil  olurum.  Bunlar  internete  girince  böyle mutasyona  mı  uğruyorlar  ne?  Saçma sapan,  geri  zekalı,  anlayış  kıtı,  avanak  tipler ortaya  çıkıyor.  Allah  sizi  inandırsın  geçen baktım  bazıları  bir  habere  fikirlerini  yazmış. 
Ben  de  yazayım  dedim.  Fikir  değil  mi  canım, ne  olacak!  Ülkede  özgürlük  var?!?  Öyle  değilmiş.  Siz  siz  olun  öyle  her  şeye  "özgürlük var"  edasıyla  atlamayın.  Sözler  havada uçuştu,  büyük  çoğunluğu  da  az  biraz  küfürlüydü...  Ne,  "bu  ne  kullanıyor,  aynısında  istiyorum"^  kaldı,  ne  maymunluk...  Hani bana  bir  şey  deseler  içim  yanmaz?!?  Olan maymuna  oldu.  Hiç  yoktan  hakarete  uğradı. 
"Bu  ne  kullanıyor"  sözüne  gelince,  "canım, sen  bilmezsin.  Biz  hayatın  ilmini  içtik.  Bize vız  gelir  bilim,  tırıs  gider  uzay-zaman!?!  Bu her  kadının  harcıdır,  ilmin  güzelliğin  yüreğe yerleştikten  sonra...  Tamam  mı,  kendi  önde zekası  arkasından  koşan  yavrum"  diyesim geldi.  Dürüst  davranmak  gerekirse  ne  yap¬ 


mak  istiyorum  biliyor  musunuz?  Bunların internette  mutasyona  uğramış  halini  size göstermek...  Gerçi  çok  zor  değil,  bir  elime geçirsem  ağzı  ile  burnunun  yerini  değiştireceğim.  Ayak  baş,  baş  ayak  olacak şekle  dönüştüreceğim.  İşte  o  zaman  internetteki  mutasyona  uğramış  halini  size gösterebilirdim.  Yani  çizimde  bir  hata yoksa  aynen  böyle  tiplemeler  var...  Baş ayak,  ayak  baş,  burun  ağız,  ağız  kulak...  Ben bunu  kafamda  canlandırabiliyorum, 
Frida  bunu  mükemmel  çizerdi.  "Aklı ayakta,  kulak  ağızda"  resmi  google  ana sayfasında... 

Şunu  anladım,  karşındakinin  akılsız  olduğunu  anladığın  an  geri  çekil,  akılsız  sayısını  ikiye  çıkarma.  Ya  arkadaş, okumadan  kafadan  yorum  yapıyor.  Resmen  cehalet  dönemine  taş  çıkarırcasına konuşuyor.  Bilip,  bilmeden  öyle  ukalaca  sözler  sarf  ediyor  ki,  sanırsın  evrenin  sırrını  çözmüş,  seni  buna  ortak  etmek  istemiyor havasında...  Egoya  bak  ya!  Zaten  kadının başına  ne  geliyorsa  erkeğin  bu  'çok  biliyorum'  havasından  geliyor.  Adam  da  öyle  bir hava  var  ki,  yanından  fırtına  gibi  geçiyor,  arkasından  gelen  gençler...  Sanırsın  Al  Pacino'nun  filmlerinden  birindeyiz,  rüzgar  gibi geçiyor  kabadayılar,  şimdi  konuşacak  silahlar...  Hava  bu!  Basıyor  da  basıyor...  Şişiyor ego...  Dağa  çarpsa,  dağ  sarsılır  sanırsınız. 
Oysa  topu  topu  bir  merdiven  inecek.  Tüm havası  bundan.  Zaten  kadın  da  o  yüzden diyor:  "erkek  olsun  da,  sinek  kadar  olsun." 
Ne  diyeyim  şimdi?  Sineğin  havası  işte.  Olsa ne  olur,  olmazsa  ne!?!  Gidip-geldiği  yer belli!  Yoksa  evrenin  sırrı  hala  kadında... 


4 

7 

8 

3 

5 

1 

6 

4 

2 

5 

5 

2 

1 

6 

7 

4 

9 

8 

7 

5 

3 

6 

2 

7 

8 

5 

9 

9 

5 

7 

3 

6 

4 

5 

2 

9 

4 

5 

2 

8 

8 

2 

9 

1 

2 

3 

8 

7 

6 

2 

5 

2 

6 

4 

5 

8 

3 

tfSitaftteraYasdîu 


■KalbımizOrujnla  I 


İMBAT! 

LÜTFEN! 

gfetef 


#B>şey  Yapılsın 

i .  < 


#BişeyYapılsın 


rfaışey'Yapılsın 


#NerdeBuDevfet 


O 


#  Q 


6 


Hazırlayan:  SOZDAR  DERSİM 
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Soldan  Sağa: 

1  -  Lübnan'ın  küçük  bir  kasabasında  yaşayan  Hristiyan  ve  Müslüman  kadınların,  sonu  gelmeyecek ölümleri  el  birliğiyle  bitirme  çabasını  konu  alan filmin  adı,  2-  Bitkilerden  elde  edilen  ilaçlarla  hastalığı  iyileştirme  /  bir  ekin  biçme  aracı  /  ağacın  kollarından  her  biri,  3-  yayvan  kap  /  çıkarı  için  hileye başvuran  kimse,  4-  çok  iri  ve  zehirsiz  bir  yılan  /  bir sayı,  5-  tümör  /  san  /  yapma,  etme  /  galyum'un simgesi,  6-  üzerinde  boks  yapılan  yer  /  Kürtçe'de 'yağ'/  faiz,  7-  geri  vermek  /  İspanyolların  işgaline karşı  mücadele  eden  HollandalI  kadınların  kahramanlığını  konu  edinen  filmin  adı,  8-  divan,  9- Avusturalya  kıtası  yerlileri  /  karışık  renkli  /  Sümerler'de  su  tanrısı,  10-  İngiltere'de  kadınların  oy hakkı  mücadelesini  konu  alan  yönetmenliğini Sarah  Gavron'un  yaptığı  filmin  adı  /  Kürtçe'de 'tarak'/  bir  okulu  bitirerek  diploma  almış  kimse, 11-  açgözlülük/  canlanma,  12-  ney  çalan  kimse /  notada  duraklama  işareti, 

13- yapma  yüz/ Karapapakların  diğer  adı,  14- bal  yapan böcek /bir  cetvel  türü /me¬ meli  bir  deniz  hayvanı,  15- 
Nazizm  yanlısı  /  Mîrkan  soyadlı  YPJ  kahramanı /bir  soru kelimesi /beyaz. 

YUKARIDAN  AŞAĞIYA 

1-  Şarkı  demeti  /  isim  / usanç  ve  öfke  anlatan  bir söz,  2-  İspanya'da  2011 'de silahlı  mücadeleye  son veren  Basklı  örgüt/'riayet'in bir  bölümü /kehle /mesafe, 

3-  özensiz  /  neodim'in  simgesi  /  kendinde  nispet  bulunmayan,  4- çok  yorulmak 


veya  sıkıntı  çekmek,  5-  latife  /  iyilik,  lütuf,  6- cenin  alma  işi  /  kısaca 'hazreti'/ Sümerler'de  su tanrısı,  7-  pozisyon  /  meslek  /  ten,  8-  bir  nota  / obje  /  kitap  indirilmemiş  peygamber,  9-  istençli /  bir  harfin  ince  okunuşu  /  Şair  Nazım  Hikmetin soyadı,  10-  birinin  geçindirmekle  yükümlü  bulunduğu  kimselere,  mahkeme  kararıyla  bağlanan  aylık  /  Cumhuriyet  Gazetesi'ne  verdiği röportajda  "Gerilla  annesini  oynamak  istiyorum"  açıklamasıyla  linç  edilen  Füsun  önadlı oyuncunun  soyadı,  1 1  -  yaşlı,  kart  /  erzakın  saklandığı  ambar  /  öç  alma  isteği,  12-  bir  nota  / Kürtçe'de'hoşnutsuz'/  Arapça'da'ben',  13-  pasif /  bilginler,  14-  bir  şeyi  bir  yere  dokunur  duruma getirme  ve  bu  durumda  bırakma  veya  tutma, dayama  /  arkadaş,  sevgili,  15-  kardeş  eşlerinden  her  birinin  ötekine  göre  adı  /  canlıların  bedenlerinden  yayıldığı  varsayılan  ışınımla  oluşan ve  gitgide  yayılan  elektromanyetik  alana  verilen  ad /yayla  atılan  çubuk. 
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Ülser,  mide  asidi  ve  sindirim  sıvılarının,  mide,  yemek  borusu  ve  ince  bağırsakta  meydana  getirdiği  hasarlar sonucunda  oluşan  rahatsızlıktır.  Ülser,  oldukça sık  görülen  bir  sağlık  sorunudur.  Günümüzde birçok  insan,  ülser  rahatsızlığı  ile  mücadele  etmektedir.  Mide  asidinin  üretimi  ve  miktarı  her bünyede  farklılık  göstermektedir,  fakat  bazı  insanlarda  aşırı  üretim  gerçekleşir. 

Mide  Ülseri  Nedenleri 

En  büyük  neden  "helicobacter  pylori"  adlı  bir mikroptur  ve  düzenli  NSAİ  ilaçların  (aspirin,  antiromatizmal  ilaçlar)  alimidir.  Diğer  muhtemel nedenler  arasında  genetik  yatkınlık  (irsiyet) ,  her türlü  stres,  kortizon  türü  ilaçlar,  alkol,  sigara, kahve  alışkanlığı,  çevre  kirliliği  ve  aşırı  sinir  sayılabilir.  Aşırı  sinir,  stres,  mide  asidinin  düzensiz ve  aşırı  bir  şekilde  üretimi,  tedavi  sürecinde doğru  sonuçlanmayan  gastrit,  karaciğer  yetersizliği,  kalp  rahatsızlıkları,  sindirimi  zor  olan  besinlerin  aşırı  şekilde  tüketilmesi,  sigara,  çay  ve alkol  gibi  zararlı  maddelerin  aşırı  bir  şekilde  vücuda  alınması  veya  kullandığınız  ilaçların  zamanından  önce  ya  da  sonra  tüketilmesi  mide ülserinin  en  büyük  nedenleri  arasındadır. 

Mide  Ülseri  Belirtileri 

İlk  aşamada  mide  ekşimesi  ve  midede  beliren ağırlık  hissi  ortaya  çıkmaktadır.  Hasta  kişi  sürekli ağzında  ekşimsi  bir  tat  hissi  ile  karşılaşır  ve  tat alma  duyusu  normal  bir  bireye  göre  hassas  değildir.  Hasta  kişinin  dili,  normal  insanlara  göre daha  koyu  bir  renge  bürünür.  En  sık  rastlanan belirti  karnın  üst  kısmında  kemirme  ve  yanma şeklinde  ağrı  olmasıdır.  Genellikle  öğün  arala- 


Mide ülseri 

belirtileri  ^ 


rında  meydana  gelir.  Gece  hastayı  uykudan uyandırabilir. 

Duodenal  ülseri 

On  iki  parmak  bağırsağında  oluşan  bir  çeşit mide  ülseridir,  zaten  on  iki  parmak  bağırsağı  da mide  ülserinin  görüleceği  en  olağan  yerdir.  Mide ülserleri,  bağırsak  tabakasının  mide  asidi  tarafından  zarar  gördüğü  ve  altındaki  dokunun  da buna  maruz  kaldığı  yerlerdir.  Yemek  yemekle  ve antiasit  dediğimiz  mide  asidini  nötürleyen  çiğneme  tableti  ve  pastillerle  birkaç  dakika  ile  birkaç  saat  arasında  ağrı  hafifler.  Sonbahar  ve ilkbaharda  ağrıların  sıklığı  artar.  Ülserli  hastalarda  daha  az  sıklıkla  meydana  gelen  belirtiler bulantı,  kusma  (özellikle  ağrı  varken  oluşur,  kusunca  ağrının  azalması  veya  kesilmesi  çok  tipiktir)  ,  iştahsızlık  ve  kilo  kaybıdır. 


Tedavisi 

Mide  ülseri  tedavi edilebilen  bir  hastalıktır.  Özellikle,  henüz  başlangıç  aşamasındayken  teşhis  edilip tedaviye  başlanırsa,  telaşlanmaya  ve korkmaya  gerek  yoktur.  Tedavi  genellikle  mide asidini  azaltıcı  ve  ülsere  neden  olan  bakteriyi yok  etmeye  yönelik  ilaçlarla  yürütülür.  Ameliyat çok  ender  durumlarda  gerekir. 

Ülsertedavisinin  amaçları;  ağrının  geçirilmesi, ülser  iyileşmesinin  hızlandırılması  ve  tekrarın önlenmesidir.  Tedavi;  ilaç  tedavisi  ve  cerrahi  tedavi  olarak  ikiye  ayrılır.  İlaç  tedavisi  çok  yönlüdür.  Bu  tür  bir  tedavide  mide  asidini  azaltıcı ilaçlar,  mideyi  koruyucu  faktörlerin  etkisini  arttıran  ilaçlar  ve  helicobacter  pylori  karşı  kullanılan  ilaçlar  kullanılır.  Cerrahi  tedavi  günümüzde daha  çok  komplikasyon  geliştiğinde  tercih  edilmektedir.  Diğer  bir  önemli  etken  stresten  uzak durmaktır.  Stres  bu  hastalık  için  tehlikedir,  bu yüzden  tedavi  aşamasında  moral  ve  motivasyonunuz  oldukça  yüksek  olmalıdır.  Ayrıca  tedaviye ek  olarak  aşağıda  belirtilen  durumlara  dikkat  etmeniz  önerilmektedir. 

•  Düzenli  ve  yeterince  istirahat  etmek 

•Yemekleri  belli  saatlerde  ve  aşırıya  kaçma¬ dan  yemek 

•Bağırsaklarınızın  düzenli  çalıştığından  emin olmak 

•Sigara,  alkol,  çay  ve  kahveden  uzak  durmak 

•Diş  sağlığına  önem  vermek  vb. 

Mide  ülserinden  korunmak  için  beslenme  alışkanlıklarını  değiştirmek  gerekir.  Zeytinyağı  ülser ve  gastrite  karşı  koruyucudur.  Ayrıca,  papatya çayı  da  faydalıdır. 


Pratik  Öneriler 


□  Uzun  süre  pişirildiği  halde  yumuşamayan  fasulyenin  içine,  yarım  kahve  kaşığı  karbonat  koyarsanız,  hem  daha  çabuk  pişer,  hem  daha  yumuşak olur. 

□  Pilavınızı  tekrar  ısıtırken,  bir  kabın  içine  su koyup,  bu  kabın  üzerine  pilav  tenceresini  koyup, buhar  ile  ısıtırsanız,  pilav  taneli  kalır,  tazeliğini muhafaza  eder. 

□  Fırınınıza  sinmiş  kötü  kokular  için  fırınınızın ortasına,  yarısı  sirke,  yarısı  su  dolu  bir  tava  koyun. 
Fırınınızı  birkaç  dakika  ısıtın,  sonra  soğutun.  Kokular  gitmiş  olacak. 

□  Patates  haşlarken,  haşlama  suyunun  içine  bir kaşık  sirke  koyun,  hem  rengi  sarı  kalır,  hem  de daha  lezzetli  olur. 

□  Ekmeğinizin  küflenmemesi  için,  ekmek  kutusuna  biraz  tuz  koyun. 

□  Kullandığınız  salçaların  bozulmamasını  istiyorsanız,  üzerine  biraz  zeytin  yağı  ilave  edebilirsiniz,  bu  sayede  salçayı  uzun  süre  saklayabilirsiniz. 


Adet  ağnian yaşam  kalitesini düşürüyor 


Adet  gören  kadınların  yarısından  fazlasının  kanamalarının  ilk  günleri  ağrılı  geçmektedir.  Genellikle bu  ağrı  hafiftir,  ancak  bazen  günlük  aktivelerini  kısıtlayacak  kadar  da  şiddetli  olabilir.  Bu  şiddetli  ağrı  dismenore  olarak  adlandırılır. 

Dismenore  bulguları  arasında  alt  karında  ağrı  veya  kramplar,  baş  ağrısı,  bulantı  -  kusma  ve  baş  dönmesi  sayılabilir.  Dismenorenin  tedavisi  ilaçlar  ve  ağrıyı  azaltan  teknikleri  içerir ancak  bazı  olgularda  cerrahi  işleme  gerek  duyulabilir. 


Neden  sancılı  adet  görülür? 

Sancılı  adet  dönemleri  aslında  normal  adet  görme  mekanizmasının  önemli  bir  parçası  olan  uterus  (rahim)  kasılmalarının  kadın  tarafından  ağrı  şeklinde  hissedilmesidir.  Bu  uterus  kasılmalarının  amacı uterus  iç  tabakasını  atılarak  yenilenmesi  sırasında  oluşan  kanama  miktarını  en  az  seviyede  tutmaktır.  Kasılmalar  esnasında  uterusta  bölgesel olarak  prostaglandin  adı  verilen  bazı  maddeler  salgılanır.  Ağrıya  yol açan  bu  prostaglandinlerin  ya  aşırı  miktarda  salgılanması  ya  da  kadınlarda  prostaglandinlere  ağrı  şeklinde  aşırı  duyarlılık  oluştuğu  kabul  edilmektedir.  Prostaglandin  salgısı  yumurtlama  sonrasında  oluşan  bir  olay olduğundan  tipik  olarak  adet  öncesi  başlayan  adet  bittikten  sonra  tümüyle kaybolan  adet  sancısı  yumurtlama  olduğuna  dair  belirtilerden  biridir. 

Nasıl  önlem  alınmalıdır? 

Dismenore  alınacak  bazı  basit  önlemler  ile  bir  miktar  engellenebilir.  Örneğin  adet  kanaması  öncesinde  ve  esnasında  kahve,  çay,  kola,  çikolata  gibi kafein  içeren  gıdalardan  uzak  durulması,  karın  bölgesine  masaj  yapılması, uzun  süre  ayakta  durmaktan  ya  da  yürüyüş  yapmaktan  kaçınılması  şikayetler  üzerinde  olumlu  etki  yaratır.  Aşırı  yorgun,  sinirli  kişilerde  adet  sancısı daha  fazla  görülür.  Bu  nedenle  kanama  esnasında  dinlenmek  son  derece önemlidir.  Yine  kabızlığı  olanlar  bu  sancıları  daha  şiddetli  yaşarlar.  Lifli  gıdaların  bol  tüketilmesi  kabızlığı  önler.  Örneğin;  mısır,  fasulye,  barbunya  fasulye,  nohut,  avokado,  bulgur,  taze  fasulye,  mercimek,  armut,  bezelye, brokoli,  elma,  badem  ve  arpa  tüketilebilir.  Bol  miktarda  su  içilmesi,  sigara¬ dan  uzak  durulması,  fazla  miktarda  alkol  tüketilmemesi  gibi  basit  ve  kısa süreli  önlemler  ile  sancılı  adet  kanamaları  biraz  daha  rahat  geçirilebilir. 


Beşamel  Soslu  Karnabahar 


Malzemeler  Hazırlanışı 


Kıymalı  Harcı  İçin: 

1  adet  orta  boy  soğan 
300  gr  kıyma 
1  adet  yeşil  biber 
I  yemek  kaşığı  domates  salçası 
1-2  yemek  kaşığı  sıvı  yağı 
Yarım  çay  bardağı  sıcak  su 
Tuz 
Karabiber 


Beşamel  Sosu  İçin: 

1  yemek  kaşığı  un 
1,5  yemek  kaşığı  tereyağı 
2  su  bardağı  süt 
Tuz 


Üzeri  İçin: 

Kaşarpeyniri 


Beşamel  sosu  için;  tereyağını  eritelim. 
Üzerine  unu  ilave  edip  biraz  kavuralım. 
Sonra  hızlı  hızlı  karıştırarak  sütü  ilave  edelim.  Son  olarak  tuzu  ilave  edip  karıştıralım. 
Beşamel  sosumuz  biraz  akışkan  olacak.  İnce ince  doğradığımız  soğanı  sıvı  yağda  soteleyelim.  Üzerine  kıymayı  ilave  edip  kavuralım. 

Daha  sonra  ince  ince  doğradığımız  biberi ilave  edip  kavurmaya  devam  edelim.  Salçayı ilave  edip  kavuralım.  Son  olarak  sıcak  suyu, tuzu  ve  karabiberi  ilave  edip  kavuralım.  Karnabaharı  çiçeklerine  ayırıp  hafif  haşlayalım. 

Haşladığımız  karnabaharı  küçük  kare  bir borcama  döküp  eşit  şekilde  yayalım.  Karnabaharın  üzerine  beşamel  sosun  yarısını  eşit şekilde  gezdirerek  dökelim.  Beşamel  sosun üzerine  kıymalı  harcı  döküp  yayalım.  Kıymalı  harcın  üzerine  kalan  beşamel  sosu döküp  eşit  şekilde  yayalım.  Beşamel  sosun üzerine  kaşar  peyniri  rendesi  serpelim.  Önceden  ısıtılmış  180°  fırında  üzeri  kızarana kadar  pişirelim  .Afiyet olsun... 


Rahim  ağzı 
Naboth  kistleri 


Rahim  ağzında  bulunabilen  Naboth  kistleri  özellikle  doğum yapmış  olan  kadınlarda  sık  görülen  ve  çoğu  kadında  hiçbir  belirti  vermeksizin  rutin  jinekolojik  muayene esnasında  doktor  tarafından  saptanan oluşumlardır. 

Naboth  Kisti  Nedir:  Naboth  kisti  rahim ağzı  kanalında  faaliyet  gösteren  salgı bezlerinin  uçlarının  enfeksiyon  veya başka  nedenlerle  tıkanması  neticesinde oluşan  içi  sıvı  dolu  bir  yapıdır.  Bezlerin salgısının  dışarı  boşalamaması  tıkanma bölgesinde  içi  sıvı  dolu  küçük  çaplı  bir  kesecik  oluşmasına  neden  olur.  Bu  kesecik¬ 


ler  genelde  rahimağzında  birden  fazla sayıda  bulunurve  çapları  2-10  milimetre arasında  değişir.  Kistin  içi  mukus  adı  verilen  yapışkan  salgı  maddesi  ile  doludur. 

Kimlerde  Görülür:  Naboth  kistleri  genellikle  üreme  çağında  olan  ve  bir  veya daha  fazla  sayıda  doğum  yapmış  kadınlarda  görülürler.  Bazı  durumlarda  rahim ağzı  enfeksiyonuyla  beraber  görülebilirler. 

Ne  Gibi  Belirti  gösterirler:  Naboth  kistleri  genellikle  herhangi  bir  belirti  göstermezler.  Enfeksiyona  bağlı  olarak  genellikle akıntı  şikayetine  neden  olmaktadır. 

Nasıl  Tanı  Konur:  Naboth  kistleri rahim  ağzında  aynen  sivilce  gibi  bir  gö¬ 


rüntü  vererek  rahim  ağzının  spekulum adı  verilen  aletle  muayenesi  esnasında kolaylıkla  tanınırlar.  Bazı  kistler  rahim  ağzının  dıştan  görülen  kısmında  olmayıp daha  derinde  yer  alırlar  ve  bunlar  genellikle  vajinal  ultrasonografi  esnasında saptanırlar.  Tanı,  çoğu  durumda  başka bir  şikayet  nedeniyle  yapılan  veya  rutin jinekolojik  muayene  esnasında  konur. 

Nasıl  Tedavi  Edilir:  Naboth  kistlerinin bir  şikayete  neden  olmadıkları  sürece  tedavisi  gereksizdir.  Ender  olarak  tekrarlayın  enfeksiyonlara  neden  olduklarında yakma  veya  dondurma  işlemiyle  tedavi edilmeleri  mümkündür. 
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muzda  Zagros  adında  genç  bir  arkadaş  vardı.  Bu  arkadaş  öyle  gözü  pek  öyle  sıcaktı  ki,  geri  geri  giden tankların  ardından  koşuyor,  elindeki  B7  ile  sürekli tanklara  atış  yapıyordu.  Atışları  oldukça  isabetliydi ama  gülleler  anti  mevzi  olduğu  için  tankları  çok  fazla etkilemiyordu.  Çetelerin  toplam  yirmi  beş  kaybı  olmuştu.  Onların  bu  kaybı  ve  arkadaşların  dirayeti  sayesinde  Serekanî'yi  kaybetmemiştik.  Serekanî  bizim için  Filistin  gibiydi  ve  asla  bırakamazdık.  Ölen  çetelerin  üzerine  gittiğimizde  şunu  gördük,  ölen  hiçbir çete  Suriyeli  değildi.  Ten  renkleri  kızıldı.  Bunlar  Afganistan'dan  savaş  için  daha  doğrusu  Rojava'da  vahşet  yaratmak  için  getirilen  insanlıktan  çıkmış kişilerdi.  İnançla,  imanla  hiçbir  alakaları  olmayan kendilerini  kanla  doyuranlardı.  Kazanacaklarına, cennete  kavuşacaklarına  inandırılırmış  zavallılar... 

Onlar  geri  çekilmişti  ama  bizim  geri  çekilme  gibi bir  durumumuz  söz  konusu  değildi.  Çünkü  çok  iyi  biliyorduk  ki,  biz  orayı  bırakır  bırakmaz  çeteler  hemen oraya  gelecek  ve  kapıyı  tutacaklardı.  O  yüzden  tüm yorgunluğumuza  rağmen  bulunduğumuz  mevzileri terk  etmedik.  Halkın  sloganları,  kadınların  zılgıtları kulağımıza  geldikçe,  onların  coşkusuna  tanık  oldukça  her  şeyi  unutuyorduk.  Ama  hava  o  kadar  çok bunaltıcıydı  ki,  toz  ve  sıcaktan  boğazımız  kurumuştu. 
Sonra  bir  arkadaş  yanımıza  su  şaşalları  ve  ekmek torbalarıyla  yaklaştı.  Su  buz  gibiydi.  Bu  havada  buz gibi  suyu  nasıl  bulduğunu  sorduğumuzda,  aldığımız cevap  karşısında  tüm  susuzluğumuzu  unuttuk.  Su Serekanî'nin  yukarı  bölgesinden  yani  Kuzey  Kürdistan'dan  gelmişti.  Çatışma  esnasında  sesi  duyan Kuzey  halkı  sınıra  gelmiş,  sloganlar  ve  marşlarla,  YPG ve  YPJ  direnişine  yüreklerini  katmışlardı.  Çeteler  geri çekilip  uzaklaşınca  da  tellerin  üzerinden  su,  ekmek, yiyecek  ne  varsa  atmışlardı.  Bunu  duyduğumda  o kadar  çok  sevinmiştim  ki,  sanki  tüm  dünya  benim olmuştu.  Artık  suyu  içmesem  de  olurdu,  çünkü  Kürt halkı  tüm  fiziki  ve  zihni  sınırları  aşarakyürek  birliğini yaratmıştı.  Asıl  önemli  olan  o  an,  o  halkın  yüreklerimize  can  veren  suyu  bizimle  paylaşmasıydı.  Kuzey topraklarından,  Rojava'ya  gönderilen  ve  özgür Kürt'ün  ölümsüzlüğüne  ölümsüzlük  katan  ab-ı  hayattı  bu.  Şimdi  milyonlar  direniyorsa,  savaşıyor  ve en  önemlisi  onurluca  yaşamaya  devam  ediyorsa  sırrı bu  paylaşılan  yaşam  suyundadır.  Belki  Serekanî  ismini  buradan  alıyordur.  Ben  o  gün  buna  tanık oldum.  Çatışmanın  gürültüsü,  kalabalığı  içinde  yüreğimize  sessiz  ve  sakin  bir  şekilde  akan  o  su  bize  bir kere  daha  ölümsüzlüğü  kanıtladı... 


•  Zilan  TOLHILDAN 


böylece  dışarıda  olup  bitenden  haberimiz  oluyordu. 
Tabii  yanımızdaki  basıncı  arkadaşlar  diğer  basıncılar gibi  değildi.  Gerektiğinde  basın,  gerektiğinde  ise savaş  araçlarını  kullanıyorlardı.  Bu  basıncı  arkadaşlar da  zaman  zaman  elindeki  makineyi  bırakıp  arkadaşların  silahını  alarak  çetelere  karşı  çatışıyordu.  Çetelerin  elindeki  o  gelişkin  silahlara  karşı  bizim  elimizde kleş  ve  BKC'Ier  vardı.  Ama  onlardan  çok  farklı  bir  silahımız  vardı,  o  da  inançtı.  Bu  devrimin  içinde  yer alan  ve  savaşın  her  anını  yaşayan  tüm  yürekler büyük  bir  iman  ve  inançla  yaşıyor  ve  savaşıyorlardı. 

Büyük  olan  tank  kapının  çok  yakınında  bulunan ve  genelde  kalmak  için  kullandığımız  binayı  vurduğunda,  bazı  arkadaşlar;  "heval  sanki  kapıyı  kaybedeceğiz"  dediler.  Onların  bu  sözleri  ağızlarından çıkar  çıkmaz  Ayten  arkadaş,  kendinden  geçen  ve sarhoşlar  gibi  tekbir  getirip  canice  saldıran  çetelere karşı,  "Zap"  şarkısını  yüksek  sesle  söylemeye  başladı ve  bütün  arkadaşlar  ona  eşlik  etti.  Zaten  bu  çete gruplarının  en  çok  tahrik  olduğu  şarkılardan  bir  tanesi  de  bu  şarkıydı.  Sessimiz  öyle  yükselmişti  ki,  artık halk  da  bize  eşlik  etmeye  başlamıştı. 

Belki  başımızı  mevziden  kaldıramıyorduk  ama  o çuval  deliklerinden  kleşle  çatışmaya  durmadan devam  ediyorduk.  Çeteler  tank  dışında  havan  da kullanıyorlardı  ve  zaman  ayarlı  bir  havan  tam  ortamıza  düştü.  Havan  düşer  düşmez  kendimizi  yerle  bir ettik.  Avantajımız  oydu  ki  yer  kumdu  ve  havan  çok fazla  etkili  olmadı.  Saat  ilerledikçe  çatışma  daha  da şiddetleniyordu.  Yanımızda  bulunan  ve  YPG'ye  yeni katılan  Sîpan  arkadaş  fedai  bir  tarzla  kleşini  çetelere yönelterek,  onlara  doğru  ilerledi.  Onu  durdurmak istedik  ama  çok  kararlıydı.  Büyük  ihtimalle  içlerine girip  bomba  patlatacaktı  ama  birkaç  dakika  içerisinde  arkadaş  şehit  düştü.  Arkadaşın  şehit düştüğünü  gören  diğer  arkadaşlar  daha fazla  hırslanarak  savaşmaya  başladılar.  O  çatışmada  yalnızca  çeteler yoktu.  Aynı  zamanda  Türk suikastçılar  de  yer  alıyordu.  Zaten  Serekanî'de bizimle  savaşan  asıl  güç 
Türklerdi.  Savaşan  da,  savaşın  finansmanının  sağlayan  da,  çeteleri  besleyen  de 
Türklerdi. 

Öğlene  kadar  süren  çatışma, öğlene  doğru  çetelerin  yavaş  yavaş  çekilmesiyle  biraz  yavaşlamıştı.  Bizim  grubu- 


Bütün  gün  yaşanan  yoğunluğun  ardından, sesiz  sakin  bir  anı  yakalamaya  çalışıyordum.  Aslında  burada  kalabalıklar  da, sessizlikler  de  bir  arada  yaşanıyor.  Devrim  anları dedikleri  bu  olsa  gerek.  Fırtına  içinde  yaşanan sessizlik  yaşananların  derinliğini  anlatmaya  yetiyor  da  artıyor... 

İki  güzel  yoldaşımızı  yitirmenin  sessizliğini  yaşıyorduk.  İki  genç,  körpe  can  daha  toprakla  birleşmişti.  Günlerdir  burada  yani  Serekanî'de  yoğun çatışmalar  yaşanmaktaydı.  Artık  burada  savaş  olağan  bir  hal  almış  durumda.  Nerede  ve  ne  zaman  bir çatışmanın  yaşanacağı  ya  da  bir  patlamanın  olacağı belli  değil.  Her  an,  her  şeye  hazır  olmak  durumundayız.  O  gün  de  bir  şeyler  olacağını  biliyorduk  ve  ona göre  kendimizi  hazırlamıştık.  Tüm  arkadaşlar  çok yoğun  bir  gün  geçirmiş  olmalarına  rağmen  tetikteydiler.  İçinde  bulunduğumuz  bina  sınıra  çok  yakın  ve riskli  bir  yerdi.  Burada  iki  kadın  arkadaş  ile  birlikte toplam  yirmi  beş  arkadaş  bulunuyorduk.  Genelde Rojava'nın  konumu  özelde  ise  Serekanî'nin  konumu çok  stratejikti.  Bu  yüzden  çok  duyarlı  ve  hassas  yaklaşıyorduk. 

O  günün  ertesi,  sabah  saat  05.00  sularında  hepimiz,  nöbetçi  olan  Ayten  arkadaşın;  "heval  çabuk olun,  çeteler  sınır  kapısına  doğru  ilerliyor.  Bir  grup arkadaş  çatışmaya  girmiş,  hemen  onlara  takviye  gitmemiz  gerekiyor"  demesiyle,  yerimizden  fırlamamız ve  silahlarımızı  alıp  dışarıya  çıkmamız  bir  oldu.  Öyle acele  etmiştik  ki,  geçmemiz  mümkün  olmadığını  bildiğimiz  halde  bina  duvarına  yönelmiş,  kısa  yoldan gidip  çetelerin  önünü  kesmek  istemiştik.  Tabii  duvarı aşamayınca  geri  dönüp  arka  yoldan  gitmek  zorunda kaldık.  Bu  da  kısa  bir  zaman  kaybına  yol  açtı. 

Çatışma  alanına  ulaştığımızda  genç  bir  arkadaş, başından  mermi  almıştı.  Biz  arkadaşı  öyle  kan  içerisinde  gördüğümüzde,  şehit  düşeceğini  düşündük. 
Arkadaşı  çatışma  alanından  uzaklaştırmak  istedik ama  o  buna  izin  vermedi,  "heval  ben  iyiyim,  siz  savaşmaya  devam  edin"  dediğinde  o  kadar  coşkuluydu  ki,  sanki  yaralanan  o  değil  de  bir  başkasıydı. 
Arkadaşı  daha  önceden  kumla  doldurduğumuz  torbalardan  yapılan  mevzilerin  arkasında  sağlama aldık.  Zaten  biz  de  bu  mevzilerde  çatışıyorduk.  Çe¬ 


telerin  kullandığı  tankla  aramızda  hemen  hemen yüz  metrelik  bir  mesafe  vardı.  Mesafe  bu  kadar  kısa olduğu  için  tank  bulunduğumuz  noktaya  isabetli  atış yapamıyordu.  Tank  karşısında  kullandığımız  en  güçlü silah  B7  silahıydı.  O  da  anti  tank  değil,  anti  mevzi  idi. 
Bu  yüzden  tanka  isabet  eden  vuruşlar  bile  çok  fazla etkili  olmuyordu.  Biz  bir  grup  çeteyle  çatışırken bizim  bulunduğumuz  yeri  tam  bilmeyen  bir  diğer çete  grubu  kendilerini  bir  anda  bizim  içimizde  buldular  ve  neye  uğradıklarını  şaşırdılar.  Silah  kullanmaya  fırsat  bulamadan  biz  onlara  yöneldik  ve hepsini  etkisiz  hale  getirerek  silahlarını  aldık. 

Biranda  karşımızda  çok  daha  büyük  bir  tank  bulduk.  Silah  açısından  oldukça  donanımlı  bir  tanktı. 
Aslında  itiraf  etmeliyim,  o  an  biraz  korkmuştum. 
Korkum  savaş  ve  ölümden  kaynaklı  değildi.  Serekanî'yi  yani  kapıyı  kaybetmekten  korkuyordum.  Çünkü çok  çok  önemli  bir  alandı,  buranın  kaybedilmesi bizim  açımızdan  çok  kötü  olurdu.  Tüm  dünyanın gözü  kulağı  oradaydı.  Öyle  ki  biz  çatışmanın  içerisindeyken  bile  dünyanın  her  yerine  "YPG  güçleri  Serekanî'yi  kaybetti,  çeteler  alanı  ele  geçirdi"  diye haberler  yayılmıştı.  Yanımızda  basın  muhabiri  bir  arkadaş  vardı.  Çatışmanın  tam  ortasındaydı  ve  anı anına  arkadaşlara,  televizyona  bilgi  aktarıyor,  söylentilerin  doğru  olmadığını  arkadaşların  kapıyı  bırakmadıklarını,  hala  çetin  bir  çatışma içerisinde  olduklarını  söylüyordu.  Bizim  de 
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